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TOPLUMLARIMIZ YENİ BİR 

CİNAYETLE SARSILDI 


Toplumlarımız geçtiğimiz hafta korkunç bir cinayet ile sarsıldı. İki çocuk annesi 42 yaşındaki Elif Şahbaz’ın 7 Temmuz Perşembe günü evinin mutfağında bıçaklanarak öldürülmesi herkesi derin üzüntüye boğdu. Cinayetin neden işlendiğine ilişkin polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin hırsızlık ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Hala olay 


yeri incelemesi yapan polis geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, muhtemel görgü tanıklarından yardım istedi. Polis yetkilileri katil ya da katillerin nasıl içeri girdikleri konusunda ipucu bulmak için yoğun çalışma başlattı. Cinayeti araştıran komiser Lee Presland, “Bir şey söylemek için çok erken, biz hala olay yerindeyiz ve bazı ipuçları bulmaya çalışıyo¬ 


ruz. Olay hakkında herhangi bir bilgisi olan ya da görgü tanığı olanların 
bizimle 020 8358 0400 
nolu telefondan bağlantıya geçmelerini istiyoruz” dedi. 20 yılı aşkındır Britanya’da yaşayan Muğla’lı Elif Şahbaz bir süre Kürt Toplum Merkezi’nde de çalışmalar yaptı. Kadın çalışmalarına da katılan Şahbaz, herkes tarafından çok sevilen biriydi. 
Devamı sayfa 20’de 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silaMı ve maskeli kişilerce soyuldu 

sayfa 19'da 

Ali Balkiz: 'Alevi sorunu da Kürt sorunu gibi sistemden kaynaklanıyor' 

sayfa 4'te 

Belediyelerde adaylık yarışı sonuçlanıyor 

sayfa 12'de 

Londra'da 
'Kürdistan 
Bölgesi Ticaret ve Yatırım 
Zirvesi' 

sayfa 17'de 

Britanya'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 
15'i buldu 

sayfa 7'de 

İlticacılara çalışma hakkı verilmesi konusunda önemli adım 

sayfa 3'te 
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Kültür 

sanat 

dünyası 

Umberto Eco: ‘İtalya'nın sorunu İtalyan halkı’ 

■ Dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco, İtalya'nın esas sorununun Başbakan Silvio Berlusconi değil, Berlusconi'ye oy veren İtalyanlar olduğunu belirtti. Eco, Espresso dergisine yazdığı makalede, "tarihin, hep karizmatik, sadece kendi çıkarlarını düşünen, parlamentoları, yargıçları, anayasaları aşıp kendi gücünü iktidara taşımak isteyen maceracılarla dolu" olduğunu ifade etti. 
Eco, "Toplum bu tip şahıslara iktidara gelme fırsatını veriyorsa neden onu iktidara taşıyan toplum yerine o şahsa kızalım" diye sordu. Yazar, "Mesleğini yapan Berlusconi'yi değil, onu seçen ve onun çıkar savaşını kabul eden İtalyanları eleştirmenin daha doğru olacağını" belirtti. Eco, çok geç olmadan, İtalya'nın faşizm dönemindeki duruma düşmemesi için, bir an önce İtalyanları tepki göstermeye davet etti. 

Çağan Irmak tan 'Karanlıktakiler' 

■ 'Babam ve Oğlum', 'Ulak', 'Issız Adam' gibi filmlerin yönetmeni Çağan Irmak'ın merakla beklenen 
yeni filmi 'Karanlıktakiler' 2 
Ekim'de gösterime giriyor. 
Son dönem Türk Sineması'mn önemli yönetmenlerinden Çağan Irmak şimdi 'Karanlıktakiler' ile seyirci¬ nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Karanlıktakiler', 30’lu yaşlarını aşmış, bir reklam ajansında ofis boy olarak çalışan ve ilerleyen yaşma rağmen annesi Gülseren ile aynı evde yaşamak zorunda olan Egemen'in hikayesini anlatıyor. 
Hayat, Egemen için, evleri¬ nin içine gizlenmiş ufak bir cehennem gibidir. Gülseren içinse hayattaki tek varoluş nedenidir Egemen. Yanında olmasını istediği tek kişi Egemen’dir. Oğlunun kendisinden ayrılmasına dair en ufak bir düşünce bile bir çılgınlık nöbetine girmesi için yeterlidir. 


En iyi 100'e giremeyen devler 

'Newsweek'in yayımladığı 'Tüm zamanların en iyi 100 kitabı' listesinde Dostoyevskf Kafka, Albert Camus gibi yazarların olmaması tartışma yarattı. Listeyi yorumlayan Türkiyeli yazar Adalet Ağaoğlu, bu tür sınıflamalarda siyasal güdümler ve 'neyi satabiliriz' anlayışının ön planda olduğunu söyledi. 


ewsweek 'Tüm za- 

N manların en iyi 100 
kitabı' listesini yayımladı ama listede Dostoyevski, Franz Kafka, Anton Çehov, Albert Camus, Montaigne, Honore de Balzac, Victor Hugo, gibi dünya edebiyatının büyük isimlerinin olmaması eleştiriliyor. Adalet Ağaoğlu listeyi şöyle yorumladı: 

“Bu tarz listelerden haz etmiyorum. Sonuçta bu listeler, sınıflandırmalar, ideolojilere göre yapılıyor. Kategorize edildiği zaman 'kime göre, neye göre ve kimler tarafından' yapıldığı önem taşı¬ 



yor. Zamanında Kafka'nın Rus edebiyat çevrelerince görmezden gelinmesi bile ideolojilerin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Yani tamamen siyasal güdümler ve 'neyi satabiliriz' anlayışı ön planda. 

Batı'mn etnik temelli bir 


bakışı var. Sonuçta böyle listeleri ideolojiler ve siyaset belirliyor. Bir de ırksal dayanışmalar var tabii. Etnik gruplar arasında dayanışma var. 
Dostoyevski'nin, Camus'nün, Kafka'nın olmamasına tabii çok şaşırdım. Gösteri sanatlarıyla 


ilgilenen genç dünayaya çok yakın durmuyorlar mı acaba...Ayrıca bir gerçek var, Batı ne yaparsa, Doğu'da ve bizde o öne çıkarılıyor. Medya Batı neyi beğenirse onu beğeniyor. Batı ne yazarsa, neyi severse onu alıyoruz.” 


Michael Jackson öldürüldü mü? 


ABD'de 25 Haziranda aniden fenalaşarak hayatını kaybeden pop kralı Michael Jackson'm babası Joe Jackson, oğlunun cinayete kurban gittiğini söyledi. 


ichael Jacko- 

M son’un babası Joe Jackson, Amerikan ABC televizyon kanalına verdiği mülakatta, henüz oğlunun bilinmeyen bir nedenle hayata veda ettiğini belirterek, "Oğlum cinayete kurban gitti" ifadesini kullandı. 
Jackson'm ölümünün ardından sanatçının başta ağrı kesiciler olmak üzere ilaçlara bağımlı olduğu yazılmıştı. 

Buna rağmen baba Jackson, oğlunun böyle bir sorunu bulunduğundan haberdar olmadığını, hatta aldığı ilaçların adını bile bilmediğini söyledi. 
Otoriterliğiyle tanınan ve 
26 Temmuz'da 80 yaşma 


I: 


basacak olan Joe Jackson, "Michael Jackson'm alabileceği bütün ilaçlar onun gibi çok çalışan birini dinlendirmek için alınmış olabilir. Bu ilaçlar onun uyumasına yardımcı olmaya yönelikti, ama o hiç uyanmadı. Michael uykusunda öldü" diye konuştu. 


ABLASI DA JACKSON'IN 

ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ 

DÜŞÜNÜYOR 

Michael Jackson'm ablası La Toya Jackson da Michael Jackson'm öldürüldüğünü düşünüyor. 

La Toya Jackson (53), Mail on Sunday ve News of the World'e yaptığı açıklamada, Michael 



Jackson'm "kazanç elde etmek isteyen bir grup asalak tarafından öldürüldüğünü" ileri sürdü. 
Pop yıldızının ölümüyle ilgili tüm ayrıntıları bilmek için özel otopsi talebinde bulunduğunu belirten La Toya Jackson, "Otopsinin sonuçlarının nasıl çıkacağı konusunda net bir fikrim var; Michael'ın öldürüldüğünü düşünüyorum. Bunu başın¬ dan beri hissediyordum" ifadesini kullandı. 


La Toya Jackson, "Bu tek bir kişinin işi değil. Bazı kişilerin komplosu. Çevresinde kötü insanlar vardı. Michael, çok sakin, sorun çıkarmayan, sevgi dolu bir insandı. 
Çevresindekiler bundan faydalandı. Bir aydan kısa bir süre önce kendi kendime (Michael Londra'daki konserden önce ölecek) dedim. Çünkü çıkarlarını samimiyetle savunmayan insanlarla çevriliydi" dedi. 


Kültür 

sanat 

dünyası 

Madonna'nın çıplak fotoğrafları sergileniyor 

■ Madonna'nın dünya çapında üne kavuşmadan önce çekilen çıplak fotoğrafları, Londra'daki bir galeride sergilenmeye başlandı. Madonna'nın, henüz 
20 yaşındayken çekilen bu 
siyah beyaz fotoğrafları o dönemde aldığı dans dersparasmı çıkarmak için New York'ta çektirdiği belirtildi. Madonna üne kavuştuktan sonra Schreiber bu fotoğrafları Playboy'a satmış ve ünlü erkek dergisi de bunları 1985'te yayımlamıştı. Londra'taki Impure Art Gallery sahibi Jamie McCartney ise aslın¬ da o dönemde tanınmayan Madanno'nm, öğrencileri¬ ne fotoğrafçılık dersi veren Schreiber'e mankenlik yaptığını belirterek, "Madonna'nm belki de o zaman cinselliğini kullanmayı öğrenmiş olduğunu" söyledi. Sergi bundan önce, aralarında Prag ve Amsterdam'm bulunduğu birçok Avrupa kentinde açılmıştı. 

40 yılda bir 
Vincent Van Gogh 

■ İngiltere’de Van Gogh heyecanı yaşanıyor. Son 
40 yılın en büyük Van 
Gogh sergisi, gelecek ocak ayında Royal Sanat Akademisinde açılacak. Royal Sanat Akademisi, The Real Van Gogh: The Artist and His Letters yani Gerçek Van Gogh: Sanatçı ve Mektupları adlı sergi, usta ressamın umursamaz ve düşüncelerini yansıtamayan bir dahi olduğu fikrini çürütmeyi amaçlıyor. Sanatçının bugüne kadar yazdığı 
902 mektuptan yapılan bir 
seçki, 65 tablo ve 30 çizim¬ le birlikte sergilenecek. 
Van Gogh’un yazdığı mektupların büyük bölümü kardeşi Theo’ya gelişme süreci üzerine. Mektupların arasında Van Gogh’un yakın arkadaşı ressam Paul Gauguin’e yazdıkları da yer alıyor. Sergi, Hayward Gallery’de 1968’de düzenlenen Van Gogh sergisin¬ den beri gerçekleşecek en büyük etkinlik olacak. 
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ilticacılara çalışma hakkı 

verilmesi konusunda önemli adım 

Oturma izni olmadığı için çalışma hakkı olmayan ilticacılar için umut verici bir gelişme yaşandı. Sheffield Şehir Konseyi Sürdürülebilir Toplumlar Paneli, oturma hakkı olmayanların da çalışma hakkı alabilmesi için teklif sundu. Hackneydeki dernekler de bu hakkın alınması için çalışmalara başlayacak. 


• ngiltere’de, iltica başvu- 

I rusu yapmış ancak henüz oturma izni alamadığı için çalışma hakkı olmayan mülteciler için umut verici bir gelişme yaşandı. Sheffield Şehir Konseyi Sürdürülebilir Toplumlar Paneli, oturma izni bekleyen ancak çalışma hakkı olmayan on binlerce ilticacıya çalışma hakkının verilmesi için teklif sundu. 
Ingiltere'de ilk kez gerçekleşen bu öneride, mevcut kuralların ahlaken savunulamayacağı belirtildi ve ilticacıların mevcut durumu¬ nun şehrin “Sığınma Şehri” olma amacıyla çeliştiği ve bu durumun toplumun kaynaşmasını zorlaştırdığı vurgulandı. 

TOPLUMDA GERİLİME 
YOL AÇIYOR 

Bu durumun düzeltilmemesi durumunda toplumsal bir takım problemlerin 


yaşanabileceği uyarısı yapan Sheffield Şehir Konseyi Sürdürülebilir Toplumlar Paneli, ilticacıların çalışma hakkı olmamasının toplumda gerilime yol açabileceğini ve Sheffield'in iyiliği ve sürdürülebilirliği açısından sorun teşkil edeceğini belirtti. Bu karar Sheffield Sığınma Şehri Grubu ve Sheffield Şehir Konseyi'nin burada yaşayan mültecilerin hayatlarını iyileştirmek ve mülteciler ile yerel nüfus arasın¬ daki anlayış ve dostluğu geliştirmek için yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak gelişti. 

HERKES ÇALIŞABİLMELİ 

Panel'in teklifinin tamamı ise şöyle: “Sığınmacılar mültecilik başvuruları alındıktan ve şehir içine dağıtıldıktan hemen sonra çalışma iznine sahip olabilmeli. İş aramayan (ya da 


bulamayan) sığınmacılar mevcut yardımlardan yararlanma hakkına sahip olmaya devam edecek. Iş arama hakkı 16 ve üstü yaştaki tüm sığınmacılara açık olacak.” 

HACKNEY DE DE 
ÇALIŞMA BAŞLAYACAK 

Hackney'de ilticacıların sorunlarıyla ilgili sivil toplum örgütleri ve dernekler bu teklifin Hackney Belediyesi tarafından kabul edilmesi için çalışma kararı aldı. 
Hackney Refugee Forumu'nun öncülüğünde gerçekleşecek çalışmayla ilticacıların bu hakkı alabilmeleri için kampanya başlatılacak ve belediyenin bu kararı alması için etkinlikler düzenlenecek. Bu kararın çıkması dummunda iltica başvurusu yapmış ancak halen cevap alamamış olanlar da çalışma hakkı kazanacak. 
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BNP göçmen gemilerinin batırılmasını istiyor 



İngiltere'de giderek güçlenmesinden korkulan, Türk ve Kürt toplum derneklerinin bu konuda sürekli uyanlarda bulunduğu İngiltere Ulusal Partisi (BNP) başkam Nic Griffin göçmenlerle ilgili çok tartışılacak bir açıkl yaptı. Griffin, yasa drşr göçe karşr sert gerektiğini belirterek, bu yollardan birinin gemilerin batırılmasr olabileceğini söyledi. 


ym zamanda Avru- 

A pa Parlamentosu üyesi de olan İngiltere Ulusal Partisi’nin (BNP) başkanı Nick Griffin, BBC'ye verdiği demeçte yasa dışı göçe karşı sert önlemler alınması gerektiğini söyledi. 
Griffin, bu yollardan birinin yasa dışı gemilerin batırılması olabileceğini belirtti. Böyle teklifler sunan grupların yanında^ yer alacaklarını söyleyen Griffin, yapılması gereken şeyin yasa dışı göçmenleri taşıyan gemilerin batırılması olduğunu 


ifad etti. BBC'deki program sunucusunun “AB insanları öldürme işinde değil ki” şeklindeki yorumu üzerine ise Griffin, kimsenin öldürülmesi gerektiğini söylemediğini, gemileri batırılan göçmenlere Libya'ya dönebilmeleri için can kurtaran botları atılabileceğini ekledi. 

Griffin'e göre uzun dönemde ise Avrupa sınırlarım tamamen kapatmalı, aksi taktirde Avrupa ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinin nüfusuna boğulacak. 


RESTAURANT,KEBAB VE COFFE SHOPLARINIZIN DOSTU PENGRİLL 




* Grili sıcaklığının en iyi derecede dağıtılmasını sağlar 

* Yemeklerinizi kolay, çabuk, temiz ve hızlı şekilde pişirme garantisi 

* Geniş yüzey ve yağların kolayca akmasını sağlar 

* Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile 

* Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi 


A AA 


Pengrill kaya taşı ve seramikten oluşan mükembel bir karışımdır . Belirğin olan şekli ile yağların kolayca akmasını sağlıyor . Pengrill düz ve yatay şekliyle sıcaklığı en iyi derecede dağılmasını sağlayarak grille koymuş olduğunuz etleri hızlı , temiz pişirmesine yardımcı oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yapılmaktadır. 


www.pengrill.co.uk or www.pengrill.eu Tel: 0044 (O) 1428 751300 Fax: 0044 (O) 1428 751351 e-mail: pengrill@aol.com 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Ali Balkız: ‘Alevi sorunu da Kürt 

sorunu gibi sistemden kaynaklanıyor' 


ay-Mer tarafından 6 

D Temmuz Pazartesi günü düzenlenen panale Hayat TV Genel Yayın Yönetmeni Aydın Çubukçu ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız konuşmacı olarak katıldılar. Yaklaşık 200 kişinin katıldğı panel Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde yapıldı. Day-Mer Başkanı Ahmet Sezgin’in yönettiği panelde ilk sözü Aydın Çubukçu aldı. Çubukçu son dönemde toplumun her kesimi üzerinde etkili olan kriz hakkında görüşlerini dile getirdi. 
Krizin herkesi farklı biçimlerde ve ayrı ölçülerde vurduğunu, dünyanın her yerinde benzer saldırıların olduğunu ve her yerde işçilerin işten atıldığını vurgulayan Çubukçu, ücretlerin kesildiğini, esnek çalışma ve taşeronlaştırmaların olduğunu vurgulayarak, bunun işçi sınıfını güçsüzleştirdiğini söyledi. 
Çubukçu, bu tür uygula¬ 


maların dünyanın her yerinde aynı karekteri gösterdiğini, dolasıyla buna karşı mücadelenin de tek bir ülke sorunu değil tüm ülkeleri kapsayan dünya çapında bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğini söyledi. 

‘TÜRKİYE’DE İŞÇİ SINIFI BURJUVA SINIFINDAN ÖNCE OLUŞMUŞTUR’ 

Çubukçu Türkiye’de işçi sınıfının oluşumunun burjuva sınıfının oluşumundan önce geldiğine dikkat çekerek, “1908 Meşrutiyet Devrimi Türkiye’de ilk defa sınıf esaslı düşüncelerin tartışılmasına zemin hazırlamıştır, ilk defa burjuvazi, işçi sınıfı gibi kavramlar tartışılmaya başlandı. Sermaye genellikle yabancı sermayeydi. Bir Türk-Osmanlı burjuvazisinden bahsetmek mümkün değildi ama bir Türk-Osmanlı müslüman işçi sınıfı oluşmaya başlamıştı. 
Bu topraklarda işçi sınıfı¬ 


nın oluşumu burjuva sınıfının oluşumundan önce gerçekleşmiştir. Yerli milli burjuva ve sermeyeden önce maden ve demiryol lan işletmelerine bağlı olarak yabancı sermaye¬ nin çalıştırdığı " işçiler ilk 


defa ortaya çıktı. Bu durum nedeni ile Türkiye’de sol tuhaf bir şekilde inşa olmuştur” dedi. 

‘TÜRKİYE LAİK DEĞİL LAİK OLACAKTIR’ 

Aydın Çubukçu’dan sonra 


söz alan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız ise Cumhuriyet mitinglerinde atılan “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganına atıfta bulunarak Türkiye’nin laik olmadığını ancak laik olması için kendilerinin çok çaba sarf ettiğini dile getiridi. Balkız, bunu düzenledikleri göserilerde “Tükiye Laik Değildir Laik Olacaktır” sloganı ile dile getirdiklerini söyledi. Alevilerin sorunlarının tıpkı Kürtlerin sorunları gibi sistemden kaynaklandığını belirten Balkız, devletin Alevileri bölmek için yoğun çaba sarfettiğini vurguladı. 
Devletin bunu yapmak için iki yol bulduğunu belirten Balkız, bunlardan birincisini devletin Aleviliği tanımlaması, İkincisinin ise zorunlu din dersleri vermek olduğunu söyledi. 
Bu yeni durum karşısında Alevilerin kendilerine kim oldukları sorusunu yöneltiğini ancak devletin onlara kim olduğunu tarif etmeye kalkıştığına dikkat çeken Balkız, “Köyde yaşarken böyle bir sorun yoktu ve bu kentin getirdiği bir soruydu. ” dedi. 
Ali Balkız Aleviliğin olu¬ 


şumunu ise ise şöyle anlattı: 

“Şamanizmden Ortaas- ya’dan başlar izler, biz Türkler açısından söylüyorum. Sonrasında Baykal gölünü sulayan Seyhun ve Ceyhun ırmakları yani Horasan, bugünkü Afganistan, Kuzey Doğu Iran topraklarından çıktıktan sonra buralara geldiler. 
Burada geçirdikleri 400- 
500 yıl. O yıllar boyunca 
bir taraftan Gök Tanrı, Kutsalları, Şamanları, bir taraftan burada kaşılaştıkları Budizm, Hıristiyanlık, Manicilik, Zerdüştilik, Ismailiye dinleri, yerel dinler, kültürler ve elbette İslamiyet ile tanışmaları. 
Bir de Anadolu’ya geldiler oradaki halklarlar ve yerli kürltürlerle tanıştılar. 
Van gölü çevresindeki kültürle tanıştılar. Hazreti Hüseyin’e ve onun babasına ve onun elçisine Şah demişler. Onu seçmişler, o muhalif kanadı o hakkı elinden alınan kanadı, o mazlum kanadı. Anadolu’daki yerli kültürlerle de buluşarak hepsinden yeni bir sentez yeni bir aroma yeni bir renk yerni bir ko¬ ku yeni bir doku yaratmışlar.” 


Ki 


Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir 


NGSWAY COLLEGE, LONDON 


ACCA 


4 hafta 

12 hafta 

24 hafta 

42 hafta 

52 hafta 

İngilizce Diploması 

£150 

£300 

£600 

£1000 

£1250 

IELTS / PCE 

£150 

£300 

£600 

£1000 

£1250 

İngilizce ve Bilgisayar 

£180 

£380 

£750 

£1100 

£1250 

Bilgisayar Diploması 


£090 


£1250 


Sayfa Dizayn Diploması 


£390 

£590 

£890 

£990 

Grafik Dizayn Diplomasi 

£990 


£1250 


BSc Muhasebe (Top up) 




£1900 



HOLBORN CAMPUS 

49 Red Lion Street, London WC1R 4PF Tel: 020 7404 7381 Fax: 020 7404 7382 

Bus Route: 8.19, 25, 38, 55, 98, 242, 243, 521 / Tube: Holbom 8fation(l dakka uzaklıkta 

www.hingsinstitutc.co.uh 



20. Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız "Türkiye laiktir laik kalacak" slagamna atıfta bulunarak, Türkiye'nin laik olmadığını ancak laik olması için kendilerinin yoğun çaba sarf ettiğini dile getir 



































Süpermarketlerde, 

\ Otellerde, Belediyelerde, 

^ Uçak ve Gemilerde, İngiltere Dışında Araba Kazaları 


Av. Serpil Ersan, Tür kge konuşar^ deneyimli ekibiyle 24 saat hizmetinizde 


Kaza Davaları Uzmanı 

Av. Serpil Ersan 


Mob: 0781 664 6345 1 


info@ersans.co.uk 


Ersan & Co artık Turnpike Lane’de 


15 Temmuz’da yeni adresimizde yapılacak 
açılış resepsiyonu’na tüm halkımız davetlidir., 

(Resepsiyon 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30 ile 10:00 arası yapılacaktır) 


YENİ HİZMETLERİMİZ 


Ingiltere ve Türkiye'den Vize Başvurulan Ankara Anlaşması başvuruları Ingiltere Vizesi Redlerine Karşı İtiraz Davaları Aile Birleşimi 

Evlilik, Nişanlı ve Çocuk Vizesi Turist ve Öğrenci Vizeleri Sürekli Oturum İzni 


Ev Alım-Satımları İşyeri Alım-Satımları Boş dükkan Alım-Satımları 


Ersan & Co 

SOLICITORS 


7 VVilloughby Road, Turnpike Lane 
London N8 OHR 


Tel : 0208 342 7070 
Fax: 0208 342 7071 
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Contact with children Wardship & Guardianship Declarations of parentage Guardianship Orders Supervlsion Orders Adoption 

Residence Legal Aid 

Surrogacy Available 


Ali Personal 
Injury Claims 




* No ne&d to Travel 

* Only Ouallfied sollcrtors will hamile your matter Freehold sal e and purchase only tor prices up 1o £499,000 (excEudes VAT & disbursements] 


Student / Marnage application Appeal to ali courts Bail Applications Family Reunions 
Entry ci&arance Naturalisatİon 
Work Permits 
Asylum 


Ali aspects of Civil Litigation Professional Negligence Wills & Probate disputes Consumer Disputes Debi & Insolvency Tenant Disputes 

Urıfalr Dısmissal Legal Aid 

Discrimination Available 


AJI family & chifdren related matters 

Property & financial Disputes 

Dîvorce/separation 

Domestic Vioience 

Injunctlons 

Child Protection 

Legal Aid 
Available 


Disabiltty Living Allowance Appeals Ali types of benefit advice Housing/Council Tax Benefits Possession proceedings HomeEessness 
Benefit fraud 

Disrepair Legal Aid 

Available 


07824355186 


0800 740 8514 


East Londort (Hackney) One Kingsland High Street, Daiston, E8 2JS 

West London (Harrovu) Viking House, 17-19Peterborough Road, Harrowon tfıe Hill, HA12AX Tel 020 7923 4020 Fax 020 79233320 VVebsite www.duncaniewis.eo.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Grime Emergency Service 07957 331436 / 07956 374 988 


duncan lewis & co solicitors 


With över 240 staff to assist 


meseleler 


çözümleriz 


family & child çare 


personal injury 


erime 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vvelfare benefits 


immigration 


freephone 


freephone 
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Britanya için kara hafta 

Afganistan'da konuşlandırılmış olan Britanya ordusu Talibana karşı peş peşe kayıplar veriyor. Geçtiğimiz 
hafta en yetkili komutanlardan biri vurulurken, 10 
Temmuz Cuma günü de 6 asker Taliban'a karşı yürütülen bir operasyonda öldürüldü. 



eçen hafta çok sa- 

G yıda Britanya askerinin öldürülmesi, Afganistan’da bulunan Britanya askeri varlığını yeniden tartışmaya açtı. Taliban tarafından öldürülen 6 askerden üçü henüz 18 


yaşındaydı ve birliklerinde savunma görevin¬ de bulunuyorlardı. Ülkede derin üzüntü yaratan bu olayın bir daha yaşanmaması için kamuoyunun baskısı altında olan hükümetin ne yapacağı ise merak edi¬ 


liyor. Çatışmalar¬ da öldürülen Jonathan Home, 
Riflemen Joseph Murphy, Daniel Simpson, William Aldridge, James Backhouse ve Lee Scott adındaki askerler törenle toprağa verilirken, cenaze törenine katılan Başbakan Gordon Brown son günlerde yaşananları “Başarı¬ nın işareti” olarak değerlendirdi. 
Brown, ölümlerin Britanya ordusunun etkin olmasından dolayı meydana geldiğini öne sürdü. Afganistan’da 2001 
yılından bu yana toplam 184 askeri personel öldü. Irak savaşında 
179 ise asker ölmüştü. 


Britanya’da domuz gribinden ölenlerin sayısı 15’i buldu 


Britanya'da ilk kez bir kişi başka hiç bir rahatsızlığı olmadan sadece domuz gribi nedeni ile öldü. Domuz gribinin son kurbanı 10 Temmuz Cuma günü Essex'te bulunan hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Böylece Britanya'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 15'i buldu. 


omuz gribi salgı- 

D nın başladığı gün¬ den bu yana 13’ü İngiltere’de 2’si İskoç- ya’da olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Ancak son kurba¬ nın başka hiç bir sağlık sorununun olmaması ve domuş gribi virüsü nedeni ile ölmesi uzmanları daha çok kaygılandırdı. 
Konu ile ilgili konuşan uzman Sir Liam bu güne kadar domuz gribi virüsü kapanların iyi huylu virüs almaları nedeni ile daha rahat tedavi olduklarını, mcak son kurba¬ nın kendilerine durumun daha tehlikeli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. 
Sir Liam, “bugüne kadar görülen vakalar rahatlıkla kontrol altına alınabili¬ 



yordu ama bu son olayda karşılaştığımız virüs çok daha farklı ve ona karşı yeni tedbirler almamız gerekiyor” dedi. Royal College’den Profesör Steve Field ise mevsimsel gribe dikkat çekerek “Biz her kış bazı sağlıklı insanların ölüm olaylarını gördük. Amerika kıtasın¬ da bazı ölümlerin olduğunu biliyoruz ancak buna yol veren nedenler Britanya’dan uzaktır. Bazı domuz gribi kurbanla¬ 


rının aileleri adına çok üzgünüm ama bizim sağlık sistemimiz çok iyi” dedi. Britanya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletlerimden sonra dünya da en çok domuz gribi vakası görülen üçüncü ülke durumunda. Domuz gribi konusunda bilgi almak isteyenler ya da 
şikayetleri olanlar 0800 
1313 513 nolu telefonu 
arayabilir, ya da www.nhs.uk web sitesini ziyaret edebilirler. 




VısaServıces 



Rnkara Antlaşması başvurularında ilk tercihiniz... 


67-71 Oxford Street, London W İD 2EN 



200200068 
Level 3 


ANKARA ANTLAŞMASI GENERAL TIER1 
POST STUDY VVORKER ÇALIŞMA İZNİ VİZELERİ EVLİLİK VİZESİ 
OTURUM VİZESİ 
İŞ VİZESİ 
YATIRIMCI VİZESİ ÖĞRENCİ VİZESİ 


■ İNGİLİZ VATANDAŞLIĞI BAŞVURULARI 

■ TURİST VİZESİ 

■ VİZE RETLERİNE İTİRAZ DAVALARI VE MAHKEMEDE TEMSİL 



ANKARA ANTLAŞMASINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER 


İçişleri Bakanlığı (Home Office) Ankara Antlaşmasında izlenmesi gereken yol ile ilgili olarak yeni bir rehberlik yayınlamıştır. Burada iki noktaya önem vermek gerekir. Birinci nokta bunun bir rehberlik olması, İkinci nokta ise Ankara Antlaşmasının temelini oluşturan paragraf 21 HC 510 hala aynı olmuş olmasıdır. 

Home Office yeni rehberlik ile detayların ne şekilde olması gerektiği konusunda sınırları biraz daha net çizgiler ite belirlemiştir. Yeni rehberlik çerçevesinde gözüken o dur ki Ankara Antlaşması na başvuruların kesinlikle niyetlerinin bir iş yapmakta gerçekçi olduğunu ve evraklarının daha belirgin bir şekilde bunu kanıtlaması gerekmektedir. 

Rehberlikte yayınlanan özellikle örnek olarak verilen iş kategorileri, yiyecek sektörü (catering) başta olmak üzere sırası ile temizlik, II, turizm ve berberlik sektörleri olmuştur. Bu sektörlerin örnek verilmesinin sebebi başvuruların büyük çoğunluğunun bu sektörler üzerinden yapılmasından kaynaklanmaktadır Burada anti parantez belirtmek isterim ki bunun anlamı başvuru sahibi bu sektörlerden başvuracağı için ret almaz. 

Yayınlanan rehberlikte birçok nokta hukuken tartışmalıdır. Bunun yanı sıra başvuru sahiplerine bağlı olarak başvuru yapacak aile bireylerine (dependant) yönelik olarak da başvuruların ne şekilde olması gerektiği konusunda açıklamalar vardır. 

Yeni rehberlik ve Ankara Antlaşması başvurularınız için Deniz Gök’e aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak ulaşabilirsiniz. 

deniz@ukvs.co.uk - www.vize.co.uk 


Tel: 0207 292 29 72 tüm vize sorunlariniz İçin Bizi arayabİlİrsİnİz 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TFC marketler zinciri 

büyümeye devam ediyor 


Turkish Food Centre'm Kemal Uçar tarafından işletilecek yeni şubesi 
Enfield'da törenle hizmete girdi. 7 
Temmuz Salı günü yapılan törenle hizmete giren Enfield TFC, Hertford Road üzerinde hizmet verecek. 




Barnet Polis Teşkilatı'na Türkiye asıllı komîıtan atandı 


T urkish Food Centre’m yeni şubesi Enfield’da törenle hizmete girdi. Birçok siyasetçi, işadamı ve Uçar ailesi bireylerinin katıldığı açılışa AKP milletvekilleri de katılarak destek verdi. 

Kriz döneminde yaptığı yatırımlarla büyüyen TFC, zincirlerine bir yenisini daha eklerken, Palmers Green ve Chingford şubeleri için de çalışmaların sürdüğü ve bu iki şubenin kısa zamanda hizmete gireceği kaydedildi. 

İşletme yöneticisi Kemal Uçar, burada da aynı standartlarla hizmet vere- 


manavlık, reyon elemanlığı, kasiyerlik gibi tüm market departmanlarında çalıştı. Müşterinin koşulsuz memnuniyetini prensip olarak kabul eden Uçar, hizmet felsefesini ise “hizmeti müşterinin ayağına götürmek” olarak tanımlıyor. Sırasıyla Edmonton, Wood Green, Tottenham ve Enfield TFC’yi hizmete sokan Uçar, aynı zamanda Kımız Restoran zincirlerini de açan isim olarak dikkat çekti. Geçmişten gelen deneyimlerini amcası ile birleştiren Kemal 


Uçar, EDA Quality Foods’un satışlarının zirveye çıkmasında önemli rol oynadı. İş hayatında yenilik ve araştırmalara önem veren Uçar aynı zamanda TFC şubelerini yeniden yapılandırdı. 
Mağazalarına bilgisayarlı modern mağazacılık sistemlerini yerleştiren Uçar, kendi tasarımı olan sebze meyve tezgahlarını da TFC ve diğer marketlerde kullandı. Ayrıca yarattığı ARIŞ markası da bu yıl İtalya’da en iyi logo ödülünü aldı. 


çeklerini belirterek, müşteri memnuniyetini her zamanki gibi önde tutacaklarını söyledi. Artık tamamen kurumsal kimlik kazandıklarını ifade eden Uçar, bölgede yaşayan Türkiyeliler kadar yabancıların da alışverişlerinde TFC’yi tercih etmeye başladıklarını söyledi. 


AÇILIŞA MİLLETVEKİLİ VE İŞ ADAMLARI KATILDI 

Çok sayıda firmanın çelenk ve temsilcilerle kutladığı açılışta konuklara zengin ikramda bulunulurken, Enfield Eski Belediye Başkanı man, Enfield 


Meclis Üyesi Ertan Hürer, Hüseyin Uçar, Kıbrıslı Türk İşadamı Ali Safa, AKP Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman, Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan da katıldı. 

Oldukça geniş bir alanda et, sebze, meyve, pasta¬ ne, kahvaltılık gibi reyonlarla hizmet verecek olan TFC Enfield Ltd, hizmet açısından zincirin diğer şubelerindeki ürünleri de bulunduracak. Firmanın Enfield şubesi 220-222 Hertford Road. Enfield, Middle- 


sex, EN3 5BH Londra adresinde hizmet verecek. 

KEMAL UÇAR KİMDİR? 

TFC Enfield Ltd’nin sahibi Kemal Uçarç ticaretin içinden gelen bir aileye mensup. 1993’te Manchester’da açtığı gıda toptancısıyla gıda sektörüne giren Uçar, 1995 yılında ilk modern Turkish Food Centre şubesini Edmonton’da amcasıyla birlikte hizmete açtı. Edmonton şubesini açtıktan sonra bütün bilgi ve becerisini market faaliyetlerine yönelten Uçar, kasaplık, 


Barnet Metropolitan Polis Servisinin başına 
Türkiye asıllı Neil Basu atandı. Neil Basu 29 
Haziran günü resmen Barnet Metropolitan Polis Teşkilatı'nın komutanı olarak göreve başladı. 


1992 yılından bu yana 
Metropolitan Polis Teşkilatı’nda çalışan Türkiye asıllı Neil Basu, komutan olarak göreve başladı. Neil Basu Güney Londra’da detektif olarak uzun yıllar çalıştı. 
Basu, görev süresi içerisinde West Hemdon’da işlenen ve çok karışık olan bir cinayeti aydınlatmak gibi başarıların altına da imza attı. Basu, Kuzey Londra’daki 


toplum içinde yaşanan suçlar ve bazı cinayetleri aydınlatmada önemli roller üstlendi. Neil Basu son olarak Scotland Yard’da Kürt ve Türk toplumları içindeki kriminal suçlar ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından gazetemize yapılan açıklamada Neil Basu’nun Barnet’te çok güçlü bir güvenlik ağı kuracağı ve her zaman 


yaptığı gibi suçları engellemek ve suçluları yargı önüne çıkarmak konusunda azimle çalışacağı belirtildi. Neil Basu ise yaptığı açıklamada, “Barnet Polis şefi olmaktan çok mutluyum. 
Güvenlik sistemini daha güçlendireceğiz ve herkes kendini güven içinde hissedecektir. Bölgemizde bulunan toplum liderleri ile de temas halinde olacağız” dedi. 
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ES Mortgage: 'Krizde en önemli 

sorun güvenilir banka bulmak’ 


Edmonton'da hizmet veren Mortgage Danışmanlık firması ES Mortgage, ekonomi ve konut piyasasının önemli problemler yaşadığı bir dönemde, Kürt ve Türk toplumlarma profesyonel destek ve yardım sunuyor. 


B ankanızın size söyleyemeyeceği detayları bizden öğrenin” sloganıyla hizmet veren firmanın amacı, mortgage konusunda sıkıntısı olanlara profesyonel bir yaklaşımla bireye özel tavsiyelerde bulunmak. 

ES Mortgage’in yöneticiler, mortgage piyasasındaki geniş tecrübeleriyle şimdiye kadar bir çok müşterinin problemleirne çare bulunduğuna dikkat çekiyorlar. 

‘BANKALAR 
RİSK ALMIYOR’ 

Bugün piyasada yaşanan sorunlara değinen mortgage danışmanı İmam Göztaş şu 



anda en büyük problemin bankaların kolayca para çıkışma izin vermemesi olduğunu belirterek, bankaların daha fazla risk altına girmek istemediklerini söylüyor. 
Bankaların risklerini düşürmelerinin en kolay yolunun ise yüksek depozit isteyerek borçlannı azaltmak olduğunu kaydeden Göztaş, bunun da ilk kez ev alacak olanlar için ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade ediyor. 

İmam Göztaş, “Bankaların kredi vermemesi talebin artmasına, arzın ise azalmasına sebep oldu. Bunun sonucunda Merkez Bankası faizleri aşağı çekti ama bankalar bunu yapmadılar” diyor. 

İlk defa ev alanlar, yeniden mortgage, kiralamak için alım, ev değiştirme, hayat, sağlık, bina sigortası alanında hizmet veren ES Mortgage’in bütün servisleri İngiltere’deki bütün finansal kurumlan denetleyen Financial Services Authorities (FSA) 


tarafından denetleniyor. Bu kurum sayesinde müşteriler güvenle servislerden yararlanabilir ve herhangi bir problem de devlet güvence¬ si altına alınır. 

Yaptıkları işin önemine vurgu yapan firma yetkilisi Göztaş, “Mortgage brokerler 
3 şekilde servislerini verebilirler; tek bir kredi sağlayısıcma bağlı, bir grup kredi sağlayıcına bağlı veya bütün marketten servis verenler. 
ES Mortgage piyasadaki bütün ürünleri görebildiği için size daha fazla ürün bularak en iyisini seçmenize yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. 
Firma yedilileri, mortgage brokerlarımn sunacağı en önemli yardımın açık ve basit bilgilerle kişiyi doğru yola yönelterek, en kısa zamanda ve güvenle ihtiyaçlarını karşılaması ve stresi de en aza indirmek olduğuna dikkat çekiyorlar. Krizlerde en önemli sorunun güvenilir banka bulmak olduğuna 


vurgu yapan yetkililer, “ ES Mortgage sizi güvenilir bankalara yönlendirerek riskinizi en aza indirir ve rahatlıkla yatırımlarınıza devam etmenizi sağlar. Ücretsiz mortgage bilgisi vererek bireylerin ileride yapabileceği hataları en aza indirmeye ve daha sağlıklı karar vermelerini sağlar” diyorlar. 

HİZMET ALANI GENİŞLİYOR 

Şimdilik mortgage danışmanlık hizmeti veren ES mortgage Eylül ayından itibaren hizmet alanını genişleterek avukatlık, muhasebe ve sigorta alanında da çalışmalar yapacak. ES Mortgage İman Göztaş ve Hakan Çelebisoy’un yönetiminde 285A Fore Street N9 OPD adresinde hizmet veriyor. Firmaya 
020 8807 0333 veya 0717 
414 330 numaralı telefonlar¬ 
dan ulaşılabilir. Firmaya aynca goztas@fsmail.net adresinden mail ile ulaşılabilir. 


TROTT & GENTRY SOLICIT^— 



Alım Satım İşlemleri 

Her türlü ev. dükkan, işyeri alım ve satım Freehold ve Lease 

Ticari Hukuk <4 

Şirket kuruluşu, şirket ve hisse devir İşlemleri Ortaklık uyuşmazlıkları, 

Sözleşmeler hazırlanması ve uyuşmazlıkları 

Mülteci Hukuku / Immigration 

İltica davaları ve mahkemeleri Ankara Anlaşmaları Çalışma izni vizeleri Aile birleşimi ve evlilik vizeleri Vatandaşlık başvurulan Öğrenci ve au-pair vizeleri 

Kiracı ve Evsahibi Davaları 


Adres: 90/92 Islîngton High Street, London N1 8EG 
Tet: 020 7704 7500 
Fax: 020 7704 7503 
Email: immsec@trottgentry.co.uk 


Vasiyetname hazırlama ve Mülk davaları 

Aile Hukuku 

Boşanma ve Ayrılık Mahkeme kararı İle uzaklaştırma Çocuk mahkemeleri Aile içi şiddet 

İşçi ve işveren Davaları 

Her türlü işçi ve işveren meseleleri Haksız İşten çıkarılma Diskrlminasyon 

Medeni Hukuk / Litigation 

Kaza ve şahsi zarar Davaları Tazminatı 

Uzlaşma ve Aracılık Meseleleri 

| Türkçe ve Kürtçe konuşan J 

deneyimli elamanlarımız mevcuttur " 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İtfaiye'den toplumlunuza önemli yangın duyurusu 


Londra İtfaiyesi (London Fire Brigade), Telgraf Gazetesi işbirliğiyle Londra'da yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumun bilgilendirilmesi için geniş kapsamlı bir kampanya başlattı 


ondra İtfaiyesi, ev 

L yangınlarını engellemek için evlere ücretsiz ziyaretlerde bulunacak ve toplumumuza bilgi verecek. Faaliyetle ilgili bir açıklama yapan Londra İtfaiyesi, projenin temel hedefinin Londra'da yaşayan bütün Türk ve Kürtlerin evleri¬ 


ni ziyaret etmek ve yangından nasıl korunması gerektiği konusunda bilgi vermek olduğunu belirtti. Proje çerçevesinde yangından korunmak için evlere ücretsiz yangın alarmı takılacak. 
Shoreditch'te bulunan London Fire Briga’de bu yaz boyunca değişik 


alanlarda Türkiyeli toplumu bilgilendirmek için değişik etkinlikler düzenleyecek. Londra İtfaiyesi'sinin projesiyle ilgili daha fazla bilgi için şu adres veya telefona başvurulabilir: hayley.cutts @london-fire.gov.ük e-mail adresine veya 08000 28 44 28 . 


Yeni ‘andımızı’ Mazlum-Der 

astı polisler söktü 

İlköğretim okullarında okutulan 'Öğrenci Andı'nm kaldırılması için kampanya başlatan Diyarbakır Mazlum-Der şubesi, hazırladığı afişleri bilboardlara astırdı. Mizahi dille yeniden yazılan Öğrenci Andı'nda, "Ne mutlu Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Ermeniyim, Aleviyim... diyene, sonra da dayak yiyene" denildi. Afişlerin, polisler tarafından kimseye haber verilmeden söküldüğü bildirildi. 




• lköğretimde okutulan 

I 'Öğrenci andı'nm kaldırılması için daha önce imza kampanyası başlatan Mazlum-Der, bu amaçla hazırladığı afişleri bilboardlara astırdı. 'Andımız kaldırılsın kampanyası' başlığı ile hazırlanan afişte, 'Öğrenci Andı' mizahi şekilde yeniden hazırlanarak çizimler eşliğinde afişe yerleştirildi. Hayat Bilgisi dersi ve 'Andımız' başlığı ile afişte verilen andın metni şöyle yer aldı: 

"Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Ermeniyimi, Aleviyim... 
Desem de, ben çalışkanım ilkin, büyüyünce işsiz kalsam da. Büyüklerimi gör¬ 


mek, küçüklerimi dövmektir işim. İlk işim yurdumu ve milletimi 'Üzüm'den çok sevmektir kesinlikle. Ülküm, takla atmak, yere düşmek ve ne olursa olsun taş ile yakalanmamaktır. Ey büyük Kürd, Laz, Çerkez, Ermeni, Alevi... Kaçtığın yoldan, gösterdiğin hedefe oturmadan yürüyeceğime ayran içerim. Varlığım Kürd, Laz, Çerkez, Ermeni, Alevi. Varlığına ceza olsun. 
"Ne mutlu Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Ermeniyim, Aleviyim... Diyene, sonrada dayak yiyene." 

Afişin altında metninin mizahi olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konuşu çalış¬ 


mada amaçlanan olayın öğrenci andının kaldırılması olduğu uyarı yazısı yer aldı. 

. . .♦ _ 

POLİS AFİŞLERİ KALDIRDI 

Mazlum-Der’in "Andımız"ın kaldırılması için kentin değişik noktaların¬ daki bilboardlara asmış olduğu afişler polis tarafından kaldırıldı.Mazlum-Der'in okullarda okutulan "Andımız"m kaldırılması için başlattığı imza kampanyası devam ederken, kampanya çerçevesinde kentin değişik noktalarına ^asılan afişler, polisler tarafından kimseye haber verilmeden söküldü. 


»' l0 


PER 

REKLAMCILIK VE 

DANIŞMANLIK 

SERVİSİ 


* Değişen iş piyasasında yerinizi almak 

* İş yerinizi geliştirmek Ve 

* GELİRİNİZİ Artırmak için, bizi arayın Televizyon, Radyo ve Gazete reklamcılığı alanında uzman isim 

“Gol atma sırası sizde” 


PER REKLAMCILIK VE DANIŞMANLIK SERVİSİ 

Tel: 0208 341 2021 Mob: 07920480865 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IBO SHOVV’DA size özel ve çok uygun fiyatlarla traşın keyfini yaşayın 


masal** 


Düğün, Nisan, 
Sünnet ve diğer özel partileriniz için 
İBO SH0W ‘dan size özel hizmet ve çok uygun fiyatlar 


IBO SH0W MURAT VE ERDAL’IN YENİ 

YÖNETİMİNDE SİZE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK 


1 Salisbury Promenade Green Lanes Haringey, N80 RX Tel : 020 
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Belediyelerde adaylık yarışı sonuçlanıyor 


İngiltere'de gelecek yıl yapılacak seçimler için adaylık yarışı sonuçlanıyor. Özellikle belediyelerde Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumundan aday adayları sonuçları merakla bekliyor. Muhafazakar Partiden Doğan Delman ve Bektaş Yavuz'un Enfield'den Belediye Meclis 




Hamza Aktan 
Telgraf Gazetesi 


elecek yıl yapılacak 

G seçimler için adaylık süreci işlerken Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk topluma mensup siyasetçilerin adaylıkları da birer birer netleşiyor. Adaylığı kesinleşenler gibi aday adaylık süreci devam eden, yakın zamanda da sürecin tamamlanmasını bekleyenler var. 
Halen Enfield Belediye Meclis Üyesi olan Doğan Delman ve Muhafazakar Parti üyesi Bektaş Yavuz'un önümüzdeki yerel seçimlerde Enfield Belediye Meclis Üyeliği adaylığı kesinleşti. Aday adaylık süreci devam eden diğer isimler şöyle: Haydar Ulus, Ertan Hürer, Yusuf Çiçek, Rojda Yavuz, Ali Bakır. Bu isimlerden kimisinin adaylığı bu ay içinde kimisininse Eylül ayma kadar yapılacak toplantılar sonucunda netleşecek. 

Öte yandan, Hackney Be¬ 


lediyesinde hali hazırda Belediye Meclis Üyesi olan Feryal Demirci, Deniz Oğuzkanlı, Gülay Içöz; Haringey Belediyesinde de Ali Demirci ve Dilek Doğuş'un adaylıkları kesinleşti. 

YAVUZ VE ULUS PROJELERİNİ ANLATTI 

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde adaylığı kesinleşen Bektaş Yavuz ile, aday adaylık sürecinde olan Haydar Ulus, hedeflerini ve beklentilerini Telgrafa anlattı. 

Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk nüfusun İngiltere'de ciddi bir artış gösterdiğini söyleyen Yavuz, bu nedenle bu topluma mensup insanların siyasette daha fazla yer almaları gerektiği düşüncesiyle adaylığını koyduğunu belirtti. Yavuz, Enfield'de de Türk ve Kürt nüfusun ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, artık seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir orana ulaşıldığını söyle- 


! 


di. Yavuz, adaylığını koymanın sebeplerini de şöyle açıklıyor: 

‘TOPLUMUMUZUN İYİ TEMSİLE İHTİYACI VAR’ 

“Toplumu muzun nüfusu arttıkça sorunları da artıyor. 
İnsanlarımız eskiden bu ülkede uzun süreli yaşamayı düşünmüyorlardı, bir vakit dönmeyi planlıyorlardı. 
Ama artık öyle değil. Ticaret yapmaya başladılar, bu| ülkede hayatlarını kurmaya çalışıyorlar. Bütün bu nedenlerle toplumumuz artık ciddi bir şekilde temsil edilmek durumunda. Çünkü insanlarımız bu toprakları artık kendilerine yurt edindiler. Toplumumuzun yaşadıkları bölgelerle, çocuklarının gittiği okullarla ve tabii çevreyle ilgili ciddi problemleri var. Bu sorunların çözümü de en iyi yerel ve merkezi yönetimde olduğu için biz de toplumumuzu temsil edecek kişilere ihtiyaç duyduğumuzu düşünerek adaylığımızı 


koyduk. Toplumumuzun sorunlarını ancak aynı sorunları yaşayan bizler en iyi anlayabiliriz diyerek bu işe girdik.” 

YERLEŞİM SORUNU 
VE ÇETELEŞMELER 

Adaylığıyla ilgili toplumun her kesiminden, özellikle de derneklerden yoğun destek aldığını belirten Yavuz, seçilmesi durumunda çözülmesi için uğraşacacağı sorunları şöyle sıralıyor: * Toplumumuzda yerleşim sorununun çözülmesini bekleyen, ev sırasında bekleyen insanlarımız çoğunlukta. Bu problemin çözülmesi için farklı yöntemler arayışına girmemiz gerekiyor. Sadece kendi toplumumuz için değil bu sorunu yaşayan herkesi katarak bu sorunu halletmeyi düşünüyoruz. * İnsanlarımız aynı zamanda anti sosyal davranışlara maruz kalıyorlar. 
Özellikle genç çocuklar çeteleşme nedeniyle problemler yaratıyorlar. Çeteleş¬ 


melerle toplumumuzu rahatsız ediyorlar. Bu konuda toplumuza en iyi desteği sağlamaya çalışacağız. Bu- 
^u da toplumlarımızla birlikte yapacağız. 

‘ADAYLARINIZI TANIYIN, TAKİP EDİN’ 

Bektaş Yavuz'un, seçim süreci boyunca toplumumuz- dan beklentileri ise şöyle: “İnsanlarımız bulundukları bölgelerde adaylarını desteklemeliler. Fakat öncelikle adaylarını iyi tanımaları gerekiyor. Adaylarının neler yaptıklarını, belediyelerin çalışmalarını iyi takip etmeleri gerekiyor. Adaylar kendi toplumlarmdan da olsa eğer iş yapmıyorsa onu desteklemesinler.” 

‘SEÇİLİRSEK 

ENTEGRASYON 

KOLAYLAŞIR’ 

İşçi Partili Enfield Belediye Meclis üyeliği aday adayı Haydar Ulus da adaylığını koyma gerekçelerinin esas olarak Türk, Kürt ve Kıbrıs- 


AİV * A VJ 


S 






Yusuf Cıcek 


Haydar Ulus 


üyeliği adaylıkları kesinleşirken diğer aday adayları son elemelerin sonuçlarını bekliyor. 


lı Türk toplumu temsil etmek olduğunu söylüyor. 
“Biz nüfus olarak yoğun olduğumuz bölgede az temsil edilen hatta neredeyse hiç temsil edilmeyen bir topluluğuz. Bu nedenle kamu kurumlarında, devlet işlerinde yer almanın faydalı olacağını düşündük. 
Bunu şu an var olan yönetimin eksikliği olduğu için değil, ama bir toplumu en iyi o toplumu tanıyan insanlar temsil edebilir diye düşündüğüm için söylüyorum. İnsanlar içlerinden çıkmış adayları gördüğü zaman bizlere daha fazla güvendikleri için sisteme daha iyi yanaşabilirler. Bu, toplumda sistemin kendilerini de önemsediği fikrini yaratır ve entegrasyon sürecini kolaylaştırır.” 

‘KRİZİN ETKİLERİNİ 

AZALTMAYA 

ÇALIŞACAĞIZ’ 

Haydar Ulus, seçilmesi durumunda üzerinde duracağı konuları ise şöyle anlatıyor: “Sadece kendi halkımıza değil seçileceğimiz bölgedeki herkese yönelik çalışmalar yapacağız. Son ekonomik krizle birlikte işsizlik oranları çok yükseldi, küçük esnaf ciddi sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için yöntemler arayışına gireceğiz, bu sorunları merkezi yönetime daha nasıl iyi yansıtabileceğimize yoğunlaşacağız ve devlet kaynaklarının yerinde kullanılması için uğraşacağız.” 
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Ali Rıza Aksoy: 

‘ilticacıların sorunları değişmiyor' 

60 tane mülteci örgütünü bünyesinde barındıran Hackney Refugee Forumu bu yılki "İlticacılar 
Haftası" için çok sayıda etkinlik düzenledi, ilticacıların sorunlarını duyurmak için paneller, gösteriler gerçekleştirdi. Hackney'deki mültecilerin derneklerini bir araya getiren Hackney Refugee Forumu başkanı Ali Rıza Aksoy, İngiltere genelinde ilticacılar için olumlu gelişmeler yaşanabileceğini ancak bunun için toplumun her kesiminin çaba sarfetmesi gerektiğini söylüyor. Aksoy'la, ilticacıların durumu, toplumumuzun yaşadığı örgütlenme sorunları ve yeni gelişmeler hakkında konuştuk. 



Hamza Aktan 
Telgraf Gazetesi 


- İlticacılar Haftası etkinlikleri bu yıl nasıl geçti? 

Ingiltere’de her yıl Haziran ayının sonu, Temmuz ayının başı mülteciler haftası kabul edildiğinden ülke genelinde çok sayıda etkinlikler yapılır. Bu etkinliklerde ilticacıların sorunları konuşulur ve dayanışma gösterilir. Biz de bunun bir parçası olarak bir şeyler yapıyoruz. 
İlticacı kimdir, neden iltica edilir gibi konularda ilkokul öğrencilerinden tutun da üniversitelere kadar, lokal yapılanmalara kadar konuşmalar yaptık. 
Geçen hafta da konusu iş bulmak ve eğitim olan bir toplantı gerçekleştirdik. 

- Eğitim konusunu seçmenizin nedeni neydi? 

Biliyorsunuz, ekonomik krizin faturasını da bizler- den çıkarıyorlar. Eğitim, sağlık hizmetlerinden kısıtlamalara gidiyorlar ve bunu yaparken de ilk önce yabancılardan başlıyorlar. Örneğin İngilizce dersleri kaldırılmaya başlandı. Hackney’de onlarca öğretmen işten atıldı. 
Biz de buna dikkat çekmek ve CALL kampanyasına destek vermek istedik. Bu kampanyayla Hackney Community College’daki İngilizce sınıflarının kapatılmasını minimuma indirdik. İki aylık bir mücadelenin ardından yüzde 3 oranında kapatacaklar. Ama bu mücadele başka yerlerde olmadığı için oralarda çok büyük kesintiler var. 

- İngiltere’de sizin gibi çalışan yapılar var mı? 

Londra’da biliyorsunuz 
33 belediye var, bu belediyelerden en az 20’sinde 


bizim gibi çalışan dernekler var. 

- İngiltere’de göçmenlerin son zamanlardaki en önemli problemleri neler? 

Iş, eğitim, sağlık ve özellikle de ruh sağlığı gibi konularda bir çok problemleri var. Dil sorununu söylememe bile gerek yok ama bu ülkedeki sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Psikolojik problemleri çok var. Bildiğiniz gibi geçen sene Türkiye toplumunda 11 kişi arka 
arkaya intihar etti. Biz 16 
derneği bir araya getirdik, gençler arasında bir çalışma yaptık, çünkü ölenlerin hemen hepsi gençti. 
Yaptığımız kampanyadan sonra artık tam intiharlar durdu dediğimiz sırada geçen hafta bir bayan Aleksandra Palace’da ağaca asmış kendisini. 
Ekonomik koşulların bu kadar zorlaştığı bir durumda hayat ilticacılar için daha da zorlaşıyor. 
Onun için benim girişimlerim sonucunda Hackney Göçmen Merkezi diye dernek kurduk. Burada yeni gelenlere yardım ediliyor. Ben geçen hafta oradaydım,Türkiye’den o kadar insan vardı ki, ben oraya sadece bakmaya gitmiştim ama dört saat çevirmenlilik yapmak durumunda kaldım. Tercümanlar yetmiyor. Çok uzun süredir durumu belli olmayan insanlarımız var. Az önce yedi yıldır başvurusunun kabulünü bekleyen biri yardım istiyordu. Yedi yıldır çocuklarından, eşinden uzak yaşayan biri... 

BORİS JOHNSON’UN KAMPANYASINA DESTEK 

- Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’un açıkladığı raporla ilgili neler yapılabilir? 


İlticacıların durumu ve kaçak yaşayanlarla ilgili bir rapordu. İlticası reddetmiş ancak kaçak yaşayan 570 bin insan var. 
Bunların da 350 bini Londra’da yaşıyor. Boris Johnson, bunlar için bir defalığına mahsus olmak üzere af getirilmesi için bir kampanya başlattı. 
Biz tabii bu kampanyaya destek veriyoruz ama istiyoruz ki dernekler tek tek destek versinler. 

- Nasıl destek verebilirler? 

Bir sürü yolu var bunun. 
Kişiler de destek verebilir ayrıca. Lokal belediye yetkilileriyle konuşabilirler, milletvekilleriyle konuşabilir onların toplantılarına katılabilirler. 
Kulis yapabilirler. Resmi kurumlara e-mail atabilirler. Böylece Londra Belediye başkamnın başlattığı kampanyaya destek verebilirler. İnsanlarımız çok şey yapabilirler ama benim görüşüm insanlarımızın üzerine ölü toprağı serilmiş gibi. 


- Hangi konuda? 

Biz sonuçta bir hak istiyoruz değil mi? Bu hakkı kimse öylesine gelip sana vermez. Sen istemezsen, mücadelesini vermezsen o hakkı alamazsın. Bir insanın seyahat hakkı, istediği yerde yaşama isteği insan hakkıdır. Dolayısıyla bunun peşine düşmek kadar normal ne olabilir... Ama insanlarımızda bir rehavet, vurdum duymazlık var. Bir takım süpermenler çıksın benim için mücadele etsin istiyorlar. 

TÜRKİYE’DEN İLTİCACI SAYISINDA CİDDİ AZALMA 

- Dernekler ne durumda bu konuda? 

Derneklerimiz çok duyarlı ve bu konuda çalışıyorlar ama onların da elinde sihirli değnek yok ki. Bakın bizim en büyük problemlerimizden biri gençlerimizin çeteleşmesi, şiddet olaylarına karışması. Daha geçen günlerde bir gencimiz öldürüldü. Dernekler hemen tepkilerini koydular ama halk arasında bu sorunla ilgilenenler yalnız¬ 


ca çocukları bu problemi yaşayanlar oluyor. Diğerleri sadece “vah vah” demekle yetiniyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor... 

- Son dönemlerde hangi ülkelerden yoğunlukla ilticacılar geliyor? 

Son senelerde Türkiye’den gelenler çok azaldı. Daha çok Irak, Somali, Sudan, Sri Lanka gibi kriz bölgelerinden geliyorlar. Türkiye’de kriz bitti diyemem ama gene de sayı azaldı. 
Bütün dünyadan her yıl Ingiltere’ye 50 bin civarında ilticacı geliyor. 

- Bunların kaçı Türkiye’den geliyor? 

Türkiye’den gelenlerin oranı bu sayının yüzde 5’ini veya 10’unu geçmez. 
Bu da çok yüksek bir rakam değil. Ama bir ara en yüksek Türkiye’ydi bu oranlarda. 

BELEDİYE PARA YARDIMINI İYİ YAPMIYOR 

- Sizin dernek olarak yaşadığınız sorunlar neler? 

Hackney’de 103 dil konuşuluyor, nüfusunun yüzde 


25’i ilticacı veya göçmen. 
Ki en büyük somnları yaşayanlar da bu kesim. Bu insanların yaşadığı bir sürü sorunu örnek gösteren belediye bunları merkezi hükümete örnek göstererek para alıyor. Ama o parayı dağıtmaya gelince, “en iyi başvuru formunu hazırlayan kimse ben ona parayı veririm” diyor. En son bu yıl dağıtılacak para için bir toplantı yapıldı ve ben o toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledim: “En büyük sorunlar burada ama siz çiviye değil tahtaya vuruyorsunuz. Sorunlar çözülmüyor, kronikleşiyor ama siz olması gereken yere yatırım yapıp o problemleri çözmüyorsunuz. En iyi kim başvuru formu hazırlıyorsa parayı onlara veriyorsunuz ama o parayı alanlar da parayı bu sorunlara harcamıyorlar.” Benim arkam¬ da durulması, destek verilmesi gerekirdi ama kaç tane örgüt bu desteği verdi diye sorarsan, kimse... 
Çünkü onların dertleri başlarından aşkın. Altmış tane dernek diyorum ama bunların en fazla beşinde paralı çalışan eleman vardır. 
Onun için benim istediğim derneklerin lokal belediyelerle mücadele etmeleri. Bir de bizim derneklerimizde dükkancılık mantığı var. 
Ben 32 yıldır bu işi yapıyorum halen de bu hastalık devam ediyor. Ben paramı alayım da sonra kim peşi¬ me takılırsa takılsın diyorlar. Bu dükkancılık da amip gibi bölünmelere yol açıyor. Böylece de yok oluyoruz. Seksenli yıllarda kaç kişi bu demeklere gidiyordu, şimdi kaç kişi gidiyor diye bir somn bakalım... 
Bu insanlar buhar olmadı ki, bilakis çoğaldılar ama neden derneklere gitmiyorlar acaba... Kısır çekişmeler nedeniyle çoğu insan derneklerden soğudu. 
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syaman@levenes.co.uk 

Direct number: 020 8826 1313 


Geçtiğimiz haftaki yazım¬ da herhangi bir kaza nedeniyle açtığınız tazminat davalarında, davanın süresi ve sorumluluğun durumu üzerinde durmuştum. Açılan davanın türüne, orta¬ daki delillere ve incinme¬ ye göre dava süresinin farklılaşacağını belirtmiş ve tazminat davalarının süre açısından birbirleriyle kıyaslanmalarının yanlış olduğunu vurgulamıştım. 
Bu hafta çoğu insan için tercih edilen ve öncelikli olan, erken sonuçlanan davalar üzerine yazmak istedim. Pek çok müvekkilim bana geldiklerinde davalarının ne kadar süre içerisinde biteceğini sorarlar. Tabii ki bir tazminat davasında davanın bir an önce bitirilip müvekkilin istemine göre bir an önce onun tazminatının alınması her avukatın yapmaya çalıştığı şeydir. Elimizdeki dosyanın bir an önce sonuçlandırılması hem bir avukat olarak bizim hem de müvekkilin memnuniyetidir. Ancak bir davanın erken sonuçlandırılması her zaman için tarafları memnun etmez. Öncelikle şunu hatırlamak gerekir ki bir kazadan dolayı tazminat davasını ancak bir kez açabilirsiniz. Davanızı sonuçlandırdıktan sonra kazaya ilişkin problemlerinizde hala devam eden bir şikayetiniz varsa bir daha geri dönüp de dosyanızın açılmasını talep edemezsiniz. Dolayısıyla avukatınız dosyanızı sonuçlandırdığında sizin ya tam olarak iyileştiğinizden emin olmalı ya da devam eden şikayetleriniz göz önüne alındığında doktor raporunda belirlenen süre içerisinde iyileşmenizin kuvvetle muhtemel olması gerekmektedir. Avukatınızın, devam eden şikayetleriniz¬ den haberdar olması ve bu şikayetleriniz doğrultusunda davanın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmaması yönünde size tavsiyede bulunması gerekmektedir. 
Bu konu, uygulamada hukukçuların en çok ihmali¬ nin bulunduğu konular- 


Enfield Belediyesi 

Kırkısrak'lıları ağırladı 

Yeni kurulmasına rağmen topluma verdiği önemli hizmetlerle dikkat çeken Kırkısrak Dayanışma Merkezi (KDM) üyeleri Londra Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı Richard Barnes'in de katıldığı bir resepsiyonda bir araya geldi. Enfield Belediye Başkanı Lefni Sava'nın ev sahipliğinde yapılan resepsiyona çok sayıda konuk katıldı. 


Merkezi 2006 yılında küçük bir grup tarafından göçmen toplumun sorunlarına cevap bulmak için kuruldu. Britanya’da yaşayan Kürt ve Türk toplumlarının sorunlarını ele almak ve bunların mevcut toplum ile entegrasyonunu sağlamak için çalıştık. 
Derneğimiz kurulmadan önce bu tür çalışmalar bazı evlerde buluşarak yapılıyordu. Daha sonrasında bir iş adamının yardımı ile bu çalışmaları bir merkeze taşyarak aktivitelerimizi gerçekleştirmeye başladık.” 


ÜYE 
270’E ÇIKTI 

Konuşmada Nisan 2008’de yapılan ilk Kongrede yönetim kurulunun seçildiği¬ ne dikkat çeken KDM yetkilileri, ilk kurulduklarında üye sayılarının 150 kişi olduğunu, bir sene sonra ise üye sayılarının 270’e çıktığını belirttiler. Konuşmada şu ifadeler yer aldı: “Eğitim ve kültürel programlar, sağlık ve refah düzeyinin geliştirilmesi için ödeneklere baş vuruldu. 
Çocukların ve gençlerin şiddet ve sokak kültürün¬ den uzak kalması için çalışamlar yaparak onları topluma daha yararlı hale getirmek için çaba sarf ettik. 
Derneğimiz daha işler olmak için Enfield Belediyesindeki Toplumu Güçlendirme Ağına katıldı. Toplumu ilgilendiren konularda biz de söz sahibi olacağız ve oy hakkımız var.” 
Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Richard Barnes ise yaptığı kısa konuşmasında kurumu çalışmalarından dolayı kutlayarak, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Jonhson’nun selamlarını iletti. 


nfield Belediye Baş- 

E kanı Lefni Sava 7 
Temmuz Sah günü Kırkısrak Dayanışma Merkezi üyeleri için bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Londra Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı Richard Barnes’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri de katıldılar. 
Resepsiyonda Dernek yetkililerinin yanı sıra Londra Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı Richard Barnes, Enfileld Belediye Başkanı Lefni Sava ve Enfield Belediyesi Kabine Üyesi Matthew 


Laban birer konuşma yaptılar. 


KDM 2006 


YILINDA KURULDU 


Resepsiyonda Kırkısrak Dayanışma Merkezi’nin Başkanı Selver Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Ersoy misafirleri karşılayarak, kurum adına hazırlanan konuşmayı yaptılar. Kurum adına yapılan konuşmada derneğe ilişkin bilgiler verilerek, hizmet planları açıklandı. 
Konuşmada şu ifadelere yer verildi: 

“I^kısrak Dayanışma 


Tazminat 
Davalarının Erken Sonuçlandırılmasına İlişkin Bilmeniz Gerekenler 

j dan bir tanesidir. Bir avu- 
! kat olarak, incinme davası- j na baktığınız müvekkilini- 
! zin, doktor raporunu aldıktan sonra müvekkilini- 
! zin doktor raporunu tam j ve net olarak anladığından emin olmalısınız. Doktor 
| raporunu aldıktan sonra 
! müvekkilinize davasını o j aşamada bitirmek isteyip ! istemediğini ya da iyileşme süresini beklemesi ge- 
! rekip gerekmediği üzerine j uyarıda bulunmalısınız. 
! Müvekkilinizi olası sonuç- 
| 1ar üzerine haberdar etme- 
! lisiniz. Geçtiğimiz haftalar- j da bana gelen yeni bir ! müvekkilim bir trafik ka- 
» zasmdan sonra meydana ! gelen incinmelerinin hala j devam ettiğini oysa avuka- 
! tının dosyasını davadan bir kaç ay sonra sonuçlan- 
! dırdığım ve tazminatını al- j dığını bildirdi. Davası so- 
! nuçlandırılan müvekkilim • hala ağrı çekmeye devam ! etmekteydi. Bu örnek uy- j gulama müvekkilinize kar- 
! şı bir avukat olarak düştü- j ğünüz zor pozisyonu gös- 
! termektedir. Bir davacı tali raf olarak unutmamanız ! gerekir ki bir kazadan do- j layı tam ve olması gereken ! tazminatı alabilmeniz için j ya tam olarak iyileşmiş ol- 
! manız ya da iyileşmeye yatkın olmanız gerekmek- 
! tedir. Şüphesiz bu konuda j en doğru kararı verecek ! olan sizsiniz. Dolayısıyla j avukatınıza bu yönde en ! doğru talimatı vermesi geı reken de sizsiniz. Davanızın değerini belirlerken, 
| mahkemeler ya da hukuk- 
! çular, uzman doktorların sizin hakkınızda vermiş ol- 
! duğu kararlarla bağlıdırlar. 
» Herhangi bir kazadan son- 
! ra incinmelerinizin mahi- 
| yetinin ya da iyileşme sü- 
! resinin ispatı, sizin GP ya j da hastanede almış oldu- 
! ğunuz tedavi doğrultusunı da mümkündür. Dolayısıy- 
! la bir kazadan sonra de¬ li vam eden şikayetleriniz ! için belli bir sağlık biri- j minde tedavi görmeniz ! çok önemlidir. Bu özellikı le çocuklar için daha da ! önemlidir. Unutulmamalıdır ki bir tazminat davasm- 
! da davacının tazminatı j onun incinmelerine ve ! çektiği sıkıntılara eş değer olmalıdır. Bu noktada size ! tavsiyem herhangi bir tazminat davasında dava açtı- 
1 ğımz zaman mutlaka uzman bir hukukçu aracılı- 
! ğıyla davanızı açmalı ve i dilini anladığınız avukatı- 
! mz aracılığıyla davanızı ta- 
! kip etmelisiniz. 
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'Görünmezlere 1 Haringey 

Belediyesinden anlamlı ödül 

Toplumun görünmez emekçileri' olarak kabul edilen bakıcılara Haringey Belediyesinden anlamlı bir hediye verildi. Her yıl 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Bakıcılar Haftası'nda 'yılın bakıcıları' ödülleri dağıtıldı, bakıcıların toplumdaki önemine dair konuşmalar yapıldı. 


B akıcılar Haftası vesilesiyle Haringey Belediyesinde düzenlenen ve teması “Gizli Görünmezlik” olarak seçilen etkinliğe bakıcılar, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, İşçi Partisi milletvekili David Lammy ve Liberal Demokrat Parti milletvekili Lynne Featherstone da katıldı. 
Bakıcıların toplumdaki önemlerine dair konuşmalar yapan milletvekilleri bakıcılara yönelik ödeneklerin artırılması için çalışmalar yapacak¬ 


larını söyledi. Bakıcıların göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir toplumsal kesimi oluşturduklarını söyleyen milletvekilleri ülke ekonomisine katkıları 87 
milyar sterlin olarak hesaplanan bakıcıların hayatlarının her alanında 'tanınma eksikliği' problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirttiler. 

MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK SÖZÜ 

Milletvekilleri, bakıcılara ihtiyaçları olan ödeneklerin tam anlamıyla 


yapılmadığını, kendilerine sağlanan ,£50.55'in iş kollarındaki en düşük ücret olduğunu vurguladılar. Parlamenterle sosyal güvencelerinin de göz ardı edildiği bakıcılara daha fazla destek çıkılması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduklarını ifade ettiler. Milletvekilleri konferansa katılan bakıcıların sorunlarının da dinleyerek kendilerine doğrudan çözüm bulma konusunda destek olacakları sözü verdiler. 


YILIN BAKICISI PETİNOU 

Etkinlikte bir konuşma yapan Yetişkinler ve Sosyal Bakım Kabine Başkanı Haringey Belediyesi Encümen üyesi Dilek Doğuş, yılın bakıcısı ödülüne Wood Green'den, Andreas Petinou'nun layık görüldüğünü açıkladı. Bakıcılar Haftası'm her yılın Haziran ayında kutladıklarını söyleyen Doğuş, bakıcıların yaptıklarının ödüllerle veya parayla karşılanamayacak kadar değerli olduğunu söyledi. 



Bu arada bu yıl en iyi* bakıcı seçilen Andreas JPetinou'nun hikayesi de katılımcılarla paylaşıldı. Petineou'nun desteğe muhtaç eşine 17 
yıl boyunca baktığı belirtilen etkinlikte Petinou'nun kızı Melissa A dam ou da babası için “Benim babam anneme her zaman harika bir bakıcı oldu. Daima sev¬ 


gi dolu, saygılı bir hayat arkadaşı oldu” dedi. 
Bakıcılar Haftası etkinliğinde bu yıl ilk defa olağanüstü bir başarı ödülü de sunuldu. 
Ödüle öğrenme zorlukları yaşayan hastalara yönelik yaptığı yardımlar nedeniyle Holcom- be Road Tottenham'da yaşayan Linda Dawson layık görüldü. 


OXFORD 

Academy 

DERSHANELERİ 


KAYITLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR... 

Dersanemiz haftanın 7 
günü eğitim vermektedir. 

Haftaiçi 9:00am-9:00pm Haftasonu: 9:00am-7:00pm 

www.academyoxford.co.uk 


Neden 

Sizin Çocuğunuzda Üniversiteyi Kazanmasın 



KONUSUNDA UZMAN ve DENEYİMLİ İNGİLİZ ÖĞRETMENLER DENEME SINAVLARI ve SORU ÇÖZME TEKNİKLERİ SEVİYE ESASINA DAYALI SINIF SİSTEMİ MAKSİMUM 8 KİŞİLİK SINIFLAR 


KUZEY LONDRA'NIN EN BAŞARILI ve GÜVENİLİR AKADEMİK EĞİTİM KURUMU 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Chemistry 
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MATHEMATICS 
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Edmonton Green 32 Knights Chambers, South Mail (Merkez) Edmonton Green Shopping Centre 


020 8807 4316 


London N90TL (Edmonton Green Library Yan Tarafı ASDA Girişinin Karşısı) 


Stoke Newİngton 66 Stoke Newington High Street (Şube) London N16 7PA 

(Stoke Nevvington Poliçe Station Çaprazı 

020 7249 4744 TESCO Karşısı) 
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Palmers Green, west End & City ve Kent bölgesindeki 
3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle şahıs 
ya da şirketinizin her türlü muhasebe islerinde doğru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. 

İsle ilgili her türlü soru ve sorularınız için Enver Kannur'u (FCCA ) arayabilirsiniz . 


NORTH LON DON 291 -293 GREEN LAN ES. LON DON N13 4X S 
TE L 020 8886 9222 FAX 020 8386 7774 
E MAİL INFO@HURKANS.COM 

WEST EN D & CHY 5-15 C ROM ER STREET. LONDON WC1H 8LS 
TEL 020 7837 8580 FAX 020 7833 5708 
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TEL 01634 880000 FaX 01634 880015 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ilhan Atmaca hayatını kaybetti 

Uzun yıllardan bu yana Birtanya'da yaşayan 42 
yaşındaki İlhan Atmaca hayatını kaybetti. 



• Ihan Atmaca Lon- 

I dra’da tedavi gördüğü hastanede 7 Temmuz Sah günü doktorların tüm müdahaleleri¬ ne rağmen kurtarılamarak yaşama gözlerini yumdu. Aziz ve Zöfre Atmaca çiftinin büyük 


oğlu olan İlhan uzun yıllar Londra’da yaşadı ve son dönemlerde artan rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi alıyordu. Halkevi Başkanı Mustafa Topka- ya’nm yeğeni olan İlhan Atmaca’nm ölümü 


akrabaları ve çevresi tarafından derin üzüntü ile karşılandı. İlhan Atmaca’nm cenazesi 11 
Temmuz Cumartesi günü Cem evinde kılman cenaze namazından sonra Edmonton mezarlığında defn edildi. 


Murdoch’un gazeteleri telefon mu dinledi? 

Britanya'da News Group adlı şirketine ait gazeteleriyle basın dünyasında önemli bir payı elinde tutan medya devi Rupert Murdoch'un, elindeki bazı bulvar gazetelerinin muhabirlerinin, korsan yöntemlerle bazı kişilerin cep telefonlarının mesaj bölümlerini "hack"lediğine dair iddialarla ilgili davaları önlemek için 1 milyon sterlin harcadığı öne sürüldü. 


T he Guardian gazetesi, Murdoch’un suçlamalarla ilgili olarak davacı tarafla mahkeme dışında anlaşma sağlamak için 1 milyon sterlin harcadığına dair suçlamalara manşetinde yer verdi. 

Guardian’ın haberine göre, söz konusu davalarda davacılar, Murdoch’un gazetelerinde çalışan muhabirlerin, korsan yöntemler ve özel dedektifler aracılığıyla cep telefonları mesajlarını elde ettiği suçlamalarında bulunuyordu. 
Murdoch’un gazetelerinin çalışanlarının özellikle başta siyasetçiler olmak üzere kamuoyunun yakın¬ 


dan tanıdığı kişilerin cep telefonlarının detaylarını ele geçirdiği iddiasına yer veren Guardian gazetesi, bu mesajlardan söz konusu kişilerin vergi ve sosyal güvenlik bilgileri, banka dökümleri ve telefon faturası dökümleri gibi önemli bilgilere ulaşıldığını iddia etti. 

Guardian, "News Group’a ait News of the World ve The Sun gazetelerinin muhabirlerinin işlediği bu suçlarla ilgili delillerin karartılması ve kurbanların susturulması için harcanan bu paranın, bu konudaki zincirleme davaların önüne geçilmesini de hedeflediğini" yazdı. 


Bu arada Muhafazakar Parti de bu konuyla ilgili olarak eleştirildi. Guardian, "News of the World muhabirlerinin cep telefonu bilgilerine korsan olarak ulaştıkları dönemde, Muhafazakar parti lideri David Cameron’ın iletişim direktörünün News of the World gazetesinin önce editör yardımcısı, sonra da editörü olarak görev yaptığını" hatırlattı. 

Gazete, Metropolitan Polis Teşkilatı ve Kraliyet Başsavcılığını dailtelefon mesajları "hack"lenen kişileri zamanında uyarmadığı ve suç işleyen News of the World çalışanlarına karşı gerekli bütün davaları aç¬ 


madıkları gerekçesiyle eleştirdi. 

Bu arada cep telefonu mesajlarına girilenler arasında bulunduğu öne sürülen Eski Başbakan Yardımcısı John Prescott da büyük tepki gösterdi ve suçlamalarla ilgili bütün soruşturma ve davaların yeniden açılmasını istedi. 
Prescott, polis ve adli makamlara da telefonlarının "hack"lendiğini bildikleri kişileri zamanında uyarmadıkları için eleştirdi. 
Medya devi Rupert Murdoch, Britanya’da News of the World ve The Sun gazetelerinin yanı sıra The Times ve Sunday Times gazetelerini yayımlıyor. 



eli_has@yahoo.co.uk 


Ali Has 

Bilindiği gibi İngiltere’ye giriş yapabilmek için bir çok yöntem mevcuttur. Tabiki burada yasal yöntemlerden bahsediyorum! Evet, örneğin, kişi iltica etmiş olabilir, öğrenci, turist, evli kişi olarak, bir kişi¬ ye ekonomik anlamda bağımlı, ^ da aile üyesi olarak gelmiş olabilir. 
Bugün konuşmak istediğim konu böylesi durumlarda mevcut visenizi Ankara Antlaşması vizesine nasıl değiştirebileceğiniz konusudur. 
Buna terim olarak “vize transferi” deniliyor. Kısacası alınmış olan mevcut bir vizeyi değişik bir kategoriye çevirmek. Öncelikle vize tranferleri dediğimiz yasal işlem mümkün ve yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Fakat, bu yönlü başvuruların başarılı olabilmesi için öncelikle belirlenmiş kriterleri tatmin etmesi gerekmektedir. Bu kriterler nelerdir? Öncelikle İngiltere’de illegal olmamanız gerekmektedir. Yani örneğin vize yenileme gününüzü kaçırarak kaçak ya da (över stayer) halinde herhangi bir vize ihlalinizin olmaması gerekmektedir. Bilindiği gibi Ankara Antlaşması vizeleri iki türe ayrılmaktadırlar. Birincisi kişinin kendisi İngiltere’de bir iş kurması ile olmaktadır, İkincisi ise kişinin mevcut kurulmuş olan bir şirkete ortak olması ile olmaktadır. Yukarıda bahsettiğim vize tranferi işleminiz için 



HUKUK PENCERESİ 


vizenizi Değişik Kategorilerden Ankara Anlaşması Vizesine Çevirmek 

gerekli olan kriterler Ankara Antlaşmasının^ hangi türüne başvurduğunuz ile bağlantılı d^| 

! ğişmektedir. Eğer baştan bir iş kuruyorsanız öncelikle kurmak iş için gerekli olan teknik bilgiye ve yeteneğe sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. 
Örneğin bir kuaförlük j işi kurmak istiyorsanız o halde söz konusu sektörde deneyim ve teknik bilgiye sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekecektir. Bununla birlikte, Ingitere’ye kurmak istediğiniz işi kurabilmek için gerekli olan paraların getirebileceğinizi ve kurmak istediğiniz işin giderlerini (örneğin borçlarını) karşılıyacak durumda olduğunuzu kanıtlamanız gerekecektir. Bundan hariç kurmak istediğiniz işten elde edeceğiniz kar oranının size ve size bağımlı olan aile üyelerinize başka bir işe muhtaç bırakmadan yeteceğini gösterebilmeniz gerekecektir. 
Eğer mevcut bir şirkete ortak olarak başvurmak ! istiyorsanız yukarıdaki kriterlerin yanısıra gösterebilmeniz gereken kriterler şöyledir; ortak olmak istediğiniz iş veya şirketin günlük yönetimi ile ilgili aktif bir rol oynayacağınızı gösterebilmek, sizin sunmak istediğiniz servis ve yatırımınıza bir talep/ihtiyaç olduğunu ve söz konusu iş veya şirkete ait muhasebe kayıtlarını gösterebilmeniz gerekecektir. Bu kriterlerin hepsini yerine getirebiliyorsanız başarılı vize transferi yapmanız hiç de zor olmaz. 
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Londra'da 'Kürdistan Bölgesi 

Ticaret ve Yatırım Zirvesi' 


Kürdistan Bölgesel Hükümeti 9-10 Eylül tarihleri arasında Londra'da 'Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Yatırım Zirvesi 2009- Irak'a Açılan Kapı' başlıklı geniş katılımlı bir toplantı düzenliyor. Zirveye başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, turizim, tarım, inşaat, perakende sektörü, telekominikasyon, mühendislik, finans ve madencilik sekröründen çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının katılması bekleniyor. 


Ahmet Ataş 
Telgraf Gazetesi 


ondra’da 9-10 Eylül 

L tarihleri arasında Kürdistan Bölgesel Hükümeti Ingiltere Temsilciliği’nin ev sahipliğinde yapılacak olan ‘Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Yatırım Zirvesi 2009-Irak’a Açılan Kapı’ (Kürdistan Region Trade & Investment Summit 2009- the Gateway to Iraq) başlıklı toplantı bölgeye dış yatırımcıların ilgisini artırmayı hedefliyor. 

ZİRVEYE DAVİD MİLİBAND İLE BERNARD KOUCHNER’IN KATILMASI BEKLENİYOR 

Kürdistan ekonomisinin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatların ele alınacağı ve iki gün sürecek olan zirveye Başbakan Neçirvan Berzani’nin de katılarak, yatırımcılara yönelik bir konuşma yapacağı kaydedildi. 

Zirveye Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Dr. Idris Hadi Salih, Kürdistan’a Yatırım Komisyonu üyesi Herish Muharam, Eğitim Bakanı Dr. Dilşad Abdul, Ticaret Bakanı Rahman Muhammed, içişleri Bakanı Kerim Sinjari, Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Ashti A. Hawrami, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin ABD temsilcisi Kubad Talabani ve Bölgesel Hükümetin Ingiltere Temsilcisi Bayan Rahman’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve uzman da katılıyor. 

Zirveye ayrıca Dışişleri 


Bakanı David Miliband ile Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner’ın de davetli oldukları ve zirve kapsamında düzenlenecek ‘Batı Neden Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Gelişimini Desteklemeli- Politik ve Moral Durum’ başlıklı toplantıda bir konuşma yapmalarının beklendiği bildirildi. 

KÜRT EKONOMİSİ AVRUPA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR 

Zirveye başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, turizim, tarım, inşaat ve yapı, perakende sektörü, telekominikasyon, mühendislik, finans ve madencilik sekröründen çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının katılması bekleniyor. Kürdistan ekonomisinin bütün sektörleri hakkında yatırımcıların bilgilendirileceği zirvede yatırımcılar ile hükümet yetkilileri tanışma olanağı bulacaklar. 

Çok sayıda şirket ve yabancı yatırımcının katılması beklenen ve Kürdistan ekonomisinin Avrupa’da görücüye çıkacağı zirvede, hükümet yetkilileri ile yatırımcılar arasında önemli ticari ve yatırım anlaşmaları yapılması bekleniyor. 

KÜRDİSTAN’IN EKONOMİK VE POLİTİK DURUMU 
ELE ALINACAK 

iki gün boyunca devam edecek olan ve Kürt ekonomisinin farklı boyutlarıyla ele alınacağı zirevede şu başlıklar altında otu¬ 


rumlar düzenlenecek: 

■ Batı Neden Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Gelişimini Desteklemeli- Politik ve Moral Durum Oturumun davetlileri: Ingiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner. 

■ Kürdistan Bölgesi’nde Güçlü ve Dayanıklı Kurumlar inşa Etmek Oturumun davetlisi: Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı. 

■ Irak Anayasası ve Anayasanın Kürdistan Bölgesi’ne Uygulanması Konuşmacı: Pensilvaniya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Etnik Çatışmalar¬ da Penn Programı Direktörü Prof. Brendan O’Leary. 

■ Yabancı Yatırımcılar Açısından Kürdistan Bölgesi’nin Makro Ekonomisi¬ ne Genel Bir Bakış. 
Oturumun Davetlisi: Dünya Bankası Irak Direktörü Hedi Larbi. 

■ Kürdistan Bölgesinde Petrol, Doğal Gaz ve Madencilik Sektöründeki Güncel Gelişmeler Konuşmacı: Kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Ashti Hawrami. 
Kürdistan Bölgesi’nde Finans Sektörünün Gelişimi Panelin Konuşmacılan: Insurance and Reinsurance Brokers’tan Kürt Borsacı Al Fajer, Pricewaterhouse-Coopers’ın Ortadoğu Danışmanı Chris Holden, Finans yöneticileri Roger Marsh ve Dean Killock. 

■ Kürdistan’da Telekominikasyon, Yapı, Ulaşım ve Mühendislik Gibi Alanların 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Altyapısını incelemek Konuşmacı: Kürdistan Ticaret Bakanı Muhammed Rauf Muhammed. 

■ Kürdistan’da Güvenlik Konuşmacı: Kürdistan içişleri Bakanı Kerim Sinjari. 

■ Kürdistan’da Elektirik Sektörünün Gelişimi Konuşmacı: Elektirik Bakanı Hoşyar Abdul Rahman Siwaily. 

■ Kürdistan Bölgesi’nde Eğitim, Staj ve Yüksek Eğitim 

Konuşmacı: Eğitim Bakanı Rahman Muhammed, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmlar Bakanı Dr. Id- 



ris Hadi Salih, Exeter Üniversitesinden Gareth Stansfield. 

■ Kürdistan’daki Yatırım Komisyonu Yatırımcılarla Nasıl Çalışıyor Konuşmacı: Kürdistan Yatırım Komisyonu’ndan Herish Muharam. 

DIŞ YATIRIMCILARIN BÖLGEYE İLGİSİ ARTIYOR 

Irak Kürdistan Bölgesi’ne son yıllarda dış yatırımcıla¬ 


rın ilgisinin artması dikkat çekiyor. Kürdistan’ın Erbil ve Süleymaniye şehirlerine Viyana, Frankfurt, Stokolm, Amsterdam, Dubai, Amman ve İstanbul’dan haftada 80 uçak seferi yapılıyor. 2006 yılının Temmuz ayında serbest ticaret kurallarını hayata geçiren Kürt hükümeti iş adamı ve yatırımcılara sanayi ve ticaret alanında önemli kolaylıklar sağlıyor. 



Temiz, taze ve çok uygun fiyata sebze, meyve ve içecek ihtiyacınız adresinize teslim edilir. 
Eşya taşınır - Deliveri yapılır. Büyük van ile her türlü eşyanız çok uygun fiyata taşınır. 

Tel: 07775 690 338 
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Dam Dam North, Kuzey Londra'ya açıldı 



Deneyimli iş adamı Mehmet Duman yönetiminde hizmet veren toptan meyvece sebze firması Dam Dam Kuzey Londra'da yeni bir şube açtı. Uzun yıllar Leyton'da hizmet veren Dam Dam hizmet alanını Kuzey Londra'y agad ar genişletti. 
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ım Dam North 


menejerı 


ey ve ve Sebze 

M toptancısı Dam 
Dam, Tottenham’da Dam 
Dam North adı altında yeni bir şube açtı. Resmi açılışını ilerideki günlerde yapacak olan Dam Dam North, 5 Temmuz’dan beri müşterilerine tüm çeşitleri ile kapılarını açtı. 
Toptan meyve ve sebze satan Dam Dam’ın işletmecisi Mehmet Duman deneyimli bir işadamı ve piyasada yaptığı kaliteli ve hızlı hizmeti ile tanınıyor. Mehmet Duman Leyton’da yaptığı toptan sebze ve meyve satışından sonra hizmet alanını daha da genişletmek için Tottenham bölgesini seçti. 


Kürt ve Türk toplumları- nın yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da marketler, lokantalar ve her türlü taze meyve ve sebze kullanıcısının ihtiyaçlarını günlük karşılamak için yeni bir şube açtıklarını belirten Mehmet Duman, hızlı ve seri hizmet prensibini benimsediklerini söylüyor. 

MEVSİMİNE GÖRE 
TAZE SEBZE MEYVE 

Dam Dam North yaş sebze ve meyvelerin her çeşidini günlük olarak ve mevsimine göre getirerek müşterilerin hizmetine sunuyor. Yaş meyve ve sebzeler Türkiye, İspan¬ ya, Polanya, Yunanistan, Hollanda, Almanya ve 


dünyanın çeşitli ülkelerinden mevsimine göre en taze ve en hızlı şekilde getiriliyor. 

GENİŞ ARAÇ PARKI 

Dam Dam North Kuzey Londra’da büyük bir problem olan park sorunu için de çözüm düşünülmüş. Dam Dam müşterileri için yaklaşık yük araçlık bir park yeri tahsis etmiş. Alış veriş yapmak isteyen ya da görüşme yapmak isteyenler araçlarını istedikleri kadar park edebilecekler bunun için bir ücret de ödemeyecekler. Her alanda hizmetin en iyisini vermeyi planlayan şirket bu konuda da müş¬ 


terilerine hizmet vermek için park tahsis etti. 

KALİTE VE UYGUN 
FİYAT BİRARADA 

Dam Dam North menejeri Ahmet Türk, en büyük farklarının kalite, tazelik ve uygun fiyat olduğunu söyledi. Ahmet Türk Kuzey Londra’da şube açma nedenlerinin Kuzeydeki müşterileri¬ nin ihtiyaçlarını daha rahat tespit etmek ve onlara daha rahat ulaşmak olduğunu söylüyor. 
Türk, “Yeni şube açtık ama bu işi yıllardır yapıyoruz. Yakınımızda bu işi yapan başka firmalar var ama bizim kimse ile sorunumuz yoktur. Bu- 


Ahmet Türk 


raya gelişimizin bir amacı da yeni bir can katmaktır. Hem kendi müşterilerimize hem de bize yeni katılacak olan yeni müşterilerimize daha güzel hizmetler vermek amacındayız” dedi. 


Dam Dam North, 105 
Brantwook Road N17 0DX (Eda Food’un eski yeri) adresinde hizmet veriyor. 
Telefon ile ulaşmak isteyenler 07887 894 275 ve 
020 8801 6282 numaralı telefonları arayabilirler. 



um 


‘suçlu’nun peşinde 


İngiltere'de polis 20'si 'cinayet', 15'i 'tecavüzcü' olmak üzere 954 suçlunun peşinde. Adalet ve İçişleri Bakanlığı servisleri tarafından hazırlanan bir rapor son 25 yıl içerisinde 100 bin kişinin şartlı serbest bırakıldığını ve bunların adli kontrole uymadığını ortaya koydu. 


Şartlı tahliye sistemi yeniden hedefe oturdu. Adalet ve İçişleri Bakanlığı servisleri¬ nin hazırladığı rapora göre 
1984 ile 2009 yılları arasında 
100 bin mahkum şartlı tahliyeden yararlandı. Bunların adli kontrole uymadıkları bildirilirken, 954’ünün halen bulunmadığı ve cezaevine konulmadığı ifade edildi. 
Rapora göre bunlar arasında 
20 ‘katil’ ve 15 ‘tecavüzcü’nün yanı sıra cinsel saldı¬ 


rı "suçundan mahkum olan 
18 kişi, hırsızlıktan 126 kişi 
ve saldırıdan mahkum olan 
138 kişi bulunuyor. Bildiri 
biçiminde gizli yayınlanan bu rapomn ardından muhalefet Adalet Bakanı Jack Straw’ı milletvekilleri önün¬ de açıklama yapmaya çağırdı. Muhafazakarların Gölge Adalet Bakanı Dominic Grieve, “Şartlı tahliye ilkesi onları denetimde tutmak ve eğer koşullara uymazsa ye¬ 


niden cezaevine göndermektir” dedi. Grieve, “Kamuoyu, hükümetin aralarında katiller, sübyancılar ve cinsel saldırganların olduğu yaklaşık bin suçlu kaçağın izini kaybettiğini öğrendiğinde şok olacaklar” diye ekledi. 2003 yılında kabul edilen “Criminal Justice Act”, 4 Nisan 2005’ten sonra mahkum olan tutukluları cezalarının yarısında otomatik olarak şartlı serbest bı¬ 


rakmayı öngörüyor. Birden fazla yıl ceza alanlar şartlı tahliye edildikten sonra adli gözetim altında bulunuyor. 
İngiltere ve Galler’de güvenlik güçleri, daha önce “şiddet veya cinsel suçlar¬ dan mahkum olan tüm kişilerin yeniden tutuklanıp cezaevine konulması için” talimat aldılar. Jack Straw, şartlı tahliye sisteminin iyi işlediğini savunarak, 1999 ve Haziran 2008 arasında yeni¬ 


den cezaevine çağrılan suçluların sadece yüzde 0,7’sinin cezaevine konulmadığını belirtti. Bu yüzde 0,7 arasında Dino lakaplı 23 yaşındaki Daniel Sonex de bulunuyor. Adli kontrole gelmediği için Nisan 2008’de cezaevine dönmesi gereken Sonnex, “aşırı tehlikeli” olarak değerlendiriliyor. 28 Haziran 2008’de Sonnex’in, bir suç ortağı ile birlikte 2 Fransız öğrenciyi öldürmesi ül¬ 


kede büyük tartışmalara yol açmıştı. Haziran ayında Sonnex’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ardından Jack Straw, kurbanların ailelerinden özür dileyerek, cinayetleri işlemeden önce Sonex’in bulunmuş olması gerektiğini söyledi. 

Straw, adli sistemdeki bu ağır sorunlardan dolayı suçlunun cinayetlerden birkaç hafta önce yakalanmadığını kabul etti. 
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Cyprofood silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu 





Saldırganlar kasada bulunan yaklaşık 50 ile 80 bin Sterlini alarak kaçtılar. 


T ottenham’da bulunan Cyprofood 13 
Temmuz Pazartesi günü sabah saat 03-30 civarında silahlı ve maskeli üç kişi tarafından soyuldu. Saldırganlara direnen stok görevlisi Hayrullah Sekmen balta ile omuzundan yaralanırken, kasanın kapısını açmak istemeyen kasiyer Galip Sancak ise silahla ateş edilmesi sonucu kolundan yaralandı. 
Saldırganlar kasadaki parayı alıp kaçarken alarm sistemine rağmen polisin 
olay yerine yaklaşık 20 
dakika geç geldiği öne sürüldü. 

Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz işletme sahibi Süleyman Çağın, Kemal Çağın ve görgü tanığı Yusuf Çağm’a göre olay şöyle gelişti. 

BALTA VE SİLAHLA İÇERİ GİRDİLER 

13 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 03-30 civarında silahlı ve ellerinde balta ve balyoz bulunan maskeli üç kişi içeri girdi. Soyguncular önce herkesi yere yatırdılar ve 

m ı 


ellerindeki balyoz ve baltalarla ofis ve kasaya giden demir kapıyı açmaya çalıştılar. 

Kapıyı zorla açamayacaklarım anlayan soyguncular stok görevlisi Hayrullah Sekmen’den kapıyı açmasını istediler. 
Kapıyı açmayan Hayrullah Sekmen soyguncular¬ dan biri tarafından balta ile omuzundan yaralandı. Bu arada bir el de havaya ateş açan soyguncular panik havası yaratmak istediler. Daha sonra kasiyer Galip Sancak’a silah ile ateş eden saldırganlar kapıyı zorla açtırdılar. Kasanın anahtarlarını alan saldırganlar kasada bulunan yaklaşık 30 
ile 80 bin Sterlini alarak araçlarla kaçtılar. 

SOYGUN 3 DAKİKADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Olayı bizzat yaşayan görgü tanığı Yusuf Çağın, tüm olayın 3 dakika kadar kısa bir zamanda gerçekleştiğini söyledi. Saldırı sırasında yaralanan Hayrullah Sekmen’i hastaneye götüren Yusuf Çağın ise şunları söyledi: 


“Kapı açılmayınca Hayrrulah arkadaşımıza saldırdılar ve onu omuzundan balta ile yaraladılar. 
Sonra silah zoru ile içerdeki kasiyere kapıyı açtırtmak istediler. Kasiyer arkadaş bunu yapmayınca ona ateş ettiler ve kolundan yaraladılar. Sonradmda kasiyer kapıyı açmak zorunda kaldı ve parayı alıp götürdüler. 
Daha sonra tekrar geri döndüler, biz hala yerde yatıyorduk. Bize içeri girmemizi söylediler, biz de içeri girdik. Sonra gittiler. Olay 3 dakika kadar kısa sürede oldu.” 

POLİSİN OLAY YERİNE GEÇ GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ 

Geçtiğimiz yıl da â| ovguncular tarafından soyulan firma yetkilileri kamera sisteminin yanı sıra alarm sistemi de bağlatmışlardı. Panik alarm adı verilen ve görevlilerin boynunda olan bu sistem sayesinde anında alarm firması bilgi sahibi oluyor ve polis haberdar ediliyor. 

Polis ile firma yetkililerinin yaptığı anlaşmaya 


göre panik alarmın harekete geçmesini izleyen 3 
dakika içinde polisin olay yerinde olması lazım, ama polisin yaklaşık 
20 dakika sonra olay yerine geldiği belirtiliyor. 
Olay anında evinde olan stok görevlisi Kemal Çağın panik alarmın çalması ile alarm firması tarafından arandığını ve müdahale için polis ile kontak kurduğunu söyledi. 
Kemal Çağın ^en olay yerine geldikten bir kaç dakika sonra polis geldi. 
Zamanında gelmediler. 
‘Biz gelmeyiz çünkü saldırganların silahlı olduğunu bildiğimiz zaman gelmeyiz, bizim silahımız yok’ diyerek gelmediler” dedi. 

‘OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’ 

Cyprofood işletmecisi Süleyman Çağın ise olayda polisin çok büyük ihmali olduğunu belirterek 


Tottenham'da bulunan yaş sebze ve meyve firması Cyprofood silahlı ve maskeli kişiler tarafından soyuldu. Saldırganlara karşı direnen firmanın iki çalışanı olayda yaralanırken, saldırganların kasada bulunan yaklaşık 50 ile 80 bin Sterlin parayı alarak araçlarla kaçtıkları bildirildi. 


olayı yargıya taşıyacağını söylüyor. Olayın peşini bırakmayacağını belirten Çağın, “Geçen sene polis ile yaptığımız görüşmele¬ re göre panik alarmın çalışmasından sonra 3 dakika içinde burada olmaları gerekiyordu. Fakat polisin ciddi bir ihmali var ve yaklaşık 13-20 dakika sonra geliyorlar. O zamana kadar da olay bitmiş oluyor. Saldırganlar araçlarla kaçıyorlar ve 


kamera sistemimizde her şey kayıtlı. Araçların plakaları görülebiliyor, saldırganlar yüzlerini siyah maske ile kapattıkları için yüzlerini görmek mümkün değildir. Polisin ciddi bir ihmali olduğunu düşünüyorum. Polis görevini yapmadı. Bu nedenle hukuk yolu ile hakkımı arayacağım. Polisin görevini doğru yapmadığını da kamuoyuna duyuracağım” dedi. 
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Cinayetle sarsıldık 

Toplumlarımız geçtiğimiz hafta korkunç bir cinayet ile sarsıldı. İki çocuk annesi 
42 yaşındaki Elif Şahbaz'm 7 Temmuz Perşembe günü evinin mutfağında 
bıçaklanarak öldürülmesi herkesi derin üzüntüye boğdu. Cinayetin neden işlendiğine ilişkin polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin hırsızlık ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. 


oni (9) ve Helin (12) 

R adında iki çocuk annesi 42 yaşındaki Elif Şahbaz 7 Temmuz Perşembe günü evinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti kim veya kimlerin ne amaçla işlediği henüz anlaşılamazken, cinayetin hırsızlık nedeni ile işlenmiş olabileceği belirtiliyor. Harrow Wembley stadyumuna yakın bir yerde oturan ve oğlu Roni’nin de öğrencisi olduğu Preston Park Primary School’da aşçı olarak çalışan Elif Şahbaz cinayeti 7 
Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da karete kursuna giden iki çocuğunu almaması üzerine ortaya çıktı. Kurs günleri saat 20.00 
civarı çocuklarını alması gereken Elif Şahbaz’m o gün çocuklarını okuldan almaması üzerine eşi Seyhan Şahbaz’ı arayan okul yetkilileri gelip çocukların alınmasını ister. Seyhan Şahbaz telefon ile eşi Elif’e ulaşamayınca çocukları almak için okula gider ve ertesinde eve gelir. Evin ka¬ 


pısının açık olduğunu gören Seyhan Şahbaz hızla içeri girer ve eşi Elifin mutfakta kanlar içinde yattığını görür. Anında polisi arayan Seyhan Şahbaz, cinayet için kullanılan mutfak bıçağının olay yerinde olduğunu, evin dağıtıldığını ve eşi Elifin boynunda bulunan bir kolye ile çocuklara ait bir play station’ın alındığını söyledi. 

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Hala olay yeri incelemesi yapan polis geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, muhtemel görgü tanıkların¬ dan yardım istedi. Kapı ve pencerelerin hiç zorlanmadığını belirten polis yetkilileri katil ya da katillerin nasıl içeri girdikleri konusunda ip ucu bulmak için yoğun çalışma başlattı. Cinayeti araştıran komiser Lee Presland, “Bir şey söylemek için çok erken biz hala olay yerindeyiz ve bazı ip uçları bulmaya çalışıyoruz. Olay hakkında herhangi bir bilgisi olan ya da 


görgü tanığı olanların bizimle 020 8358 0400 nolu telefondan bağlantıya geçmelerini istiyoruz” dedi. 

HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLEN BİR İNSANDI 

20 yılı aşkındır Britanya’da 
yaşayan Muğlalı Elif Şahbaz bir süre Kürt Toplum Merkezi’nde de çalışmalar yaptı. Kadın çalışmalarına da katılan Şahbaz, herkes tarafından çok sevilirdi. En yakın arkadaşlarından Pakize Akkulak, onun ölümüne hala inanamadığını ve şok halinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 15 yıldır arkadaşlık yaptığı Elifin ölümünün hemen ertesin¬ de onu anlatmakta zorlanan Pakize Akkulak, “Elif gerçek anlamda bir Kürt dostuydu ve Kürtleri çok severdi. Bir çok etkinlikte herkesten önce giderdi. Direngen ve mücadeleci bir kadındı. Ölümü Kürt halkını sarstı. Yıllar önce tek başına buralara geldi ve ayakta kalmakla yetinmedi, çok da başarılı bir kişi oldu. 
Uzun yıllar cafe işletti son¬ 


Britanyalılar askerlerin yıl sonuna kadar dönmelerini istiyor 


Yapılan bir araştırmada, halkın yüzde 56'sınm Afganistan'da görev yapan Britanya askerlerinin bu yıl sonuna kadar ülkelerine dönmelerinden yana olduğu ortaya çıktı. 


Afganistan'da son 10 
gün içinde görev yapan 
15 Britanya askerinin 
hayatını kaybetmesi, tartışmalara sebep oldu. 
Başbakan Gordon 
Brown ve Dışişleri Bakanı David Miliband, yaptıkları açıklamalarda Afganistan stratejisini savunmuş ve bu strateji¬ den taviz vermeyeceklerini yinelemişlerdi. The Guardian gazetesi ile Bbc tarafından ortaklaşa yapılan ankette, halka Afganistan'daki Britanya askerleri soruldu. 
Toplam bin kişi üzerin¬ 


de yapılan ankete göre, halkın çoğunluğu askerlerin evlerine dönmelerinden yana. Ancak ankette, Afganistan operasyonuna destek verenlerin oranında artış olduğu da görülüyor. Bu artışın da en çok genç erkekler ve kadınlar arasında olduğu dikkat çekiyor. 15 askerin yaşamını yitirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Miliband, Afganistan'daki askerlerin yeterli donanıma sahip olmadıkları¬ 


nı söylemişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Savunma Bakanı Bob Ainsworth, askerlerin sahip oldukları donanımlarda önemli değişiklikler yaptıklarını, ancak bölgeye daha fazla asker ve helikopterin gönderilmesi gerektiğini açıkladı. 




ra da bir okulda çalışmaya başladı” dedi. 

Elif Şahbaz’m çalıştığı okulun müdürü John Redpath ise “O gerçekten de herkese yardım ederdi ve çok pozitif bir insandı. Bu traje¬ di hepimizi derinden üzdü. 
Artık öğrencilerimiz onun güler yüzünü göremeyecekler ve bu bizi çok üzüyor” dedi. Otopsi için poliste olan cenazenin ne zaman verileceği konusunda henüz bir bilgi alınamadı. 
Taziye ziyareti yapmak isteyenlerin Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’ne gidebilecekleri bildirildi.Elif Şahbaz’m kapı komşusu ve üç çocuk annesi 32 yaşındaki Heba El’Helbawi, “Benim oğlum Elif’i anası gibi bilirdi. Geçenlerde bir okul gezisi için Fransa’ya gitmişlerdi. 
O çocuklarla konuşmayı seviyordu ve her zaman kendi ülkesindeki insanları bana anlatırdı. Çok güler yüzlüydü. Öldürüldüğünü duyduğumda inanamadım ve inanmak da istemiyorum” dedi. 


Avam Kamarası üyesi ve uluslararası insan hakları eylemcisi George Galloway, Gazze için düzenleyeceği insani yardım konvoyunda Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in de yer alacağını duyurdu. 


Gazze kuşatmasını protesto etmek amacıyla düzenlediği yeni yardım konvoyuyla birlikte Mısır'ın Rafah sınır kapısına gelen Galloway, burada düzenlediği basın toplantısında İsrail'in kendisine engel olmak için Amerikan yönetimi nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi. 
Lifeline (Hayat hattı) 2 
adlı kuşatma karşıtı konvoyun sponsorluğunda, Rafah'tan Gazze'ye girmeye çalışan Galloway'a 200 Ameri¬ 


kalı dayanışma eylemcisi de eşlik ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından hemen sonra İngiltere'den Viva Palestina adı altında bir yardım konvoyunu yola çıkararak, yaklaşık iki aylık uğraşıdan sonra Gazze'ye sokmayı başlayan Galloway, tüm dünyada büyük bir sempati toplamıştı. Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması için konvoylar düzenlemeye devam edeceğini belirten Galloway, daha ön¬ 



ce de Irak savaşına karşı çıkmış, İsrail'in saldırılarına karşı da Hizbullah'a destek vermişti. 
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LSO 10. yılına yeniliklerle giriyor 



000 yılında kurulan 

2 LSO disiplinli eğitim 
sistemi ve deneyimli hocalarının sürdürdüğü müzik dersleriyle toplumumuzda tanınan ve güvenilen bir eğitim kurumu konumuna geldi. 

LSO her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Halk Müziği Konserleri” serisi¬ 


nin bu yılki etabında tamamı burada yetişen 
gençlerden oluşan 100 
kişilik dev orkestrasını sahneye taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştı. 
LSO geçtiğimiz yıllarda Güler Duman, Özlem Özdil, Tolga Sağ, Emre Saltık, Emrah Mahzuni, Sevcan Orhan ve Ümit 


Yılmaz gibi seçkin sanatçılarla öğrencilerimizi aynı sahneye taşıyarak, birikim paylaşımına platform oluşturdu. 
Yetiştirdiği öğrencilerin sahne deneyimini artımak amacıyla salt kendi organizasyonlarıyla yetinmeyen LSO davet edildiği One Love Hackney 


İKİ! 1101 

KILIÇ HAS & ONAY LLP SOLICITORS 

T. 020 7254 7111 • F. 020 7254 7999 • 24hr No. 07932 374 515 

l sl & 2 nti Floor, 121 Stoke Nevvington Roacl, London, N 16 8BT E. info@khosolicitors.co.uk * W. www.khosolicitors.co.uk 


Uzmanlık Alanlarımız: 

Çocuk Hukuku • Kamu Davaları Alım Satım Davaları * Aile Hukuku Ağır Ceza Davaları Borç Davaları Göçmenlik Hukuku • Kiracı ve Konut Davaları İncinme/Kaza Davaları Mevzuat/Yönetmelik Hukuku 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Ali Has LLB (Hons) Higher Courl Advocate - Filiz Kilic LLB (Hons) - Eylem Onay LLB (Hons) 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Önümüzdeki öğrenim döneminde kuruluşunun 
10. yılmı kutlayacak olan Londra Saz Okulu yeni sezona yeniliklerle hazırlanıyor. 


Shoreditch Park Festival, Finsbury Park Festival, Day-Mer Kültür ve Sanat Fetsivali gibi organisyonlara katılmış, Queen Elizabeth Hail, Barbican Centre, Victoria & Albert Museum gibi saygın konser salonlarında konserler vererek, halk müziği¬ nin tanınmasına katkı sunmaya çalışmıştı. 

Bu yıl BBC Senfoni Orkestrası ile LSO birlikteliğiyle kayda alınan türkülerimizin çok sesli ve senfonik düzenlemeleri, BBC Radio 3’de yayınlanarak hem Britanya geneline, internet üzerinden ulaşabilenler içinse dünyanın her tarafına iletlmiş oldu. 

LSO YENİ DÖNEME YENİ PROJELEİLE GİRİYOR 

Yeni öğrenim döneminde kuruluşunun 10. yılını 


kutlamayı hedefleyen LSO akademik eğitim almış hocalarıyla sürdürdüğü saz, gitar, keman, piyano, şan, müzik teorisi, armoni ve bestecilik derslerine bu yıl tiyatro, halk dansları (folklor) ve futbol derslerini de ekleyerek daha kapsamlı eğitim imkanları sağlamayı amaçlıyor. Gençlerimizin devam ettikleri okullar¬ daki genel puan durumlarını yükseltici işlevi bulunan “sanatsal aktiviteler sertifikaları”nı edinmeleri için de özel eğitim sürdüren LSO bu yıl keman öğrencilerini ‘Grade’ sınavlarına başarıyla hazırlayarak sertifikalarını kazanmalarını sağladı. Önümüzdeki dönem başvuru yapan öğrencilerle, Arts 

Awards’un desteklediği ve Britanya’nın saygın 


müzik okullarından Trinity College ile koordineli yürütülen sistem dahilinde Gold, Silver ve Bronze sertifikalarını kazanabilmek için özel bir eğitim sistemi de uygulanacak. 

LSO yeni öğrenim dönemine yönelik saz, gitar, keman, piyano, şan, müzik teorisi, tiyatro, halk dansları ve futbol kurslarının öğrenci kayıtlarına başladı. 

Başvuru yapmak isteyenler 24 Stoke Newington High Street, Nlö adresindeki LSO ile yüzyüze iletişim kurabilecekleri gibi www.londonsazscho- ol.co.uk web sitesinden veya london-saz-school@hotmail.co.uk e-mail 
adresinden ya da 020 
7249 6455 numaralı telefondan da bilgi edinebilirler. 







Dünyada Mekan, Ahirette İman Gerek Hayalinizdeki evi bizde bulun Ev alım satımı. Ev kiralama Emlak işinde, alım-satım ve kiralamada bize uğramanız yararınızadır 



2Ü5-2U7 lligh Koud, \Vood Green, London, N22 6DR 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Zenginler yoksullara yardım sözü verdi 

Dünyanın en zengin ülke liderlerinin buluştuğu G8 zirvesi, yoksul ülkelere önümüzdeki 3 yıl içinde 20 milyar dolar yardımda bulunma vaadiyle sonuçlandı. Afrikalı liderler ise G8 ülkelerinin daha önce verdikleri sözleri tutmasını istediler. 



Dünyadan kısa kısa 

haberler 


Sürgündeki kadın lider: Sorumlu 
Pekin 


■ Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da patlayan Uygur isyanının organizatörü olmakla itham ettiği 62 yaşındaki kadın lider Rabia Kadir, sürgün yaşadığı ABD’den suçlamaları reddetti. Kendini ‘Uygur halkının kızı’ diye tanıtan Dünya Uygur 
Kongresi’nin başkanı, 5 
Temmuz’da Çin’de bazı insanları telefonla arayıp tahrik ettiği iddiasına “Tamamen yalan” yanıtını verdi. Gelişmeleri internettten öğrenir öğrenmez kardeşlerini arayarak olaylardan uzak durmalarını istediğini aktaran Kadir, “Uygurlar rastgele gözaltı, işkence ve infazlarla karşı karşıya. 
Bir Uygur barışçıl olarak en ufak bir tepki gösterse acımasız güçle karşılaşıyor” dedi. Kadir 5 Temmuzca 156 değil en az 
400 kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Kadir, “Çin’deyken sistem içinde özgürlük aradım ama başaramadım. Ben şimdi özgürüm, umarım halkım da bir gün özgürleşir” dedi. 


Morales zoraki darbeci' çıktı 

■ Bolivya’nın solcu Devlet Başkanı Evo Morales, gençliğinde "darbede görev almak zomnda kaldığını" itiraf etti. Santa Cruz kentinde bir toplantıda konuşan Morales, 70’lerin sonunda 19 
yaşındayken darbelere katılmak ve sosyal hareketleri bastırmak zomnda kaldığını söyledi. 

"1978 yılıydı. Askerdeydim. 
Darbede beni de kullandılar" diyen sosyalist lider, "Beni silahlı kuvvetlerin neferi olarak darbeci yaptılar" ifadesini kullandı. Morales, o yılları anlatırken "Yungas bölgesindeki koka üreticileri hareketini bastırmamız için bizi yolladılar. Çiftçiler üzerimize ateş açtı. Demokrasiyi savunmak için hazırlık yapmışlardı. Gencecik askerler emirlere uymaktan başka ne yapabilir¬ di ki?" dedi. 1978 yılında Bolivya’da art arda iki darbe yapıldı. 21 Temmuzda General Juan Pereda darbeyle iktidarı ele geçirdi. 24 
Kasımda bu kez General David Padilla, Pereda’yı al aşağı etti. 


akir ülkelere 20 milyar 

F dolar yardım kararı, zirve sonunda İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından açıklandı. 
Berlusconi, zirve sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Biz 15 milyar dolarlık bir yardım fonu oluşturulmasını kararlaştırmıştık ama Afrika ülkelerinden gelen öneriler üzerine bu rakamı 20 milyar dolara çıkardık” dedi. Yapılacak yardımlardan ABD 3-5, Japonya ile Avrupa Birliği (AB) ise 3’er milyar verecek. G8 ülkeleri, fakir ülkelerdeki tarıma 20 milyar dolar yardım sözünün yanısıra acil gıda yardımı taahhütlerine de bağlı kalacaklarını söyledi. G8 tarıma yapılacak yatırım yardımı ile yoksul ülkelerin acil gıda ihtiyacından kurtulmalarını sağlamak istiyor. BM verilerine göre, geçen yıla oranla dünyada açlık sorunu ile boğuşan insan sayısı 
100 milyon daha artarak 1 
milyarı geçmiş durumda. 


ri Lanka’daki göçmen 

S kamplarında yetersiz ^koşullar nedeniyle haftada en az 1400 Tamilin öldüğü bildirildi. The Times gazetesine konuşan uluslararası yardım kuruluşları çalışanları, ülkedeki en büyük göçmen kampı Manik Farm’da su kaynaklı hastalıklar, özellikle ishal gibi tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle ölümler yaşandığını duyurdular. 
Göçmen kamplarındaki yetersizlikler, Sri Lanka hükümetinin mayıs ayında Tamil gerillalarına yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, 300 bin Tamili ba- 


YARDIMIN AYRINTILARI BELLİ DEĞİL 

Ancak zirve sonuç bildirin¬ de, verilecek 20 milyar dolar yardımın yeni bir yardım mı, yoksa eski vaatlerin de dahil olduğuna dair açıklık getirilmedi. Yine tek tek hangi ülkelere ne kadar yardım yapılacağı açıklanmadı. Açıklamada, Washington yönetimi tarafından önerilen ancak AB tarafından karşı çıkılan Dünya Bankası tarafından idare edilecek yardımlar için bir fonun oluşturulmasından sözedilmedi. Açıklamada liderlerin “koordineli, tarım odaklı gelişmeye dayalı 


rındıran “refah köyleri”nin toplama kamplarına dönüştüğü iddialarını güçlendiriyor. Sri Lanka hükümeti, insani krizle baş etmek¬ te kontrolü sağladıkları gerekçesiyle önceki hafta 


kapsamlı sürdürülebilinir bir strateji geliştirme” konusunda anlaştıkları ifade edildi. G8 liderleri ayrıca tüm ülkelere, özellikle insanı nedenle alınmış gıda başta olmak üzere, gıda ithalatı üzerindeki kısıtlama ile özel vergilendirmeleri kaldırması çağrısında bulundu. 

EKONOMİK KRİZ YOKSULLARI DAHA 
FAZLA VURUYOR 

Zirve sonuç bildirisinde, uzun zamandan beri tarıma yetersiz derecede yatırımın yapılması, fiyatlarda¬ ki dalgalanmalar ile eko- 


uluslararası yardım kuruluşlarının ülkedeki faaliyetlerini azaltmasını istemişti. Eski Dışişleri Bakanı muhalif Mangala Samaraweera ise “Hükümetin bölgedeki etnik yapıyı değiş- 


nomik kriz birleşiminin yoksul ülkelerde daha fazla fakirlik ile açlığa neden olduğu vurgulandı. BM Gıda ve Tarım Örgütü başkanı Jacques Diouf, zirvede tarım konusunda önemli bir siyasal değişikliğin yaşandığını söyledi. Reuters ajansına demeç veren Diouf, “E| önemlisi, aç ve fakir insanların kendi gıdalarını üretebilmelerine yardımcı olmaya odaklanan siyasal değişimdir. Bu son 
20 yılda görmüş olduğum 
en büyük stratejik değişimdir” diye konuştu. Sivil toplum kuruluşları da, vaat edilen yardımların geçmişe oranla daha net olduğunu belirtiler. Buna karşın Açlıkla Mücadele Grubu ONE’den Oliver Buston ABD’nin yapacağı yardımı arttıran Başkan Barack Obama ile bir veya iki ülke dışında, gerçekten de ek yardım parasını hangi ülkeler vereceği konusuna açıklık getirilmediğini söyledi. 


tirmeye çalıştığı yönünde iddialar var” dedi. 

Manik Farm göçmen kampı, operasyon sırasında ülkenin kuzeydoğusunda evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin Tamikinin büyük çoğunluğunu barındırıyor. Yardım kuruluşları kamptaki koşulların “yetersiz” olduğunu belirtiyor. Times gazetesi, mayıs ayında topladığı tanık ifadelerine dayanarak, Manik Farm’da gıda ve su için uzun kuyruklar oluştuğunu, kadın, çocuk ve yaşlıların ise bu kargaşada güçlükle ayakta durduklarını yazmıştı. 


Tamiller 'ölüm kamplarına' terkedildi 


Sri Lanka hükümetinin Tamil gerillalarına yönelik operasyonun ardından 300 bin Tamil sivilin yerleştirildiği kamplarda ölüm kol geziyor. Yardım kuruluşu yetkilileri, binlerce kişinin yetersizlikler yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu. 



Dünyadan kısa kısa 

haberler 


Castro: 

Latin Amerika hükümetleri darbe tehdidi altında 


■ Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, Latin Amerika’daki solcu liderlerin, ABD eğitimli orduların tehdidi altında olduğunu ve Honduras’taki askeri darbenin başarıya ulaşması halinde Latin Amerika’da ‘darbeler dalgası’ yaşanabileceği uyarısı yaptı. 
Castro, Küba’nın resmi internet sitesinde yayımlanan makalesinde Honduras’taki darbecilerin başarıya ulaşması halinde, Latin Amerika’daki ABD eğitimli orduların solcu liderlere karşı benzer hareketlere girişebileceğini belirtti. Castro, “Eğer Başkan Manuel Zelaya makamına geri dönemezse, pek çok Latin Amerika hükümeti darbeler dalgası tehdidi altına girer” dedi. Castro, Latin Amerika’daki solcu hükümetlerin sağcı militanlar ile ABD tarafından yetiştirilen askerlerin hedefinde olduğunu vurgulayarak, Zelaya’mn göreve dönme çabasını “halkların kendi liderlerini seçme özgürlüğünün savunusu” olarak tanımladı. 


İran batı ülkelerine yeni çözüm paketi sunacak 


■ Nükleer programı nedeniyle uluslar arası güçlerle kriz yaşayan İran, batılı ülkelere “siyasal, güvenlik ve uluslararası” konuları içeren yeni bir çözüm paketi sunacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında “paket batı ile görüşmeler¬ de iyi bir temel olabilir. Paket İran’ın siyasal, güvenli ve uluslar arası konulardaki tutumunu içermektedir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen hafta yaptığı açıklamada, G8 ülkelerinin İran’a nükleer emellerini görüşmek için eylül ayma kadar zaman tanıyacağım, aksi durumda sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söylemişti. 
Mutakki ise “G8 zirvesin¬ den her hangi yeni bir mesaj almadık. Ancak bize ulaşan bilgilere göre, farklı konularda farklı görüşlere sahip olmaları nedeniyle bazı alanlarda görüş birliği sağlayamadılar” dedi. 
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HAFTANIN 7 GUNU, 24 SAAT, AYNI ÜCRET UYGULANIR 


Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, son dönemde yeniden gündeme gelen Maraş'a geri dönüş talebi ile ilgili olarak, bunun sadece Kıbrıslı Rumlara değil, tüm Kıbrıslılara ait bir talep olduğunu ve YKP'nin bunun için kampanya düzenlediğini, düzenlenen kampanyalara da destek olduğunu hatırlattı. 


eni Kıbrıs Partisi 

Y Yürütme Kurulu Sekreteri Kanatlı’nın Maraş’a geri dönüş talebi ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle: “Kıbrıs Rum toplum lideri Hristofiyas’ın BM Genel Sekreterine mektup yazıp, Maraş’ın eski sahiplerine iadesini talep etmesini Yeni Kıbrıs Partisi olarak desteklemekteyiz. Bu koşullarda, YKP bir kez daha bölünmüş kent Mağusa’nın birleştirilmesini talep ettiğinin ve bu talebin sadece Rumların değil, Kıbrıslıların talebi olduğunun altını bir kez daha çizer. Bu talep Kıbrıslı Rumların - kısmi de olsa- mülklerine ulaşma ve mülklerini kullanma hak ve özgürlüklerinin ihlalini giderirken, 


Kıbrıslı Türkler için hem demokrasi ve sivilleşme mücadelesinde ilerleme hem de ekonomik ve sosyo kültürel kalkınma anlamına gelecektir... ” YKP açıklamasında, Maraş Kıbrıslı Türkler üzerinde baskı, istismar, mahrumiyet atmosferi ve kurtarıcı/kurtarılan psikolojisi yaratmak için kullanılan, içerisinde birçok bilinmeyeni ve tehlikeyi barındıran bir Tandora Kutusu’ ve ‘Türk ordusunu Kıbrıs’ın kuzeyinde hüküm süren yerel alt yönetimdeki hiyerarşi¬ nin en üst tepesine oturtan, anayasasının geçici 
10. maddesini sürekli anımsatan ve psikolojik savaşın temel aracı’ olan bir yer olarak tanımlanırken, Maraş'ın bu konu¬ 


munun ortadan kalkmasının sivilleşme ve demokrasinin gelişmesi, normalizasyona geçiş ve yukarıda vurgulanan psikolojik savaşın son bulmasına vesile olacağı sa¬ 


vunuluyor. Açıklamada ayrıca “M»ş’ın restorasyonu, yeniden turizme ve sivil yaşama kazandırılması Kıbrıslıların ortak iş ve çalışma alanlarını geliştirecektir. Böylesi bir 


tekonomik artı değer elbette ki öncelikle Mağusa bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin, genel anlamda ise tüm Kıbrıslıların yararına bir durumu ortaya çıkaracaktır... Bölünmüş 


kent Mağusa’yı birleştirmek, Kıbrıs’ı birleştirme¬ de yapı taşıdır; tüm Kıbrıslıları bu nedeni konusunda tavır alm: ve Kıbrıslıların Maraş’ geri dönüşünü hemen şimdi desteklemeye çağırırız ... Yani neresinden bakarsanız bakın, Maraş’ın hiçbir karşılık beklenmeksizin iadesi, tüm Kıbrıslıların gerek ekonomik gerekse de siyasi çıkarınadır...Maraş’a dönüşün, çözüme giden süreçte önemli ve güçlü bir güven artırıcı önlem olacağının altını çizen YKP, 2007 yazında bu konuda bir kampanya¬ nın başlatılmasına ortak olmuş, bu yönde başlatılan başka bazı kampanyalara da destek vermişti” dendi. 
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|ABD'nin yeni casusu 

"yarasa" olacak 

ABD'li araştırmacılar casus uçakların yerini alabilecek yarasa şeklinde bir robot geliştirdi. ABDdeki Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki uzmanlar, robotu geliştirirken doğadan ilham aldıklarını belirttiler. Bilim adamları robotu geliştirirken yarasa iskeletinin yapısından bir robot iskeleti oluşturarak, bunun üzerinde ultra modern 'akıllı materyallerden' oluşan bir 'yapay kas sistemiyle' kapladılar. 



B ilim Teknoloji Dünyasından 

En uzak süpernova bulundu 


■ Nature dergisinde yer alan haberde, 11 milyar yıl önce patladığı tahmin edilen süpernova tespit edildiği belirtildi. Nature dergisindeki habere göre, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi astronomlarından Jeff Cooke ve ekibi, Güneş'in 50-100 katı büyüklüğündeki bu süpernovayı keşfetmek için, Evren'in öbür ucundaki diğer ölü yıldızların da keşfedilmesini sağlayabilecek yeni bir teknik kullandılar. Astronomlar, yeni keşfedilen süpernovamn 11 milyar yıl önce, Evren yaklaşık 2,7 milyar yaşındayken patladığını tahmin ediyorlar. Evrenin 13,7 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bu süpernovamn bulunmasın¬ dan önce keşfedilen en uzak süpernova 6 milyar yıllıktı. Bu yeni süpernovamn, gökyüzünün bir bölümünün 2003-2006 yılları arasında çekilen resimleri¬ nin karşılaştırılması tekniğiyle belirlendiği belirtiliyor. 
Süpernova patlamaları, yıldızların enerji üretimlerinin sona ermesi anlamına geliyor. 


Dinozorlar ‘yata yata’ büyümüş 


aklaşık 6 gram ağır- 

Y lığında olan ve gerçek bir yarasanın anatomisinden esinlenilerek geliştirilen yeni robot, sayesinde diğer ülkelerin toprakları gözetlenebilecek. Yarasadaki gibi kanatlara sahip olan ve gerçek bir yarasa boyutunda olan robot, mini kameralarla donatıldı. Alet ayrıca, hareket kabiliyeti ve etkinliği sınırlı olan casusluk amaçlı mini helikopterler ya da uçaklar gibi 'mikro hava araçlarına' göre son derece pratik ve ihtiyaca göre ilave ekipmanlarla da donatılabiliyor. 


ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki uzmanlar, robotu geliştirirken doğadan ilham aldıklarını ve robotu geliştirirken yarasa iskeletinin yapısından bir robot iskeleti oluşturarak, bunun üzerinde ultra modern 'akıllı materyallerden' oluşan bir 'yapay kas sistemiyle' kapladılar. 10 milyon dolarlık projenin araştırmacıların¬ dan Dr. Stefan Seelecke robotun geliştirilme süreciyle ilgili olarak, "Eklemler için süper elastik olan metal bir alaşım kullandık. Bu madde tam hareket imkanı sağlıyor, fakat her zaman ilk pozisyonu¬ 


na geri dönüyor. Gerçek yarasalarda bulunanlar gibi bir sürü yapay olarak üretilmiş ufak kemikler, kıkırdak ve tendonlar hareketi sağlıyor." diye konuştu. Seelecke, "Araştırma ekibi kas sistemi için akıllı materyaller kullanıyor. Elektrik akımından gelen ısıya karşılık veren bir alaşım kullanıyoruz. 
Bu ısı, insanın saç teli kalınlığındaki telleri metal kaslar gibi kasarak etkinleştiriyor. Kasılma sırasında, kas telleri duyusal girdileri sağlamak üzere ölçülebilen elektrik direncini de değiştiriyor. Bu iki yönlü işlevsellik 'robot ya- 


rasa'nın daha hafif olmasını ve ani rüzgarlar gibi değişken durumlara çabucak ayak uydurmasını sağlıyor." dedi. 

Yarasanın pili güneş enerjisiyle çalışıyor. Yarasanın aynı zamanda minyatür radarı, kendi kendini idare edebilen bir sistemi ve savaş alanlarında topladığı bilgileri birliğine geri gönderebilmesi için bir telsizi var. 

Robot yarasa halihazırda prototip olarak üretildi, ancak yakın zaman içinde fabrika üretimine başlanılacak ve ABD ordusunun hizmetine sunulacağı belirtildi. 


En büyük müzik icadı: Walkman 


■ Dinozorların dev cüsseleri¬ nin tembelliklerinin eseri olduğu iddia edildi. Florida Üniversitesinden Dr. Brian McNab’a göre yiyeceğe kolay ulaşmaları ve avlanmadıkları zamanalarda hareketsiz kalmaları, dünya üzerinde yaşamış en iri yaratıklar olan dinozorların dev boyutlara ulaşmasına neden oldu. Kan sıcaklıklarını düzenleyebilmek için dinozorların vücutlarının büyük olduğu bilim dünyasında kabul edilen genel görüş... Ancak McNab’a göre yiyeceklerin bolluğu daha önemli bir etkendi. 
McNab iddiasını geliştirdiği bir modele dayandırıyor. Bu modelde, mavi balina ve fil gibi günümüzde yaşayan büyük memelilerle soyu tükemiş vejeteryan rhinoceros gibi dinozorlar türlerinin kütle, enerji harcamaları ve vücut büyüklükleri karşılaştırıldı. 
Bazı dinazorlar kertenkele, kaplumbağa yada yumurta ile beslenriken bazıları diğer dinozorları avlıyordu. Ancak dinozor türlerinin büyük bölümü otoburdu. 


Ünlü teknoloji dergisi T3 Magazine, son 50 
yılın en büyük 10 müzik icadını belirledi. 


• • nlü teknoloji dergi- 

U si T3’ün belirlediği listenin zirvesinde yer alan walkman bu yıl 30’uncu yılını kutluyor, j < İlk olarak 1 Temmuz : i 1979’da Japonya’da satışa 


sunulan Sony TPS-L2 model walkman, başlangıçta eleştri konusu olsa da sonraki yıllarda müzik dinleme alışkanlıklarını temelden değiştirdi. 
Walkman, Sony’de çalı- 


~ w «c 



şan ve Japonya’dan ABD’ye uçarken opera dinlemek isteyen Akio Morita tarafından icat edildi. İlk çıktığında, pilleirn ömrünün uzun olmayacağı, bu nedenle de kullanışsız olacağı eleştrileerine karşı, ilk üretiminden iki yıl sonra dünyanın en çok satılan teknolojik aleti oldu. İlk çıktığında, döneme göre ucuz bir fiyattan, 200 dolardan, satışa sunulan Sony TPS-L2 model walkmanler, 10 yılda 50 milyondan fazla sattı. 

Listeyi yapan derginin editörlerinden Kat Hannaford walkman’i seçme nedenlerini şöyle açıkladı: “Walkman, müziğe erişme olanaklarımızı, müzik dinleme sıklığımızı ve tüm bir nesli değiştirdi.” 


T3’ün listesindeki en büyük 
10 müzik 
icadı şunlar oldu: 

1- VValkman 

2- MP3 formatı 

3- Apple iPod’un ilk modeli 

4- CD 

5- Napster 

6- Doldy 

7- D AB Ardyo 

8- Boombox 

9- Sonos Multi-Room Müzik Sistemi 

10- Panasonic Technics DJ deck 


Bilim Teknoloji Dünyasından 


Google Microsoft'a meydan okuyor 


■ İşletim sistemi piyasasının tekeli Windows’a Google’dan rakip geliyor. Silikon vadisi¬ nin dev şirketlerinden Google, Microsoft tarafından üretilen Windows'a rakip bir işletim sistemi geliştiriyor. Chrome OS adı verilen sistemin r2010 yılının ortalarında satışa sunulması planlanıyor. Google’dan yapılan açıklamada “Hız, basitlik ve güvenlik Google Chrome OS’nin temel özellikleri olacak” denildi. 
Yeni işletim sistemi öncelikle internete girmek için kullanılan, düşük maliyetli bilgisayar pazarını hedef alacak. Google’m cep telefonları için geliştiridiği ve netbooklarda da kullanılabilen ‘Android’ adında bir işletim sistemi hali hazırda bulunuyor. Chrome OS ise laptoplarm yanı sıra kişisel bilgisayarlarda da zamanlarının çoğunluğunu internet¬ te geçirenler için uygun olacak. Şirketin ürün yönetimi başkan yardımcısı Sundar Pichai bı konuda, “OS’i bilgisayarı açtıktan saniyeler sonra internete bağlanabilmek için hızlı ve hafif olacak şekilde tasarlıyoruz” dedi. 


Üç motoruyla hız rekoru kıracak 


■ 2011’de tamamlanacak olan süpersonik otomobil, yerleştirilen üç farklı motorun yardımıyla hız rekoru kırmayı amaçlıyor. Dünya 
kara hız rekoru saatte 1221 
kilometre hıza ulaşan ‘Thrust SSC’ adlı otomobile ait. 1997 yılında kırılan bu rekorun arkasındaki ekibin başında Richard Noble vardı. Noble, ekibini yeni hız rekoru için tekrar topladı. 
Bu amaçla bir roket, bir Eurofighter uçağım jet motoru ve bir VI2 benzinli motor tek bir aracı hızlandırmak için birleştirildi. 
Eğer her şey planlar dahilinde giderse, ‘Bloodhound SSC’ adı verilen otomobil, üç motorunun yardımıyla, 
2011 yılında kara hız rekorunun yeni sahibi olacak. 
Hedeflenense saatte 1600 
kilometre hıza ulaşmak. Üç farklı motor teknolojisinin birleştrildiği hibrit motorda ateşleme için sıvı hidrojen peroksit, yakıt olarak da katı politilen kullanılacak. 
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Y Uçak bileti 

İş eğitimi 
Seyahat planı 
Küçük iş yeri kurmak 


Kısa süreli konaklama 


Geri gönderme yardımı 


Ücretsiz bagaj haddi 

İş bulma 
K'y Eğitim 


Ülkenize geri dönmeyi mi düşünüyorsunuz ? 


Eğer ilticacıysanız, bireysel veya aile olarak ülk 

dönüş planı yapıyorsanız IOM’u ücretsiz telefondan arayın ^ 


0800 783 2332 


I0M International Organization for Migration 

London & South East: 21 VVestminster Palace Gardens, Artillery Row, London SW1P 1RR Tel: 020 7233 0001 
Scotland: 38 Oueen Street, Glasgow G1 3DX Tel: 0141 548 8116 
Wales & South West: Park Ffouse Business Centre, 10 Park Street, Bristol BS1 5HX Tel: 0117 907 4777 
North West: 5th Floor, Corn Exchange, Fenwick Street. Liverpool L2 7QL Tel: 0151 225 0142 
Piccadilly House. 49 Piccadilly, Manchester MI 2AP Tel: 0161 212 1463 
North East: Gitibase, Aspeet Court, 47 Park Square East, Leeds LSI 2NL Tel: 0113 346 6010 
Midlands: eOffice, Ground Floor. Norfolk House, Smallbrook Oueensvvay, Birmingham B5 4LJ Tel: 0121 633 5074 

www.flomuk.org 

İOM uluslararası bir organizasyondur. 

İngiliz Hükümetine bağlı bir kuruluş değildir. 

Yalnızca ülkesine dönmek isteyen kişilere yardımcı oluyoruz. 


Actiorrs co-finctnced by Communİty Funds 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Sağlıktan kısa kısa haberler 

Mangalcılara Teksas'tan iyi haber 

■ Teksas Üniversitesi Kanser Merkezi'nin 'Sağlıklı Mangal' raporunda, kanserden korunmak için mangal keyfine yönelik öneriler yer alıyor. Uzmanlara göre, uzun yıllar sağlık problemi yaşamadan mangal keyfi sürmek isteyenler, öncelikli olarak tükettikleri et miktarını azaltmak zorunda. ABD'nin en çok et tüketilen eyaleti olan Teksas'ta bulunan Teksas Üniversitesi Kanser Merkezi'nin internet sitesinde yayımlanan 'Sağlıklı Mangal' raporunda uzmanlar, sofraya et ve et ürünlerinin yanı sıra, mangalda pişirilmiş farklı sebzelerin de eklenmesini öneriyor. 
Bir öğünde etin çok ağırlıklı yer almasının sağlıklı olmadığına, sebze tüketiminin, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünü vücuttan uzak tuttuğuna işaret eden uzmanlar, "tabaktaki et miktarını biraz azaltıp, közde soğan, patlıcan, patates, kabak gibi sebzeleri dahil etmenin iyi bir başlangıç olacağını" belirtiyorlar. 


Organ nakli ilacında gençlik iksiri umudu 


■ Organ nakillerinden sonra yaşanabilecek doku red¬ di ihtimalini azaltmada kullanılan rapamisin (sirolimus) maddesinin, memelilerin ömrünü uzatabileceği belirtildi. Bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmada, ‘rapamisin’in yaşlı farelerin ömrünü uzattığı saptandı. Araştırma, yaşla ilgili hastalıkların tedavisi için de yan etkileri olmayan benzer ilaçların üretilebileceği umudunu yeşertti. Rapamisin, araştırmacı David Harri- son ve Randy Strong tarafından yiyeceğin yanında 
20 aylık (insanda 60 yaşma 
eş değer) farelere verildi. 
İlaçla, yaşam sürelerinin erkek farelerde ortalama yüzde 9, dişilerde ise yüzde 13 
arttığı, bu farelerin ulaşabilecekleri maksimum yaşı da geride bıraktıkları saptandı. 
Ölümü geciktiren madde¬ nin her iki gruptaki farelerin de ölüm nedenini değiştirmediği, kansere yakalanan farenin uzun yaşasa da yine kanserden öldüğü belirtildi. 


Nesillerin devamı 

için bir erkek yeter 

Britanyalı bilim insanları embriyondan alman kök hücreyi kullanarak laboratuvar tüpünde sperm üretmeyi başardı. Bu tek embriyon kullanılarak sınırsız sperm kaynağı olacak kök hücre dizini oluşturulabiliyor, yeni üretim için tekrar bir erkeğe gerek olmuyor. 


• • reme konusunda çı- 

U ğır açıcı bir gelişmeye imza atıldı. 
Britanyalı bilim insanları, ilk kez ‘tüp sperm’ üretmeyi başardı. Sıradışı gelişme, kısırlık sorunu yaşayan erkeklerin kendi biyolojik çocuklarını dünyaya getirebilmesinin önünü açabilecek. Araştırma kapsamında, beş günlük erkek embriyondan alınan kök hücreler kullanılarak test tüpünde sperm üretildi. Gelişme, işlemin güvenli olup olmadığını tartışmaya açmasının yanı sıra erkeklerin gelecekteki rolünü tehdit etmesi gibi önemli bir konuda etik tartışmaları gündeme getiriyor. 
Buluş, teoride şu anlama geliyor: Tek bir erkek embriyon, saklandığı zaman sınırsız bir sperm kaynağı olacak kök hücre dizini oluşturma imkânı sunabiliyor. Kök hücre dizini kurulduktan sonra 


aily Mail’in haberi- 

D ne göre, 6 yıldır kısırlık tedavisi gören Emily-Simon Bates çiftinin İngiltere’deki ilk tüp bebek denemesi düşükle sonuçlandı. Şanslarını artırmak için, daha fazla embriyonun rahime yerleştirilmesine izin veren ülke arayışına giren çift, Türkiye’de karar kıldı. 
İngiltere ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde, çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği için ikiden fazla embriyon yerleştiril- 


da yeniden üretim için erkeğe ihtiyaç kalmıyor. 
Araştırma üzerine bir sunum yapan Newcastle Üniversitesi ve NorthEast England Kök Hücre Enstitüsü’nden, Prof. Karim Nayernia başkanlığındaki ekip, keşfin ‘erkeğin sonu’ anlamına gelip gelmediği sorusunu da gündeme getirmiş oldu. Araştırmayı yapan uzmanlar, spermin oluşturulması için gerekli olan kök hücrenin, bir Y kromozomu içeren erkek bir embriyondan elde edilebileceğini, dolayısıyla en azın¬ dan bir erkeğe ihtiyaç olacağını söylüyor. Ancak yine de bu konunun tartışılması ve yasayla kesinleştirilmesi gerektiği kanısındalar. Çünkü çalışma bir şekilde ilerletildiği takdirde, muhafaza edilmiş embriyonik kök hücre dizininden sperm elde etmek de mümkün olacak.Nayernia, ‘in-vitro de¬ 


mesine izin verilmiyor. 
İstanbul’daki hastanede yapılan tedavi sırasında, sadece yüzde 4 olasılıkla üçüz sahibi olabilecekleri söylenen çift, yerleştirilen embriyonlarından biri, çok nadir görülen bir şekilde ikiye bölünüp ikiz 
olunca, çift birden bire 4 
bebek sahibi oldu. 

Emily Bates, 6 hafta önce Leo, Carrie, Jessie ve Kayley adını verdikleri bebekleri dünyaya getirdi. Bates, "4 çocuk sahibi olmayı hep hayal eder- 


rived (IVD) sperm’ adı verilen spermin bir kısırlık tedavisi olarak kullanılıp kullanılamayacağını görebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. 
Prof. Nayernia, IVD sperm yönteminin kanser tedavisi kapsamında kemoterapi gördükten sonra kısır olan erkeklere de yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar bu tedavinin uygulanmaya 
başlaması için en az 10 
yıl geçmesi gerektiğini ancak yine de lisans alınmasını sağlayacak yasal düzenlemenin kısa sürede yapılması gerektiğini vurguluyor. Nayernia’nın dikkat çektiği ve bilimkurgu meraklılarını cezbedecek başka bir nokta daha var ki kendisi bunu ‘Jurassic Park senaryosu’ olarak nitelendiriyor: Teknik, yıllar önce ölmüş erkeklerden alınacak deri hücreleri kullanılarak da 


dim, ancak hepsinin aynı anda olacağını tahayyül edemezdim" dedi.Tüp bebek tedavisiyle rahme 



uygulanma potansiyeli taşıyor. Böylece dünyayı çoktan terk etmiş erkekler, ‘yattıkları yerden’ baba olabilir. 

Prof. Nayernia, “Bu, JıÜ rassic Park senaryosu. Bu teori mümkün olabilir ancak üreme sadece biyolojik bir süreç değildir. Ayrıca teoride erkeği süreçten muaf tutmak da mümkün olabilir ancak bu, aynı şekillere sahip bir nüfus yaratmak anlamına gelecektir. Çünkü tek kök hücre dizininden elde edeceğiniz spermler¬ le dünyaya gelecek insanlar aynı erkekten gelen genetik orijine sahip olacaktır. Kişisel olarak, üremenin sadece biyolojik bir süreç olarak görmüyorum. Duygusal, psikolojik, sosyal ve etik boyutlar da var. Biz de bu araştırmayı kısır erkeklere yardım etmek için yaptık, üreme sürecinin değişme¬ si için değil!” diyor. 


yerleştirilen 3 embiryon- dan 4 bebek olması ihtimalinin 1,5 milyonda bir olduğu belirtiliyor. 


Sağlıktan kısa kısa haberler 

Yüksek tansiyonu engelleyen gıda! 


■ Günümüzde işlenmemiş tahılın sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu, işlenmemiş yani rafine edilmemiş tahılın birçok kronik hastalığın oluşma riskini azalttığı bildirildi. 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Klinik Şefi Prof. Dr. 
Necat Yılmaz, yaptığı açıklamada, gelişmiş batı ülkelerinde üç öğün esmer undan yapılmış gıdaların yenilmesi için halkın teşvik edildiğini belirtti. Son olarak Harvard’da Haziran ayında yayınlanan bir çalışmada, 1986-2004 yıllarında izlenen tam tahıl tüketen 51 bin 529 erkek sağlık çalışanının bulgularının tam tahıl ürünü tüketimi ile hipertansiyon arasında ters bir ilişkinin varlığım kanıtladığım ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Yani çalışmaya dahil edilen kişiler ne kadar sıklıkla ve fazla tam tahıl ürünü kullanırsa o denli daha az hipertansiyon riski taşımaktadır” 


Cep telefonu elde kas kaybına yol açabilir 


■ Cleveland Clinic Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir makalede, cep telefonunun fazla kullanımının parmaklarda karıncalanmaların yanı sıra elde kas kaybına, dirsekte doku bozulmalarına yol açabileceği belirtildi. Makaleye imza atanlardan Dr. 
Peter Evans, tedbir alınmazsa kullanıcının elinin kas gücünü kaybedip örneğin şişe kapağını açmak¬ ta bile zorlanabileceği uyarısında bulundu. Makalede, tıpta “kübital kanal sendromu” adı verilen bu hastalığa yakalanma riskini, kolun 90 dereceden fazla uzun süreli bükülü tutulmasının artırabileceği, kolun bu durumda tutulması¬ nın koldaki sinirin gerilmesine ve dirsekten geçen kanalda baskıya yol açabileceğine dikkat çekildi. Hastalık riskini azaltmak için cep telefonuyla konuşulduğu sırada elin değiştirilmesini ya da “eller serbest” şeklinde konuşulmasını öneren Evans, bu basit önlemlerin genellikle yeterli olduğunu vurguladı. 


İngiliz çift tüp bebek tedavisiyle dördüz sahibi oldu 


Türkiye'de gördükleri tüp bebek tedavisiyle dördüz sahibi olan İngiliz çift bebeklere 'Türk Lokumları' adını taktı 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'SOZA Jl BO KURDAN Bl CIH BÎNIN' 



DTP'a Amede 2'yemîn kongreya xwe ya asayî pek anî. Hevseroka DTP'a Emîne Ayna di kongreye de axivî û got: "Gele kurd tu çare dest ji birez Ocalan bernade." Parlamentera DTP'e ya Amede Aysel Tugluk jî bi bîr xist ku Rebere PKK'e Abdullah Ocalan de di meha îlone de nexşeriya çareseriya pirsgireka kurd aşkera bike û diyar kir ku ji niha de nexşeriya Ocalan aşkera bike gebûl dikin. 


2 v yemîn Kongreya 
Asayî ya DTP" a 
Amede li Salona 
Spore ya Şaredariya Baglare te lidarxistin. Hevseroken DTP "e Emîna Ayna û Ahmet Türk, parlamenterin DTP "e Selahattîn Demîrtaş, Akin Bîrdal, Gultan Kişanak, Aysel Tugluk, Osman Ozçelîk, Şaredare Bajare Mezin e Amede Osman Baydemîr, nûneren rexistinen civakî, Seroke DTP"a Amede Firat Anli 


ku nû hate hilbijartin û gelek partiyi beşdarî kongreye bûn. Li salona kongreye pankarten, "Zedetir jin zedetir demokrasi", "Di siyaseta reveberiya demokratik de xwe rexistin bikin armanca azadiye mezin bikin" hate daliqandin û stranen, "Oremar, Zap û Serok Apo" hatin ledan. 

Jl GEL RE DEYNDAR İN' 

Şaredare Bajare Mezin e Amede Osman Baydemîr 


axaftina peşiye kir û wiha got: "Şert û merc çiqas dijwar bibin j^pm wekî şaredariyen DTFm de serbikevin. Ev dey ne stuye me ye. Çavkaniya me jî gel û hiqûqa hevalbendiye ye. Ji bo şaredariyen DTP"yî sernekevin serî li gelek riyan dan le serkeftina asteng nekirin. 
Texrîba|en 8ü salan te ji hole ben rakirin û bajaren me de bibin bajaren herî nûjen en Roj- 
! hilata Navîn." 


E BİDİN ZORE’ 

Piştre Parlementera DTP"e Aysel Tugluk diyar kir ku di pirsgireka kurd de çareserî û neçareserî bi hev de dimeşe û îhtîmala her duyan jî heye. Tugluk wiha domand: "Edî derfeten taloqkirina çareseriya pirsgireka kurd nema- ye. Ne heza dewlete ji ve yeke re he ye û ne jî tehamula gele kurd. Ev rewşa şer û neçareseriye lazim e be şikan- 


din. Bila herkes baş bizanibe û bawer be ku dewlet xilas neke em de xilas bikin ve rewşe. 
Ligel hewildanen aştiye ku encam neye girtin pevajoyek peşiya we neye girtin de dest pe bike. Birez Ocalan bi xwe jî dibeje "Müzakere dest pe nekin min mirî bizanin". Bele heviya vî gelî cardin bişke tiştek kes bike namîne. Ji be we em de bibejin ev nexşeya me ya re, muhatab û Çareserî. Hûn bixwazin çareser bikin, tişta pewist bikin. Nex- we ji bo çarenûsa xwe em de berxwedana xwe Pya demokratîk û bi rûmet berdewam bikin." 
Tugluk bi bîr xist ku Ocalan di mehen peşiya me de de nexşeyek re aşkera bike û diyar kir ku ew peşniyaren Ocalan di niha de qebûl dikin û wiha got: "Di nav ve gengaşiye de nexşeya re riya çareseriye ye. 
Ji bo jiyanek bi rûmet û wekhev em îmzeya xwe diavejin bine ve nexşeya re." 

GOTINEN ATATURKÎ... 

Hevseroka DTP’e Emîne Ayna jî di kongreye de axivî û diyar kir ku gele kurd di dîroke de 


gelek caran hatiye xapandin. Aynaye wiha got: “Gele kurd tim hate xaqandin. Di çarço- veya hin armancan de heta radeyeke kurd hatine îknakirin û le piştî gihiştena armanca xwe daxwazen gele kurd nedîtî hatine hiştin. Ji ber hinde PKK û Ocalan girîng in. Gele kurd bi tu awayî dest ji wan bernade.” Aynaye di dewama axaftina xwe de anî ziman ku ew tekoşîna îktîdare nadin. Tekoşîna azadiye didin. Aynaye bibîrxist ku Ataturkî di dema sazkirina komare de soz ji kurdan re daye û gotiye, 'Me mafen tayînkirina qedera xwe ji bo hemû gelan ji cîhane re ragihandiye. Ji ber hinde em e mafe tayînkirina qedera xwe ji gele kurd re jî bidin. Lewre di çarçoveya xweseriye de em mafen we nas dikin.’ Ayna bang kir ku soza Ataturkî ji gele kurd re daye be bicihanîn. 

Di kongreye de piştî axaftinan hilbijartinan dest pe kir û Şaredare Yenîşehîra Amede ye bere Parezer Firat Anli wekî seroke DTP’a Amede hate hilbijartin. 



NYT: Kurd ji bo Bexdaye qub dixwazin 

Rojnameya amerîkî New York Times (NYT) bi sernave "Kurd ji bo Bexdaye qub dixwazin" nivîsek weşand. Vane ji we nivîse agahî: 


ûçe-analîza NYT 1 e 

N van notan peşkeş dike: 

- Kurdan bi awayekî bedeng Zagoneke Bingehîn ere kir. Li hemberî ve Washington û Bexda nerazîne û ketine nav hewldanan. 

- Te pilankirin ku Reveberiya Herîmî ya Kurdistane îsal ve Zagona Bingehî bixe referandume. 

- Di Zagona Bingehîn a 


nû de kurd Kerkük û erden din ku neft û gaza xwezayî tede heye mafe xwe dixwazin. 

- Zordariya ji aliye Amerîka û Iraqe ve be de li ber xwe bidin. 

- Obama li hemberî ev gava kurdan şaşwaz bûye. 

- Serokwezîre Iraqe Nuri El Malikî ji xwe bi rebere hereme Mesud Barzanî re ne di nav diyaloge de ye 


û reberen Iraqe dijî ve gava ku hatiye avetin in. 

- Rayedaren kurd se hereman Nineveh, Diyala û Kerkûke wekî parçeyeke ’Herema Kurdistan 1 dibînin û bi vî awayî di nav hewldane de ne ku fermiyeta wan diyar bikin. 

- Reveberiya heremî dixwaze ve Zagona Bingehîn jî di hilbijartina 25'e tîrmehe de tevî hil- 


bijartine bixe referandûme. 

- Komîsyona Hilbijartine ya Iraqe diyar kiriye ku referandum herî zû dikare di İT e gelaweje de be. Li ser ve Parlementoya Herema Kurdistane diyar kiriye ku ne li dijî bi paşvexistina referandume ne le ew dixwazin sadiqe zagone bin û heta meha rezbere referandume li dar bixin. 
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ZOR DA DYA 0 

Operasyona herî mezin a salen dawî ku Serokdewlete Amerîkaye Barack Obama fermana we dabû û li hemberî hezen Talîbane yen eyaleta Helmande dest bi şer kiribû her roj bi derbeyeke mezin re rû bi rû dimine. Di du rojen dawî de mîlîtanen Talîbane 8 leşkeren îngistane kuştin. 






emaeta Fethullah 

C Gülen, nerîn, raman û îdeolojiya xwe ji felsefe ango baweriya Seîde Kurdî diğe¬ re. Ve yeke jî bi hemû amûr û îmkanen xwe bi taybetî li herema kurd le dijîn û Rojhilata Navîn belav dike. Cemaeta Gülen piştî Seîde Kurdî dest diaveje an jî avetiye fel- 


sefeya Ehmede Xanî û weke felsefeya Seîde Kurdî çawa bikar anî, dixwaze îdeolojiya xwe li ser felsefeya Seydaye Xanî jî xurtir bike û belav bike. Ez ev agahiyan ne li ser agahiyen fermî dibejim, li gorî agahiyen gel dane, tirs û fikaren gel ve nivîse dinivîsînim. 
Dive bawermend, rew- 


i ser mijare ji We- 

L zareta Parastina îngilistane daxuyanî hat dayîn. Di daxuyaniye de hat aşkerakirin ku 5 leşkeren îngilistane ji ber teqîna li eyaleta Helmande ku dema dewriyeye de pek hat hatin kuştin. Her wiha di şere heman roje de jî 3 leşkeren din winda kirine. Di rojen dawî de li eyaleta Helmande şer gur bû û di 
10 rojen dawî de 15 leşkeren îngilistane hatin kuştin. Ligel van kuştiyan hejmara leşkeren îngilistane yen kuştî bûn 184. Balkeş e ku hejmara kuştiyen îngilistane yen Afganistane ji Iraqe jî derbas bû. Li Iraqe ji dagirkirina sala 

2003’y an y §ûn ve^fbi 


Cemaeta 
Fethullah Gülen 

dest daweje 
Ahmede xanl 

rî agahiyan, cemaeta ' bajar û navçeyen rg, Wan û Agirî û li ser felsefeya Ehmede Xanî, xebat dimeşîne. 


şenbîren kurd ji ve yeke agahdar bin û gel hişyar bikin. Cemaeta Fethullah Gülen di nav salen kin de bi propaganda (weaz) weşan, rojname û kanalen televizyonan her ku çû berfireh bû û bi taybet di nav sazî û dezgehen dewlete de pegirtiyen wî xurt bûn. 
Cemaet bi taybetî giraniye dide ser xwendekaran, lewra heza herî dînamîk ew in û peşeroj jî di ve dînamîzme de veşartî ye!.. Bi dibistan û kürsen taybet, bi wargehen xwendekaran û bi peşkeşkirina gelek derfeten aborî, di nav 


xwendekaran de jî cihekî girîng girtin. Niha li gorî te gotin, tu sazî û dezgehen dewleta tirk nîn in ku Gülen û cemaeta wî di nav de birexistin nebin. Ji saziya ewlekariye bigire heta îstixbarate û heta di nav arteşe de bi rexistin in. 
Her wiha di nav sazî û dezgehen dewlete yen sivîl de jî pir bi rexistin in. Û îro edî di Çankayaye de ne û di parlamentoya tirk de jî bi giranî e w in. Lewra AKP û hemû kadroyen we yen sereke ji cemaeta Gülen in û heta je fetwa negirin, nikarin tu karî bikin. 


giştî 179 leşkeren îngilistane hatin kuştin. 

Her wiha Talîban be ku navber bikeve bi oprasyona ‘pola’ bersiv da operasyona ‘şûr’ ya Amerîkaye. Amerîkaye çend roj bere fermana ve operasyone dabû. 

Ev 3 hefte ye ku operasyona Amerîkaye li eyaleta Helmanda Afganistane didome. Qaşo operasyon li dijî mîlîtanen Talîban gelek çe-J per bi dest xistiye. Le Talîban bi destpeka operasyone de fermana vekişîna ji bajaran da mîlîtanen xwe. Li gorî 
1 i x w I m i k û r h a t i n a 
hezen Amerîkaye bi 
xwe tene di roj eke de 7 
leşkeren wan hatine kuştin. Di nav saleke de ev windahiya herî me¬ 


zin e ku li dijî şere Talîbane daye. Talîbane li heremen din jî şer berfireh kir. Li Kunduze jî 
4 leşkeren Amerîkaye 
hatin kuştin. Qaşo li vir wek cihek ewle dihat qebûlkirin. Li Bektîkaye jî çalakgerekî întiharî ye 
Talîban wesayîta ku 8 
ton teqemenî le barkirî li ber deriye baregeha leşkeren amerîkî teqand. Ji ber ve teqîne gelek kes hatin kuştin. 
Çapemeniya ereban di weşanen xwe de cih dane biryara Rûsyaye. 
Di ve biryare de destûr te dayîn ku Amerîka leşker û muhîmat di ser Rûsyaye re bişîne Asya- ya Navîn. Çapemenî ve biryare jî wek pîvana tekçûne ya li Afganistane destnîşan dike. 


ŞEFİN DİZEYİ: Dİ RAPORE 

DE SPEKÜLASYON PIRR İN 

Berdevke karûbaren derve ye PDK- e Sefîn Dîzayî beşdarî televizyona CNNturke bû û di derheqe rapora grûba Krize de hin agahı da. 


erdevke karûbaren 

B derve ye PDK-e Sefîn Dîzayî beşdarî televîzyona CNNturke bû û di derheqe rapora grûba Krîze de hin agahî da. 
Dîzeyî li ser tevlîbûna Kurdistane bi Tirkiyeye re got Krîza Grûbe ya Navnetewî pirr caran di derheqe buyeran û îraqe de rapor amade dike. Ew dixwazin objaktîf bin le car caran hin mijar hene. 
Di rapore de spekülasyon pirr in. Dizaynî li ser ew kesen ku di rapore de fikren xwe diyar kirine jî 


got " her kes dikare li Kurdistane fikre xwe serbest beje, ji bilî partiyan kese din jî dikarin fikre xwe bejin" Dizeynî got " Kurdistan bi destûra îraqe ve giredayî ye. Rast e hin pirsgirek di navbera Kurdistan û Baxdaye de hene. Em jî li gor destûre dixwazin van pirsgirekan çareser bikin. Ji xwe Grûba Krîze jî di ve rapore de bale dikşîne ser van pirsgirekan û dixwaze ji bo ve krîzî çareseriyek bibîne û re nîşanî her du aliyan bike" 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G8-e bo mizakereyan 


ladeya Kartal hate redkirin 




Banga boykot# 


Di doza Siyasetmedare kurd Remzi Kartal de peşketineke ereni. Di doza li Dadgeha Bilind a Spanyaye de hate ditin de, heyeta dadgehe daxwaziya Tirkiyeye ya îadekirina siyasetmedare kurd Remzi Kartal red kir. 


adgehe kontrola 

D adlî ya li ser Kartal hate rakir. Biryara dadgehe ya îadekirina siyasetmedare kurd Remzî Kartal a ji bo Tirkiyeye ji aliye Dadgeha Bilind a Spanyaye ve hate xerakirin. Di rûniştina doze ya doh li Madrîde li peşberî 3 dadgeran pek hat de Remzî Karsal parastin kir. Li gor agahiyen hate bidestxistin, Kartal di rûniştina doze de bal kişandiye ser xabaten heta niha ji bo çareseriya aştiyane ya pirsgireka kurd û destnîşan kiriye ku ewe van xe5 baten xwe ji niha û pede 


jî bidomîne. Dozger jî bi îdianameya ku amadekir destnîşan kir ku Remzî Kartal penaber e û lewma nikare îadeye Tirkiyeye be kirin. Tevî ku hena biryara fermî ya dadgehe aşkera nebûye jî hate hînbûn ku heyete di çerçoveya daxwaziya Dozgeriye de biryar daye. Li gorî biryare Span- ya de Remzî Kartal radestî dewleta tirk neke û her wiha kontrola dadî ya li ser Kartal jî hare rakirin. Te payin ku biryar heta hefteke bi fermî be aşkera kirin û bigihije deste siyasetmedar Remzî Kartal. Piştî gihiştina 


biryare siyasetmedar Remzî Kartal de karibe ji Spanyaye veqete. Li aliye din hena dema dadgeha Eyyup Doru ku bi Kartal re li Spanyaye xistin bin kontrola dadî hena diyar nebûye. Siyasetmedare kurd Remzî Kartal û Eyyup Doru di 24-25’e Adare de li Spanyaye hatibûn girtin. 
Siyasetmedaren ku kontrola dadî li ser wan dewam kir di 13’e Gulane de derketibûn peşberî dadgehe. Dewleta tirk bi riya Sefereta Madrîde ji rayedaren spanî daxwaza radestkirina Kartal û Doru kiribû. 


heta îlone wext da irane 


Li ser nave G8-e seroke Fransaye Sarkozy diyar kir ku bo bi civaka navnetwî re mizakare bike e w heta dawiya îlone wext didin îrane. 


irsgireka hewldanen 

P rejîma îslamî ya îrane ya derbare bidestxistina çeken atomî kete rojeva civîna G8-e. 
Di civîna serokwezîr û serokdewleten heşt welaten ji aliye aborî û teknîkî peşketî, de li ser pirsgireka bi îrane re hate minaqeşekirin û seroke Fransaye Sarkozy hehvesta G8-e diyar kir. Sarkozy got bo bi civaka navnetewî û saziyen navtewî re dest bi mizakereyan bike, wan heta dawiya îlone wext daye îrane. Heger îran hehvesta xwe ya heta niha bidomîne û goh nede civaka navnetewî de bi encamen helwesta xwe jî razî be. Sarkozy bi berdewamî got beşdaren G8-e bi şeweyek biryardar gotinen Ahmedînejadî yen derbarî Îsraîle û jenosîda cihûyan şermezar dike. Berdevkek amerîkî ye şandeya DYA-ye jî diyar kir ku beşdaren G8-e hatine heta dawiya hidûde sebre û li benda bersîv îrane ya erenî ne. 


Lîsteya Hîwaye ku ketina we ya Mbijartinan hate asteng kirin, biryar girt ku hilbijartinan boykot bike. 

Di belavoke ji aliye Lîsteya Hîwa ve hate belavkirin de, banga beşdarnebûna hilbijartinan li gel hate kirin. 


omîsyona Hilbijartine 

K ya Bilind bi hinceta namzet nezî PKK’e ne ketina hilbijartine ya Lîsteya Hîwaye qedexe kir. 
Listeya Hîwa piştî ligel hemû riyen hiqûqî jî bi awayek skandalî hate qedexekirin, biryar da ku hilbijartinan boykot bike. Di belavoka hatî dayîn de wiha hate gotin: “Em hemû ke- 



sayet, artî û rexistinen beşdarî Lîsteya Hîwa dibin hilbijartinen Herema Kurdistane boykot dikin. Em wekî Lîsteya Hîwan bawer dikin ku çareseriya pirsgireka kurd û pirsgireka civake di demokrasiye de ye. Le derket hole ku ji bo hemû beşan hilbijartinek bealî û wekhev tüne ye. 
Komîsyona Hilbijartine ya 



Bilind a Iraqe, Hikumeta Herema Kurdistane û Hikumeta îraqe bi biryarek siyasî em ji beşdarbûna hilbijartine men kirin. Biryara hatiye dayîn ji hiqûqe dûr e. Ev yek jî nîşan dide ku li Irqa û Kurdistane zagon û îradeya gel di ser her tiştî re nîne.” 

‘Xebaten demokratik de bidomin , 

Lista Hîwaye di belavoke de diyar kir ku namzeten wan ji kesen serbixwe û welatparez pek hatiye û wiha hate gotin: “Sedema qedexeya lîsteye ew e ku Lîsteya Hîwan û Partiya Çareseriya Dîmokratîk a Kurdistane (PÇDK) xwedî 


bername û siyasetek netewî ya havpar e. Em hilbijartina 25’e tîrmehe wekî pevajoyek antî-demokratîk dibînin. Ji ber ve yeke em hilbijartine baykot dikin û bangewaziya baykot kirine li tevahiya alîgir û dilsozen Listeya Hîwa dikin. Lazim e gele me neçe ser sandiqan û nebe nîvake van bedadiyan. 
Em de xebaten xwe yen demokratîk bidomîn ku heta em hawirek demokratîk û zemînek demokratîk ava dikin.” Di belavoke de hate derbirîn ku desthilatdariya siyasî nikare heta dawiye îradeya gel û tekoşîna demokratîk asteng bike 


BELÇfKAYE DERÎ Lİ PENABERAN CIRT 

Ji niha û pe ve edî deriye Belcîkaye li ber penaberen nû yen ku bixwazin qesta we bikin hate girtin. 


ate daxuyakirin ku 

H ji ber kemasiya cih edî ew nikarin xelke nû li welate xwe bihewînin. Gerînendeya giştî ya Fedasîle îsabelle Kuntziger ji rojnameya De Standaard re axivî û da zanîn ku ev biryar ji neçarî hatiye standin ji ber li kampa Fedasil bi mehan e ku gelek prob- 


lemen cidî diqewimin. Ji aliyekî din ve hikûmeta Belçîkaye tu çareseriyek guncav ji van problemen penaberan re nedîtiye. 
Wekî te zanîn kampen penaberan en Belçîkaye tijî penaberen ku penaberiya wan nehatiye qebûlkirin bûne û edî kemasiya cih jî bûye problemeke mezin. 
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"A$k"e rekora vvejeye şikand 

Romana Elif Şafak "Aşk" di se mehan de 200 hezar heb firot û îmzeya xwe avet bin rekor eke din. 


ÜRTÇ 


i gor nûçeya Sefa Kap- 

L lan a di Hürriyete de romana Şafak "Aşk" di nav dîroka wejeya tirk de di kurtedemeke de ew qas pirtûk firotiye û bûye xwedî rekora nû. Nûçe radigihîne ku rekora berî ve aîde xwediye Xelata Nobele ya Wejeye Orhan Pamuk bû. 
Romana Pamuk "Yeni Hayat" di heman deme de 120 
hezar heb firotibû. 

"Aşk" a Şafak li ser tekiliya Mewlata û Şems e, tesawife derdixe peş. Wekî notek: Romana Ahmet Altan a bi nave "Aldatmak" mîlyonek heb hatibû çapkirin û li gor agahiyan di se mehen peşîn de gelek firotibûn le di nûçeye de qala ve yeke naye kirin. Le mesele çi dibe bila bibe di se mehan de firotina 
200 hezar hebî ji bo pktûkek hejmareke pir baş e. 


Filme ve hefteye: Public Enemies 

Ve hefteye çar film li vîzyone ne: Hush, The Hangover, Towelhead û Public Enemies. Filme me ye hefteye "Public Enemies" e. Her wiha em bawer dikin de füme "Tabû" jî bale bikişîne. 


i nav fîlmen ve hefteye de fîlme "Neyare Gel" bi mijara xwe, bi aksiyon û kişandina xwe em wekî fîlme hefteye hildibijerin û peşniyar dikin. 

Neyanen Gel - 
Public Enemies Derhener: Michael Mann 

Lîstikvan: Christian Bale, Johnny Depp, Marion Cotillard, Channing Tatum Di dema qeyrana giran de ajane FBI Melvin Purvis hemû heza xwe bikar tîne ku tewanbaren sûce yen navdar John Dillinger, 


Baby Face Nelson û Pretty Boy Floyde biqufile û bixe girtîgehe. Di we deme de John Herbet Dilinger şelankerekî navdar e bankeyan e û keliyen xwe yen dawî dijî. Fîlm ji çîro- ka rastîn hatiye girtin ku ev çîrok bere hem bûbû fîlm û hem jî bûbû mijara televîzyonan. Dilinger û çeteya wî her ku te girtin ji wir direvin, heneken xwe bi polîsan dikin, le ve çare kare wan zor e. Di rola ajane FBI Purvis de Christian Bale, di rola Dilinger de jî lîstikvan Johnny Depp dilîze. 


Almanya, Avusturya û Svvîsreye 

piştgiriya xwe bi pas ve kisand 


Welaten Almanya, Avusturya û Swîsreye ku kredî dida Bendava Ilisûya ku de Heskîfe noqav bike, dayına krediye betal kirin. Her se welatan da zanrn ku Tirkiyeye soza xwe neaniye cih. 


i ser Newala Dîcleye Tirkiye dixwaze Bendava Ilisû çebike. Dema ev bendav çebibe de Heskîf di bin ave de bimîne. Ji Ewropaye se welat Almanya, Avusturya û Swîsreye ji bo çekirina bendave de kredî bida Tirkiyeye. Li gor nûçeya Delîl Firat a di ANF'e de her se welatan îro biryar dan ku piştgiriya xwe ya krediye betal bikin. Wan di biryara betalkirina krediye de dan zanîn ku ji ber Tirkiyeye di ware parastina hawire, parastina mîrateya çandî û çekirina avahiyan de soza xwe neaniya 


cih wan piştgiriya xwe bi paş ve kişandiye. 
Tirkiye ji salen 1980'yan ve dixwaze 
Bendava Ilisû ku 19 
santralen elektrîke jî di nava xwe de dihebîne 


çebike. Ji roja roj de jî hawirparez û Heskîfhez li dijî ye projeye derdikevin. Li bende ne ku îro ev beryara ku hdlfcl se welatan daye ragihî- ne Tirkiyeye. 


Ji bo Cramera Kurdî çapen nû 

Di salen 1930'î de Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescot "'Gramera Kurdî / Lehçeya Kurmana" amade kiribû û weşandibû. 


N iha Weşanxaneya Avesta du çapen nû ji bo ve pirtûke amade kir û weşand. Ji wan yek je çapa taybet û yek ya normal 


e. Pirtûka navborî di nav pirtûken gramere yen kurdî de yek ji girîngtirîn pirtûken gramere (bi kurmancî) ye û heta niha ge¬ 


lek caran hatiyeçapkirin. 
Kürtçe Gramer / Celadet Elî Bedirxan - Roger Lescot / Weşanen Avesta / 
392 rûpe 




ondan sonra islediğiniz numarayı aramız 


'Tema & andNora; Ask bM payet's pumittion. Ali prias aıe per rr oute k Include VAT. dite ttllsd per setord. Minimum tal l charça 5p toy BT. Dal of alte from mn BT cfratos & mobifes may vay. Ctısck wllh yaır operata. Ctosges apply tonı Ihe moment of comKiibn to His seıvto. dite made lo mc^K mey cKl mor», unlass ssscirically rnsmionsd İn the deelinaljon İti. Pline a* subjert lo ç^anga wttfıwt prin noötfl. Irilumtibı rr^-y be used tor iut m and 

f ıptelinfl puıposes iv Auracail S ottıer seto-Jd tomp&nies k tftitöaas. Vwı can opt fflA Si aıtfimt. Tîıfc ssw« Is pnrötod toy Auuall Ud, Nlçtıolas Pda* Buslrfcss Gmlne, 7b Hitfı Slneei. Gamet Herfe E N5 5UE. 


ourocoll^ 

CLASSIC 


084 4988 4305 


Helpline: 020 8341 2021 www.auracall.com/turkey 


irs easy... try NO W! 


































14 Temmuz 2009 Salı 


telgraf 


31 


yeni çıkan kitaplar 


Kürt Sineması: Yurtsuzluk, Sınır ve Ölüm, Müjde Arslan, Agora Kitaplığı 

Kürtler ancak 21. yüzyılda kendi kimlikleri ve dilleriyle sinema yapmaya başladılar; sinema sanatının bir yüzyılı devirdiği, bütün ülke sinemalarının öyküde tekrarı yaşadığı bir yüzyıldan sonra. 
Kürt sinemasının her geçen gün uluslararası festivallerde daha çok filmle temsil edilmesi, Yılmaz Güney gibi bir efsanenin ardından Bahman Ghobadi ve Hiner Saleem'in 



YURTSUZl.UK, 
SINIR VE ÖLÜM 

Drritytn Mujik AnUn 


kazandıkları ödüller, Kürt gençlerinin sinemaya yönelmesini sağladı. Sinema Kürtler için neredeyse en önemli 'kendini anlatma' aracına dönüştü. Bu kapsamıyla Kürt sineması, sınırlar içerisindeki kayıp bir ülkenin, kaybolmuş bir sineması olmaktan kurtulamıyor. Yine de umutla ve inatla çekilmeye girişilen Kürt filmleri, çeşitli tarihsel, siyasal ve ekonomik sebeplerle içine kapanmış/ka- panmak zomnda bırakılmış bir halkın artık dışanya ses vermesini, dışarıya açılmasını temsil etmektedir. 

Güvercine Ağıt, Gürsel Korat, İletişim Yay. 

Her şey Kayseri’ye, Toroslar’a, Ürgüp’e, Ihlara Vadisi’ne ve Beyşehir’e yağan yağmurla başlıyor... 1294 yılının Ağustos ayının son günü patlayan bu küçük tufan, Gürsel Korat’ın zamanla didi- 


Gürse^ koraj; 

Ğıivercfine 

adt 




şen oyunbaz hayalini tetikliyor: “Yağmur altında yol alan beş ayrı yolcunun Ihlara’da yolları kesişiyor, yazgılan birbirlerine düğümleniyor. Sa¬ de, olağanüstü dingin bir metin, “hayat kadar derin” bir sona eşlik ediyor... “Hoş geldiniz,” dedi. “Burada yalnız değilsiniz.” Ak saçlı adamın aynı dilden yanıt veren tok sesi duyuldu: “Kaç kişiyiz?” “Sizinle ben varız burada, bir de Tanrı.” Ak saçlı adam alaycıydı, “Tanrı’nın 


tutsaklar arasında olmasına sevindim,”dedi. Türkçe romanın “Kapadokyalı” yazarı, Anadolulu olmanın bilinmeyen ve edebileşmemiş yüzünü bir kez daha karşımıza getiriyor. Her biri özgün deyiş, tekerleme, nefes veya vecizeyi eşine az rastlanır bir dönem diliyle resmediyor. 
Korat’ın ironik ve sağlam diliyle tanışmak için yeni bir fırsat daha... 

Filozof ve Yoksulları, 

Jacques Ranciere, 

Çeviri: Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yay. 

İşçiler ne zaman düşünecek? 
"Hayat gailesiyle" günü kurtarmaya çalışan yoksullar nasıl zaman bulup da düşünecek? Tarih boyunca filozofların yazılarında işçi, emekçi, zanaatkâr birçok yoksul, bazen alaycılıkla bazen de yüceltilerek neden ısrarla boy göstermiş, nasıl bir işlev gör¬ 


müştür? 19. yüzyıl proleter kültürü üzerine birçok önemli çalışma yayımlamış olan Ranciere, Batı'nın felsefi ve siyasal düşünce geleneğine çok sert bir eleştiri getiriyor: Sol fikriyatın Marx, Sartre ve Bourdieu gibi üç önemli ismi¬ nin bile, felsefenin kumcusu denebilecek Platonla şaşırtıcı bir biçimde paylaştığı önkabulleri sorguluyor. Eşitsizliği doğallaştıran bu önkabullerin en belirleyici olanı, işçilerin kendi işlerinden "başka hiçbir şey" yapmamaları gerektiği. 
Felsefe en baştan beri sahici düşünce üretmeye muktedir olan insanlarla, salt ekonomik meşguliyetlerine göre tanımlanan, düşünce için gereken yetenek ve boş zamandan yoksun olan diğerleri arasın¬ daki ayrıma dayalı olmuştur, diyor Ranciere: İşçiler sadece çalışıp üretim yapmalı (işçi kalmalı) düşünme işini buna zamanı olanlara bırakmalıdır 


(filozof onlar adına da düşünecektir). Aksi halde "haddini aşmış", düzeni bozmuş olur, gülünçleşir. Ranciere kitap boyunca örtük olarak, sonra¬ dan yazmış olduğu sonsözde ise açıkça, şunu savunur: Yoksullar ancak bu sözde i^l bölümünü (yazarın deyimiyle "duyulur olanın bu bölüşümü"nü) reddettikleri, yani tam da hadlerini aşıp düşünme konusunda da eşitlik talep ettikleri sürece siyasal bir özne olarak sahneye çıkabilmişlerdir. Sol siyaset geleneğinin sorunlarıyla ilgilenenler başta olmak üzere bütün felsefe okurlarının okuması gereken bir kitap. 
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Kadınlar 1 yılını kıyafet 

seçimine harcıyor 

İngiltere'de yapılan bir araştırmayla kadınların ömürlerinin bir yılını kıyafet seçimine harcadıkları ortaya çıktı. 


• ngiltere'de yapılan bir 

I araştırma, kadınların, yaşamlarının yaklaşık bir yılını ne giyeceklerine karar vermeye harcadığını gösterdi. Daily Telegraph gazetesinin haberinde, 
yaşları 16 ila 60 olan 2491 
kadının katılımıyla yapılan araştırmada, kadınların ortalama olarak yaşamlarının 
287 gününü, işe, akşam 
yemeklerine, davetlere, tatile, spora ve diğer faaliyetlere ne giyeceklerini seçebilmek için gardıroplarını karıştırarak geçirdiğini 


ortaya koyduğu bildirildi. 
Bu sürenin büyük bölümünün, cuma veya cumartesi akşamları ile tatil için uygun kıyafet seçimine ayrıldığı belirtildi. Uzmanlar, ortalama olarak bir kadının hafta içi her sabah kıyafet seçimi için 16 dakika harcadığı, bu sürenin cumartesi ve pazar sabahları 
14 dakika civarında olduğu kaydedildi. Araştırma, kadınların çoğunun, hafta sonu dışarı çıkmadan önce ne giyeceklerine karar vermek için yaklaşık 20, tatile 


götürecekleri giysileri seçmek için de her seferinde 
52 dakika harcadığını gösterdi. Kadınların hafta içlerinde de akşam dışarıya giyecekleri kıyafetler için 20 
dakika harcayabildiğini ortaya koyan araştırmada, kadınların, tatillerde sabahları uygun giysiyi seçmek için 10, akşam kıyafetleri için de 10 dakika harcadığı ve her iki kadın¬ dan birinin, işe gitmeden önceki gece 15 dakikasını yarın sabah ne giyeceğini bulmaya ayırdığı gözlendi. 


Tuvalet kağıdından gelinlikler 


2005 yılından beri cheap-chicweddings.com adlı internet sitesinin düzenlediği tuvalet kağıdından gelinlik yarışmasının 2009 kazananları belli oldu. 


005 yılından beri 

2 cheap-chic-weddings.com adlı internet sitesinin düzenlediği tuvalet kağıdından gelinlik yarışmasının 2009 kazananları belli oldu. Yarışmacılar Oscar de La Renta ya da Yıldırım Mayruk olmayabilirler ama tuvalet kağıdıyla orijinal gelinlik modeli yapmak çok kolay değil. 
Tuvalet kağıdından gelinlik yapma yarışması 


için gereken şartlar 
şöyle; Katılımcının 18 
yaşından büyük olması, malmeze olarak yalnızca tuvalet kağıdı, yapıştırıcı ya da seloteyp kullanılması ve orijinalite. Yarışmadna sonra sergilenen gelinlikler, yarışmayı düzenleyen internet sitesinin oluyor. İlk 3’e giren yarışmacıları sırasıyla $1000, $500 ve $250 dolar para ödülleri bekliyor. 




İç çamaşırını dışa 

giydiren Dior 

Diorün kaptanı John Galliano Haute Couture Moda Haftası'm iç çamaşırından aldığı ilhamla açtı. 


aris’te geçen hafta 

P başlayan Haute Couture şovları Dior’un transparan ve seksi kıyafetleriyle açıldı. 
Vintage asaleti modern görünümlerle birleştirilmişti. Dramayı çok seven Galliano’da bu sefer önceki koleksiyonlardan 


farklı bir silüet vardı. 
Transparan parçaları öne çıkartan tasarımcı, iç çamaşırlarından da bolca yararlandı. 

Yine şapkaları ön planda tutan Galliano, şeker pembesi, mor, turuncu, bej ve leopar renklerini koleksiyonunda kullandı. 



Bir lezzettir hayat... 




Baharatlı Gulas 


Malzemeler 


800 gr Dana Kuşbaşı 
4 Soğan, 80 gr Tereyağı veya Margarin 
1 Çay Kaşığı Kırmızı Pulbiber 
1 Çorba Kaşığı Sirke 
4-5 Diş Sarmısak, 2 Defne Yaprağı 
4 Olgun Domates, 1 Su Bardağı Et Suyu 
1 Tutam Mercanköşk, 1 Tutam Kimyon 


Haz» anışı 
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Eti iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Soğanları soyup ince ince kıyın. 
Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Soğanları ilave edip pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun. 
Kırmızı pulbiber ve sirke ekleyip karıştırın. 
Eti tavaya ilave edip karıştırın. Defne yaprakları, mercanköşk ve kimyonu ekleyin. Sarımsak dişlerini soyup 


bütün olarak yemeğe ilave edin. Et suyu ve tuzu ekleyip rengi değişinceye kadar kavurun. Doğranmış domatesi ilave edip kapağı kapalı olarak ağır ateşte 1.5-2 saat pişirin. 
Etin dibe yapışmaması için ara sıra tahta kaşıkla karıştırın. Suyunu çektikçe kaynar et suyu ilave edebilirsiniz. 
Gulaş piştikten sonra sarımsak dişlerini içinden çıkarın. Sıcak olarak servis yapın. 


PRATİK BİLGİLER 


■ Et suyunu dolaba kaldırmadan önce çabuk soğutmak için, kemik kazanını bir evyeye oturtun, kazanın çevresine soğuk su tutarak et suyunu soğutun. 

■ Değersiz olarak gördüğünüz limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız, özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz. 

■ Çileklerinizi ıslak bir muslin kumaşa sarıp birkaç kere hızla sallarsanız, çilekle¬ re buluşan kum ve toprakların muslin kumaşa yapıştıklarını görürsünüz. 

■ Gravyer peynirinin kurumaması için, daha evvel tuzlu suya batırılmış, nemli bir beze sararak muhafaza ediniz. 

■ Ekmek içi ile ha¬ 


zırlanmış sandviçleri, üst üste koyarak, nemli ve iyice sıkılmış bir peçeteye sararsanız, uzun zaman taze olarak muhafaza edebilirsiniz. 

■ Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir. 

■ Kuş üzümlerini ayıklamak için, onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kaim delikli bir süzgece atınız, un ile beraber çöpler de düşer. 

■ Örümcekler evde yuva yapıyorsa, o köşeler çamaşır suyu ile silinir. 

■ Evde karınca varsa, küflenmiş limo¬ nun kokusu karıncaları uzaklaştırır. 

■ Camlardaki yağlı boya lekelerini çıkarmak için, bol sirke ile ıslatılmış bezle silinir. 
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Siz de rehberimizde yerinizi alın 020 8341 2021 


Telgraf rehber 

ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI 


AVUKATLAR 


Kıbrıs Türk Toplum Merkezi. 

.02073595231 

HAC VE UMRE 


Stoke Newrngton . 

. 02077391212 

Duncan Lewis Co. 

02088817777 

Kurdish Advicer Centre. 

.02083478657 

Hac ve Umre organizasyonu .... 

.07796975413 

Enfıeld . 

. 02088071212 

Levenes Avukatlık Bürosu. 

02083474070 

Kıbrıs Yaşlılar ve Özürlüler Grubu . 

.02088812329 

Diyanet İngiltere Merkezi . 

.02088895721 

RESİM VE ÇERÇEVE 


Fahri Jacob. 

020792308521 

Cyprus Türkish Camber of Comerce 08452570601 




Hugh-Jones Co. 

02083462236 

GIK-DER. 

. 0207249 9983 

HAVAYOLLARI 


Gamze Resim ve Çerçeve . 

. 02085566414 

Pollards. 

02088813333 

Tohum Kültür Merkezi 

Türk Havayolları . 

.02077669300 

1 


İsmail Co. 

02088041065 

Londra Toplum Merkezi 

Cyprus Türkish Airlines Head Office 02079304851 

RESTAURANTLAR 


F. Mehmet Co. 

02084479111 

Dersim-Der. 

.07774480599 

Cyprus Türkish Airlines Green Lanes 

Efes Restaurant . 

.02076361953 

Vincent Buffoni Co. 

02072518484 

Kurdish. 

.02088801804 

02072415523 

Özer . 

.02073230505 

Charles Simmons. 

07859064584 

Katre 



Sarastro . 

. 02078360101 





KUYUMCULAR 


Salieri . 

. 02078361318 

BANKALAR 


DERS VERENLER 


Altınbaş Kuyumculuk . 

. 02078129555 

Sofra . 

. 02072403773 

Sabancı Bank Pcl. 

02078147266 

Oxford Academi. 

.02072494744 

Erbiller . 

.02083404004 

Antepliler . 

.02088025588 

T.C Ziraat Bank. 

02076004985 

BİŞ HEKİMLERİ 


Onur Kuyumculuk . 

.02072413257 

Mediterranean Breez. 

. 02073591600 

Türk Ticaret Bankası. 

02074910388 


’ &&$&&&& ■ ■ 11 ■ ■ ■ 

.02083481342 

Papageno . 

. 02078364444 

Turkish Bank UK Ltd. Dalston .... 

02074035656 

Manor House Dental Surgery .... 

.02088006667 

Seval Kuyumculuk. 

. 02088802233 

Canlı Balık Fish Restaurant . 

.02072267737 

Turkish Bank UK Ltd. Haringey . . . 

02083489600 

The Family Dental Practice. 

.02088810495 





Turkish Bank UK Ltd. Edmonton . . 

02088878080 



LASTİKÇİ 


UYDU SİSTEMLERİ 


Turkish Bank UK Ltd. Palmers Green 02084476870 

B0KT0RLAR 


Brimsdown TYRES . 

. 02088058216 

AD SAT SateUite . 

. 07950226662 

Türkiye İş Bankası. 

02076067151 

Dr. Teoman Sırrı. 

. 02088094414 



Sat Türk . 

.07951885462 

Yapı Kredi Bankası A.Ş. 

01494890303 

Dr. Tahsin Bilginer. 

.02083409586 

LİSAN OKULLARI 


Euro - Sat İnsallations. 

. 07990711226 



Dr. Cahit Berk. 

.02083485466 

Euro Way Shool of English . 

. 02083658833 

Systech Centre Satellite . 

.02072262413 

BASIN YAYIN 


Dr. Kemal Seymenoğlu. 

. 02072542864 

I Green 

. 02076900695 

İstanbul CCTV. 

.07882590807 

Telgraf. 

02083412021 

Dr. Isfendiyar Tuncer. 

.02072727645 

Oxford Academy . 

. 02072494744 

SEYAHAT ACENTALARI 


Toplum Postası. 

02073544424 

Dr. Erdinç Havutçu. 

.02088822582 




Olay. 

02079239090 

Lazer Clinic. 

.02083406898 

LİMOUSİNES 

m. 1 

İstanbul Travel. 

. 02072494449 

Londra Gazete. 

02088895025 

Sisa Beauty Clinic. 

.02072410551 

GB Limousines. 

.02088046838 

Cyrus Paradise . 

.02083438888 



Dr. T. Mustafa (piskolog). 

. 07985373559 

Kiralık Limousine . 

. 07961181028 

Green İsland. 

. 02076363033 



Dr. İsa Özburun Özel Gp. 

.02083483990 

Destiny Limousines. 

. 07956199166 

Jet Tourism . 

.02088883831 

BERBER KUAFÖRLER 


Dr. Orhan Eskici, kulak Burun, Boğaz . 

.02088024855 



Tulip Holidays. 

. 02072750127 

Unisex Kuaför Salonu. 

02083456321 

Dr. Aysın Smal (Piskolog). 

.02088827684 

MATBAALAR 


Diplomat Travel . 

.02077302201 

Sinem Hair Beauty. 

02072546081 

. 


Print Gallery. 

. 0208 3488315 

Alternative Travel and Holiday . 

. 08700411626 

Kral Erken Berberi. 

07833747742 

DUGUN URGANIZASYUNLARI 

London Print . . . .... . . .T 

. 0208 8850888 



Sinan Kuaför. 

02088811777 

Yaşar Catering. 

.07950504836 

Speed Printers . 

. 02088043276 

SHUTTEKS METAlı İŞLEMİ 

Class Gents Hair Saloon. 

02079237242 

Regency Düğün Organizasyonu. . 

. 02088852490 

Meto Print .... 

.02079239977 

London Metal. 

. 02089881989 

Saray Kuaför. 

02083412215 

Perry The VVedding Company. . . . 

.02088824011 

Matbaa .... . 

.02072499191 

Premier Shutters . 

. 07784914542 



La Royale Hail Banqueting Suites 

. 02088803050 

İmage Print . 

. 02083447866 

Star Metal and Shutters . 

. 07901837071 

BİLGİSAYARCILAR 






Melta Ltd. .Med Metal . 

. 02085252716 

Bilgisayarcı. 

,07508016613 

ECZACILAR 


MİNİ CARS 


S AND Shutters . 

. 07956374011 

Bilgisayar Bakım Onarım Servisi. . , 

,02079232668 

Eczacı Ali Gül Özbek. 

. 02088024855 

Diamond Car Services . 

.02072543030 



Microsyos Bilgisayar Satış ve Service 

Porter Eczanesi. 

.02088087031 

G.S Car Service . 

.02072499099 

SHUP FITTEH AND FKIDGES 

02072492444 



Harringay Cars . 

. 02082110044 

Easyshelf. 

. 07718901689 

ACCT UK Ltd. 

.02072492999 

EĞLENCE MEKANLARI 


Great Car Service . 

.02072542020 

Cold Co . 

.02088087941 

PC Engineer. 

.07946356072 

Ezgi Bar ve Türkü Evi. 

. 02088015101 

Metro Express . 

.02088883000 



Sytech Centre Service and Sales. . 

,02072262413 

Casaba. 

.02072881223 

L 


SİGORTA ŞİRKETLERİ 


Bilgisayar Tamiri (EM Desing) 

,07846176870 

Taş Mağara. 

. 0207241491 il 

MOBİLYACILAR 


SMI Placing Insurance . 

. 01992787333 

Bilgisayar Onarım Webside desing, 

,07756015923 

Cyprus Meze Bar. 

.02085565866 

İpek Mobilya UK Ltd. 

. 02088092808 

Champion Motor Claims . 

.02088897799 





Kilim Mobilya . 

.02088842848 

Coversure Insurance Service . . . 

.08704585666 

CAMCILAR / GLAZING 


ELEKTIRIK TESİSAT VE TAMİR 

Endam Ltd. Masa Sandalye 

. 0779634106 

Mercan Sigorta . 

.02072262560 

Ada Cam. 

. 07956260367 

Express TV Ltd. 

. 02088810764 

London Chair and Table Ltd. . . . 

. 02072759922 

IMS Insurance . 

.02088052211 

Gamze Cam-Ay na. 

07728368639 

Evri Electric. 

. 078179380851 



First Claim UK . 

. 07969870460 





MUHASEBECİLER 




CAMİLER 


EMLAKÇILAR 


Altan Co . 

. 02075823000 

ŞOFÖR OKULLARI 


Süleymanye Camisii. 

,02076849900 

Hammal Estate. 

.02070330499 

Accounting Direct . 

. 0208 8882500 

Top Drive Şoför Okulu . 

. 07904768303 

Valide Sultan Camii. 

,02072415425 

Simple Estate. 

. 020323104081 

Ezel Accountants . 

. 02088824144 

B- TEC Driving School. 

.07888809083 

Fatih Camii. 

.02083521435 

EV EŞYALARI 


Boyar Associates . 

.02082979763 

TABELACILAR 


Hamidiye Camii. 

.01162624465 


AK Accountancy . 

. 02088861245 


Selimiye Camii. 

.01612732287 

Yıldırım Domestic. 

.02088076555 

Harman Co . 

.02088866600 

A to Z Metal Work and Sign . . . . 

. 02088083198 

Osmaniye Camii. 

.01782201080 



Eren Associates. 

. 02083524670 

London Metal and Sign . 

.02089881989 

Aziziye Camii. 

02072540046 

FİNANS VE KREDİ 




Çetin Sign . 

.02079239099 


W 

Arcis Managment Consultancy . . 

. 0208 8808090 

MÜZİK EVLERİ 


Özdemir - London Metal Work . . 

. 02072750078 

CENAZE FİRMALARI 


Strategy Finance. 

. 08456017164 

Güner Kasetçüik . 

.02083414686 

Cyprus Sign Menü Co. 

. 07946618109 

I and Memorials. 

02083650477 

Instant Finance. 

.02088885529 

Melodi Müzik . 

. 02073590038 

Tiger Signs Metal Works. 

.02088088007 

Londra İslam Cenaze Serrvisi. 

02079232554 

ES Mortgage. 

.02088070353 

Müzik Dünyası . 

.02072545337 

TEMİZLİK ŞİRKETİ 


Süleymanye İslami Cenaze Servisi. 

,02076849900 



Saz Okulu . 

.02072496455 




FOTOĞRAF VE Vİ0E0 


Can Müzik UK Ltd. 

.02072545594 

Caverm Cleaning Services. 

. 07799735234 

ÇİÇEKÇİLER 


Dijital Video Çekimi . 

.07901521922 



Sunshine Cleaning . 

. 07956589758 

Gizem Florist. 

. 02085204694 

Foto İmaj Stüdyo . 

.02083741044 

MÜZİK GRUPLARI 


TERCÜMANLAR 


Ramel Ballons. 

.02088028283 

Belde Production . 

. 02083429552 

Beyaz Kelebeklerle Semra İleten 

. 07958402062 


Gonca Çiçekçilik. 

.02072412272 

Platin Fotoğraf Südyosu. 

.02082111717 

Sönmez Müzik Grubu . 

. 07956697359 

Türkçe Tercüme ve Müşavirlik .... 

Sinem Florist. 

, 02072410650 

Berfin Video. 

. 0207 923 9708 

Gençler Müzik Grubu ve Eray . . . 

.07949941985 

Bürosu Haşan. 

. 07836564155 

Zümrüt Çiçekçilik. 

:02072415634 









GIDA TOPTANCILARI 


NAKLİYECİLER 


TEMSİLCİLİKLER 


BEK0RASY0N VE İNŞAAT 

Öz kayseri Pastırması. 

.02088844368 

Dev Taşımacılık . 

.07984554334 

T.C Londra Büyükelçiliği . 

. 02073930202 

Altunch Dekorasyon. 

,07875693070 

Gima UK Ltd. 

.02088844070 

Taşıma . 

. 07708433618 

T.C Londra Eğitim Tems. 

.02077241511 

Imperial Painting and Decoration. . 

,07502318518 

JJ Fast Food . 

. 01992701701 



T.C Londra Başkonsolosluk. 

. 02075916900 



Özdüler Ltd. 

.02075037088 

PASTANELER 


T.C Din Hizmetleri Müşavirliği . . 

. 02078231632 

DEMİR DOĞRAMA 


Sema Foods. 

.02088889555 

Gaziantep Pastahnesi Edmonton 

02088037888 

K.K.T.C Londra Tems. 

.02076311920 

London Metal. 

.02089881989 

Star Catering Supplies Ltd. 

.02085272666 

Deniz Pastahnesi . 

.02072497797 

K.K.T.C Londra Turizm Tems. . . . 

.02076311930 

Eral Metal Work. 

. 0800432 0348 

Türkish Food Centre Merkez. 

. 02083651930 

Yıldız Pastahnesi . 

.02088894474 

T.C Din Mizmetleri Müşavirliği . . 

.02088895721 

Metalwork. 

,02085250848 

Eden Valley . 

.01322 344500 









PERDECİLER 


TESİSATÇILAR VE TAMİRCİLER 

DERNEKLER 


GRAPHIC DESİNG AND WEB DESIGN 

Prenses Perde Stamford Hill . 

. 02088067483 

Boüer . 

. 07737845677 

Alevi Kültür Merkezi. 

,02072416285 

Karabulut Graphic Web Desing . 

. 07756808957 

Luxury Curtarns Perdecisi . 

. 02083405925 

Clim8Point Plumbrng Boiler. 

Anadolu Halk Kültür Merkezi. 

,02072499984 

Horizon Publicity . 

. 0750 8016613 

Demirci perdecisi . 

.02072547887 

tamir montaj. 

. 07861676194 

Council of Türkish Cypriot Assopciation . , 

,02082455192 

GÜVENLİK FİRMALARI 




Çamaşır Mak- Buzdolabı-Bulaşık. . 


Day- Mer. 

. 0207275 8440 


POLİS İSTASYONLARI 


Mak. Tamircisi. 

.07513953639 

Halkevi. 

. 0207249 6980 

Systech Centre CCTV installation 

02072262413 

Edmonton Poliçe Station. 

.02088071212 

Çiftlik Tesisatı . 

.07919153831 
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SERİ 

İLANLAR 

Seri ilan vermek için hergün arayabilirsiniz 




DERS 


Kem L Ş0F0R OKULU 

KEM L ŞOFÖR OKULU 
DSA APPROVED DRIVING INSRUCTOR 

İNDİRİM 

£ 18. Saat başı Kemal: 07973625626 


© SATILIK 


Güney Londra’da, Clapham Common’da bulunan Restaurant ortak anlaşmazlığından dolayı acil satlıktır. 
Bölgenin tek Türk restaurantıdır. Fully licensed& Air Conditioned’ı mevcuttur. Haftanın 7 günü akşam 5’ten I l’e kadar açıktır. Ciddi alıcıların araması rica olunur. 

Kira: £35000 (yıllık) Rate £3500 Lease: 20 yıl (önü açık) Taking: £2500-2800 Fiyat: £69000 

TEL: 077 72 47 4602 


© SATILIK 


Coffee Shop i 


Norvvich’te bulunan restauran tipi Coffe Shop sağlık nedenlerinden dolayı acilen satılıktır. 40 kişilik yeri bulunmakta ve ücretsiz park yeri bulunmakta. Şehir merkezine 
5 dakika uzaklıkta ve iş yapma 
potansiyeli yüksektir. 

Rent: £6.800 yıllık Rate: £ 180 aylık Lease : 8 sene ve önü açık Fiyat: £45.000 (Fiyatta anlasılabilinir) (Kebap shopa veya Fish & Chipse Çevirmeye Müsait) 

Tel 01603628718 veya Cep: 07704769269 



telSraf 


SATILIK 


VValthamstovv’ da bulunan büyük ve yeri geniş olan Off Linces satılıktır. 

İyi yerde ve iş yapma potansiyeli yüksektir. 

Tak-in: £12,000 
Top up: £1,000- £1,500 

Kira: £14,000 Rates: £4,300 Tel: 07878315492 veya 02085215844 



SATILIK 


Colindale bölgesinde bulunan ve iyi bir yerde olan Off Linces satılıktır. 
Üstünde 3 bedroom Fiat bulunmakta £ 15.000 gelir gelmektedir. 

Taking: £8.500 Lotter: £3.500 
Paypoint: £6.500 Buspass: £6.00' 
Lease : 24 yıl ve önü açık Rent: £3 1.000 yıllık Rate: £6.2* 

Satış fiyatı : £ 130.000 

Tel: 079 50 33 89 18 



KİRALIK 



SATILIK 


ODA 


Seven Sisters underground'una yakın kiralık odalar bulunmakta .Tüm faturalar dahil haftalık kira £100- £120 arasıdır. 

Tel 07950185608 



Holborn tren istasyonu ile Russell Square Tren istasyonu arasında, üzerinde 2.000 kişinin çalıştığı ofis, karşısında 4, 500 kişilik otel ve yanında 2,000 öğrencili üniversite bulunan yoğun bir cadde üzerinde bulunan 3 aydır açılmış, full yeni dekorlu, cafe ortakların anlaşmazlığından dolayı satılıktır. 

Ciddi alıcıların araması rica olunur. 

Te 02072422572 no'dan İsmail beyi ile görüşebilirsiniz. 


SATILIK 


~_Kuaför 

VValthamstovv’da Snovvdrop beauty hairdressing salon satılıktır. İşlek market içinde herşeyi mevcut, sunbed ve güzellik odası, manikür köşesi, mutfak ve kuaför takımları vs. vardır. 
Rent:£ 10 000 yıllık ve böyle kalacaktır. 
2.300 yıllık Lease: Önü açık Takings: £ 2.300 pw problemlerimden dolayı satılıktır. 

Fiyat: £65.00 
Tel: 078 86 66 74 99 





Kebap Shop j 


^KûtfASYON 


HYDRO LTD 

Ev ve İşyeri Dekorasyonu 

Su Tesisati 
Boiler Montaji 
Mutfak Montaji 
Banyo Montaji 
Yerden Isitma 
Boya, Parke 

Extension işleriniz itina ile Yapılır 

Mob. 07788883096-0771 1892199 Emai info@hydrolimited.com Web: www.hydrolimited.com 


Deryshire bölgesinde bulunan ve ortak anlaşmazlığından dolayı acilen Kebap shop’u satıhtır. 

Rate: £2,300 
Rent: £12.000 
Takin: £3.700- £4.200 
Tel: 0797 369 33 73 
(Ahmet Bey ) 


SATILIK 


Satılık Off - Licences h 

Satılık Off - Licences ve Süpermarket Londradan 10 mile uzaklıkta ve iş yapma potansiyeli çok iyi olan Off - Licences satılıktır. 
Tak-in : £14,000- £15,000 Lease: 18 yıllık ve önü açık Kira: £15,600 yıllık Rate: £8,600 yıllık 

Tel 07769691475 


NI7, Lordship Lane’de bulunan single oda bayana kiralıktır . 

Haftalık £65 

Tel 079718775988 


VValthamstovv’ da bulunan büyük ve yeri geniş olan Off Linces satılıktır. İyi yerde ve iş yapma potansiyeli yüksektir . 
Tak-in: £12,000 
Top up: £1,000- £1,500 Kira: £14,000 
Rates: £4,300 

Tel: 078783 15492 veya 02085215844 


Kuru Temizleme Dükkanı 

Kuzey Londra’da bulunan , ana cadde üzerinde olan ve iyi iş yapan Kuru Temizleme Dükkanı satılıktır. 

Lea. 9 yıl önü açık Rent: £10 
£ 105 ayda 

Tel: 0208 80 713 00 


Pizza Burger Take Away York bölgesinde bulunan ve iş yapma potansiyeli yüksek olan Pizza Burger Take Away satılıktır. Üste iki odalı flat bulu makta ve kiraya dahildir. 
Çalışma saatleri 4:30 pm - I 1:30 pm Kira: £8,000 - Rate: £800 Lease: 15 yıl önü açık Take in: £4,000 veya £4,500 

Tel: 07728376468 veya 0I709860880 



ARANIYOR j 


Londradan 20 dakika uzaklıkta olan Kebap ve Take- Avvay’de çalışacak tercübeli ve tercübesi olmayan dinamik elemanlara ihtiyaç vardır . 
Ücret dolgundur ve kalacak yer verilir . 

Te 079 54321205 


BASKET 


Özel Basketbol 
Dersi verilir 

Deneyimli basketbol hocasından özel dersler verilir . 

Tel: 07500584147 (Fatma Boyraz) 



KİRALIK 



SATILIK 


EV 


ODA 


Stoke Nevvintonda Kiralık odalar. Single ve double odalar bulunmaktadır. 

f 

Tel: 079 58 55 63 


14. 500 m2 lik arazi içinde 200 m2 tripleks ev. 

Merzi imar içinde İzmir Çanakkale çevre yoluna sıfır, Denize 400 metre, Deniz manzaralı 

5+1 ve 2 Banyo+I WC ve Mutfak 

Balıkesir Burhaniyede Ayvalık Akcay, Altınoluk a cok yakın tatil beldesi £800,000 (Pazarlık payı var) 

Cafer Altan 00905324225107 




SATILIK 


Satılık Restaurant/Take Away 



Stoke Nevvington Church Street'te bulunan restau rantımız satılıktır. 

Kira; £20.000 Rate; £4500 Haftalık Taking; £3700- 4300 arasıdır. 
Dükkanın üst katında 6 oda vardır. Odalardan gelen kira bütün kirayı karşılıyor. 

Te 02072491528 (akşam 8'den sonra arayıp Halis Ustayı isteyin lütfen) veya 07876146557 (İbrahim) 


DERS VERİLİR 

MERT MÜZİK 

BAĞLAMA NOTA, 
SOLFEJ ŞAN DERSLERİ VERİLİR 


AHMET DURANTURK 

TEL 07729154638 


KİRALIK 


Edmonton’dan 3 yatak odalı evin , single oda’sı kiralıktır. Ana cadde ,shop ve otobüs durağına çok yakındır. 

Kira: £75 

Te 079 56 82 70 18 


FLAT 


Edmonton’da bulunan iki odası ve oturma odası olan flat kiralıktır. Bahçesi ve araba parkı bulunmakta 

Tel: 079 46 63 55 44 



KİRALIK 


ODA 


Wood Green de bulunan ve Aile ile paylaşılan evde bayana single oda kiralıktır. Her yere kolaylıkla ulaşım bulunmakta ve train stationa 5 dakika uzaklıktadır . Herşey dahil haftalık kirası 100 pound. 

Te 075 21 98 36 50 


FLAT 


Kiralık Studio Flat 

Lordship Lane, Tottenhamda bulunan tuvaleti , banyosu ve mutfağı ayrı olan double room kiralıktır. 

Council tax ve su parası kiraya dahildir. 

Tel: 07727 108 290 


STRESS CUNIC 

NLP —C0GNITIVE THERAPY 


I 


I Üzüntü, Korku, Endişe, Panik Atak I Aile, Partner, ve İş İlişkileri I Travma, Fobia, Kaza, Deprasyon I Kişisel estim, Güvensizlik, Motivasyon I Öfke, Negative Duygular ve Hisler 


I Unutkanlık, Öğrenme Problemleri I Kumar, Kanabis, İçki ve Kompalsivlik I Kayıp acısı, Suçluluk, Utangaçlık I Hastalık Üzüntüler, Uykusuzuluk I Yoga Nefes Teknik, Hayat Koçluk 


Tel: 020 88 861119 

Mr. S.Gul: BSc, NLP Master Practitioner E: gulshev@aol.com W: www.mindbodyresources.com 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SATILIK 



Kenton Harrovv’da bulunan iş yapma potansiyeli yüksek ve iyi bir yerde olan Fried Chicken dükkanı satılıktır. 

Rate: £2,600 Rentı £9,000 Lease: 18 yıl ve önü açık Takin £3.000 
Ciddi alıcılarla fiyat konusunda pazarlık yapılabilinir 

Tel 07944574340 veya 0773753 1646 



SATILIK 



Londra’da 30 dakika uzaklıkta Aylesbury’de bulunan, Ev, hediyelik eşyaların ve diğer Tüketici ürünlerin satıldığı shop satılıktır. 
Çok iyi ve yoğun bir yerde bulunan dükkanın kâr oranı yüksek ve potansiyel olarak take-in artılmaya elverişlidir. 

Tel: 078 72 32 59 50 


MUNZUR TAMİRAT VE DEKORASYON 

Montaj, 

Elektirik 

Su Tesisatı, 
Fayans 

Boya, 

Halı Parke, 
Duvar Kağıdı 

Ve her türlü tamirat 

işleriniz 

garantili 

yapılır. 

Tel 07727 290 739 



Strategy Finance 



TASIMA 


Eşya taşınır 


25 yaşında İngilizce 
Öğretmeniyim. Pedagojik 

formasyonum, Türkiye'de ve İngiltere'de çeşitli yerlerde 

öğretmenlik deneyimim var. 
Okul çağındaki çocuklara İngilizce ve Türkçe ders verilir. 
Referans gerekirse verilecektir. 
Mobi 075 34 08 5365 



MORTGAGE 


KREDİLER 






SİGORTA 


İlk ev alımları (First Time Buyers) 

Mortgage yenileme (Remortgage) Kiralamak amaçlı konut (Buy to Let) Belediye evi alımı (Right to Buy) 

TİCARİ KREDİ (COMMERCIAL LOAN) ticari bina, işyeri, arsa satın alımları İNŞAAT KREDİSİ (DEVELOPMENT LOANf bakım, yenileme, yeni bina yapımı SECUREDLOANS eviniz üzerinden alınabilinen ekstra kredi BRIDGING LOANS satın alma işlemlerini hızlandırmak amaçlı kullanılan kısa vadeli kredi ASSET FİNANCE ticari ekipman ve araç kredisi 

Hayat, ciddi hastalıklar, işyeri ve ev sigortaları 

AüSOCİatton of 


Eşya taşınır - Deliveri yapılır 


Büyük van ile her türlü eşyanız çok uygun fiyata taşınır . 

Tel: 077 75 690338 



National Association of Commercial Finance Brokers 


173 Balls Pond Road ÜCRETSİZ 

Dalston / London N1 4BG DANIŞMA 

M 07812 921 155 F 020 7254 8145 HATTI E ınfo@strategyfınance.com 

www.strategyfinance.com 


Strategy Finance London Ltd is authorized and regulated by the Financial Services Authority (FSA), UK 

YOUR HOME MAY BE REPOSSESSED IF YOU DO NOT KEEP UP THE REPAYMENTS ON YOUR MORTGAGE OR THE LOANS SECURED ON İT. 

Loans other than residental mortgages and certain business loans are not regulated by the FSA and may be regulated under a different regulation. You will be advised suitably about this at the point of sale. 


FSA 


Sebzec ve İçecek 


Sebze ve İçecek 

Her türlü sebze ve içecek ihtiyacınız tehmin edilir. 

Tel: 077 75 690338 


OüMlB 

Koca Ladies Wear i 

Her türlü bayan elbiseleri 




SINAN TAN 


70 VVeymarks Weif hol! Road LONDON N17 8LD 
Tel: 07551 003 422 E-mail: dersimli1972@holmoil.de 


Flame Services 

Ev, ofis, cafe,bar, restaurant ve diğer temizlik işlerinizde hizmetinizdeyiz 

Te 07506006108 (Erdal ) 



DERS VERİLİR 

Çocuklara özel ders verilir 
28 yaşında Anaokul öğretmeniyim. 
Pedagojik formasyonum, Türkiye'de ve Almanya'da çeşitli yerlerde öğretmenlik deneyimim var. 0-6 yaş grubundaki çocuklara bakılır ve okul öncesi eğitimleri verilir. 
Referans gerekirse verilecektir. İyi derecede Almanca ve Türkçe bilmekteyim. 

TEL. 075 08 47 6542 




Best Cleaning 


Best Cleaning Services 

Office Cleaning Ironing Service 
Party Catering and after party cleaning 
Ali domestic and Commercial Cleaning Undertake by presentable hard vvorking lady 

Contact: Gülsen, 07523380107 email: bestcleaning25@yahoo.com 



toptan 

ve perakende alım ve satımı yapılır. 


Bethnal 
Green Road 
Market’te yerimiz bulunmaktadır. 


Mahmut Koca 
Te 0792 560 76 37 


CHEF ON DEMAND CATERİNG SERVICES 

VVeddings, birthdays, parties, conferences We cook & serve ali mezes, grills, food from 

Turkish Cuisine at your premises 

VVe also create new menü dishes for restaurants & coffe shops 

Tacim Yetiş 

70 chlchester road Edmonton 
N9 90G London 

Mob: 075 9574 001 I 

E-mail: tacimyetis65@hotmail.co.uk 


Mahir Gul 

LLB (Hons), LLM 

Aile Hukuku, Ceza davaları 
(24 Saat Polis Karokuluna ziyarete gidilir) İşyeri Alım - Satımı 

İş yerleri için her türlü yasal kontrat hazırlanır. 

Aile hukuku (family law) 

Ev Hukuku (housing Law) 

Ceza hukuku (Criminal Law) davaları için legal aid bulunmaktadır. 

İltica ve Ankara antlaşması Öğrenci vizesi, 

Evlilik vizeleri 

Mobile: 0771 353 21 73 
email: mahir gul@hotmail.com 
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80 bin kişi maça değil Ronaldo'ya geldi 


Adebayor da City yolunda 

Manchester United'la yollarını ayıran Arjantinli yıldız Carlos Tevez'le çarşamba günü resmi sözleşme imzalayacağı tahmin edilen Manchester City'nin Togolu golcü Emmanuel Adebayor için Arsenal'le 20 milyon Pound karşılığında el sıkıştığı iddia edildi. 


Kadrosunu önemli yıldızlarla takviye etmek isteyen menajer Mark Hughes'un talebi üzerine Togolu golcü Emmanuel Adebayor için Arsenal'le pazarlık masasına oturan Manchester City'nin Gunners'la 20 milyon Pound karşılığında el sıkıştığı iddia edildi. 


City'nin ezeli rakibi ve komşusu Manchester United'la yollarını ayıran Arjantinli yıldız Carlos Tevez'le de çarşamba günü resmi sözleşme imzalayacağını iddia eden Sky Sports; Adebayor transferinin de gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. 


Ronaldinho: 

Kaka'nm Real 
Madrid'e transferinin ardından AC 
Milan'da çok daha önemli görevler üstlenmek durumunda kalacağı tahmin edilen Brezilyalı Ronaldinho; başkan Silvio Berlusconi'nin kendisi hakkında söylediklerinden çok duygulandığını ve taraftan mutlu etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti. 

Brezilyalı süper yıldızı Kaka'yı 67.2 milyon Avro karşılığında Real Madrid'e satan AC Milan'da vatandaşı Ronaldinho'nun 2009/ 10 Sezonu'nda ön planda olacağı tahmin ediliyor. Takımın yeni sezon hazırlıkları sırasında başkan Silvio Berlusconi'nin kendisi hakkında söylediklerinden çok duygulandığını ve gurur duy- 


‘Kimsenin şüphesi olmasın' 


duğunu ifade eden Ronnie "Elimden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Beklentilerin farkındayım, başkanı ve taraftarımızı utandırmayacağım" dedi.Rossoneri'nin trans¬ 


fer gündeminde olduğu bilinen Sevillalı vatandaşı Luis Fabiano hakkında da konuşan Brezilyalı süper yıldız "Harika bir transfer olur, bu takıma büyük katkı sağlayacağından şüphem yok" dedi. 


ManU Costa'yla imzaya yakın 


18 yaşındaki genç yeteneği Douglas Costa'yı 20 milyon Pound 
karşılığında satmayı düşünen Gremio'nun kapısını 7 milyon Pound ve ekstra ödemelerle çalan Manchester United'm bu transfer girişiminden olumlu sonuç çıkaracağı iddia edildi. Genç oyuncu için City'nin de devrede olduğu tahmin ediliyor. 


ontratında 20 mil- 

K yon Pound karşılığında serbest kalmasını sağlayacak bir madde bulunan 18 yaşındaki Gremiolu Douglas Costa'nın Manchester United için Ada'nın yolunu tutacağı iddia edildi. 


The Guardian Gazetesi; Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilya ekibinin kapısını yeni bir ödeme planıyla çaldığını iddia etti. ManU'nun 7 milyon Pound peşin ödemenin yanında genç oyuncunun sergileyeceği performansa göre 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ek ödeme yapacağını yazan gazete, transferin gerçekleşme olasılığının da yüksek olduğunun altını çizdi. Genç oyuncu için bir diğer Manchester ekibi; City'nin de devrede olduğu tahmin ediliyor. 




• N • 


Real Madrid'in 94 milyon avroya transfer ettiği Portekizli Ronaldo'nun tanıtım töreninde Santiago Bernabeu Stadı 


eal Madrid Kulübü, 

R 94 milyon Avro’luk rekor bonservis bedeliyle Manchester United takımından transfer ettiği Portekizli yıldız forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo’yu basına ve taraftarlarına tanıttı. 

Real Madrid’in maçlarını yaptığı Santiago Bernabeu Stadı, Cristiano Ronaldo’yu görmek isteyen taraftarlar, meraklılar ve Madrid’de yaşayan Portekizliler tarafından tama¬ 


mıyla doldurulurken, 500 
kadar İspanyol ve yabancı gazeteci de hazır bulundu. 5 Temmuz 1984 tarihinde Maradona’nın İtalya’nın Napoli takımına 
transferinde toplanan 80 
bin kişilik taraftar topluluğunun, Ronaldo’nun tanıtımında geçildiği ve saha içine konan dev ekranın bir benzerinin de stat dışına konulduğu görüldü. 
Ronaldo’nun ve Real Madrid’in tarihindeki ünlü futbolcuların attığı golle¬ 


rin dev ekradan gösterimiyle başlayan tanıtımda konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, "Belki de geçmiş olmayan tarihte bir ilk geceyi yaşıyoruz. Bu gece¬ nin gerçek aktörleri olan Real Madrid taraftarlarına, bize eşlik eden Portekizliler’e teşekkürler. Futbol tarihinin en büyük futbolcularından birini evimizde ağırlıyoruz. Sevgili Ronaldo, bunlar senin taraftarların ve senden başarı is- 


Cristiano tamamen doldu. 


teyecekler. Cristiano, biliyoruz ki bir gün bu stada gelmek için çalıştın. Santiago Bernabeu Stadı’na, Real Madrid’e hoşgeldin" dedi. Real Madrid Kulübü’nün onursal başkanı olan ve her yeni futbolcunun tanıtımında geleneksel olarak hazır bulunan Alfredo Di Stefano’nun yanısıra futbol dünyasının efsanevi isimlerinden Portekizli Eusebio da Silva Ferreira da tanıtımın yapıldığı sahnede yer aldı. 
Alkışlarla çağırılan ve "9" numaralı formayı alan Ronaldo, yaptığı kısa konuşmada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Real Madrid’e gelerek çocukluk düşümü gerçekleştirdim. 
Yalnızca benim için stadın dolacağını sanmıyordum. Gerçekten olağanüstü" derken, stşİtgki tüm taraftarlarla birlikte "Hala Madrid" (Haydi Madrid) diye bağırdı. 
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Diyarbakırspor'da 7 transfer 

Turkcell Süper Lig'in yeni takımlarından Diyarbakırspor, dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 



urkcell Süper Lig'in I yeni takımlarından JL Diyarbakırspor, iç transferde 2, dış transferde ise 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Diyarbakırspor'un kamp yaptığı Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Green Park Resort Otel'de gerçekleştirilen imza törenine Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer katıldı. Sümer, Ziya Doğan'ın sunmuş olduğu raporlar doğrultusunda transferleri gerçekleştirdiklerini belirtti. 14 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını kaydeden Sü¬ 


mer, "İç transferde kaleci Fevzi Tuncay ile Barış Ateş'i, dış transferde ise Altay'dan Erdal Güneş, Sivasspor'dan Diallo, Konyaspor'dan Musa Büyük, Hacettepe'den Adnan Güngör, Gençlerbirliği'nden Yasir Elmacı, Macaristan'ın MTK Budapeşte takımından Gabor Bori ve Ujpest takımından Jusema Delo'yu transfer ettik" dedi. Sümer, Nurullah Sağlam'm Diyarbakırspor teknik direktörlüğünden istifasını değerlendirerek, "Nurullah Sağlam ile prensipte anlaşmıştık. Ancak 


kendisinin bize sunduğu bütçe ile bizim oluşturduğumuz bütçe arasında farklılık oluşunca yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ziya Doğan'a oluşturduğumuz bütçe uygun geldi ve kendisiyle yola devam etme kararı aldık" diye konuştu. Diyarbakırspor'un Türkcell Süper Lig'de 'asansör takım olmamak' ve kalıcı olmak için mücadele edeceğini ifade eden Sümer, "Diyarbakırspor yalnızca 2 milyon nüfuslu Diyarbakır halkına hitap etmiyor. Biz kendimizi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin takımı olarak görüyoruz. Bize Güneydoğu Anadolu Bölgesinden büyük bir destek var. Diyarbakırspor'u kurumsallaştırarak, altyapıyı oluşturup, tesisleşme çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Biz Turkcell Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istiyoruz" dedi. 



TÜRKCELL SÜPER LİG & MİLLİ TAKIMIN LİSANSLI TÜM ÜRÜNLERİ 




© 


FORMA 


GÜNLÜK KIYAFET 


TÜM 


BERE 


TURKCELL 


ATK 


ÇORAP 


SüperLig 


TAKIMLARININ ORJİNAL ÜRÜNLERİ 


ÇAKMAK 


KALEM 


FİYATLARIMIZ TÜRK FİYATI İLE AYNIDIR | 

İNGİLTERE’DE BİR İLK 

KULÜPLER BAZINDA İLK VE TEK ANA BAYİ 

0208 889 4604 

lu unju.TRRnnn rstore.co.uk 


506 LORDSHIP LANE WOOD GREEN N22 5DE 


Galatasaray Leverkusen'e takıldı: 1-0 


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Zayton Kupası'nda oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'e 1-0 yenilerek ikinci oldu. 



Almanya'da katıldığı Zayton Kupası'nda oynadığı ilk iki maçta Mısır'ın Al-Ahly ve Fas'ın Wydad Casablanca takımlarını mağlup eden Galatasaray, üçüncü ve son maçında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımıyla karşı karşıya geldi. Genç oyuncuların ağırlık olduğu bir kadroyla mücadele eden Galatasaray, Leverkusen karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılarak 6 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Bayer Leverkusen ise Zayton Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Leverkusen! Galatasaray karşısında galibiyete taşıyan golü 37. dakikada bir yan toptan Manuel Friedrich attı. Galatasaray karşılaşmaya Orkun Uşak, Serkan Kurtuluş, Gökhan Zan, 


Servet Çetin, Alparslan Erdem, Sabri Sarıoğlu, Mustafa Sarp, Emre Çolak, Serdar Eylik, Arda Turan, Erhan Şentürk ilk 11'i ile başladı. 
Sarı-kırmızılı takımda ikinci yarıda Aykut Erçetin, Barış Özbek, Uğur Uçar, Aydın Yılmaz, Yaser Yıldız, Emre Güngör, Milan Baros, Emre Aşık ve Hakan Balta gibi isimler de görev yaptı.Maçta Bayer Leverkusen takımında Türk asıllı Eren Derdiyok ve Burak Kaplan da forma giydi. 

RIJKAARD: HENÜZ 
HAZIR DEĞİLİZ 

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, kamp döneminin iyi geçtiğini ancak daha çalışmaları gerektiğini söyledi. Leveskusen maçının 


ilk yarısında oynanan futboldan memnun olmadığını dile getiren Hollanda¬ lI teknik adam, "Bayer Leverkusen ilk yarıda bizden iyi oynadı. İlk yarıda yavaş oynadık ve rakip daha iyi organize oldu. İkinci yarıda toparlandık, biraz daha iyiydik diyebiliriz. 
Bayer Leverkusen! tebrik ederim" diye konuştu. Şu ana kadar genç kadroyla çalıştıklarını ifade eden genç teknik adam, "Milli futbolcular kampa sonra¬ dan katıldılar. Özel program uyguluyorlar. Tobol maçına daha zamanımız var. O maça kadar daha iyi olacağız" dedi. Bir basın mensubunun Kewell ve Leo Franco'ya Tobol maçında forma verip vermeyeceğini sorması üzerine Rijkaard, "Kewell kampa geç katıldı. Özel program uyguladık. Hazırlık maçında forma giymedi. 
İyi etki bırakan oyuncular Tobol maçında oynayacak. Kewell ve Leo Franco'yu şu an için Tobol maçında düşünmüyorum" diye yanıt verdi. Rijkaard takıma takviye yapılıp yapılmayacağına ise yönetim ve ekibi ile görüşüp karar vereceğini söyledi. 


Fenerbahçe'de yaprak dökümü 

Fenerbahçe, geçen sezon Manisaspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'r Eskişehirspord verirken, İspanyol futbolcu Josico'nun da sözleşmesi feshedildi. 


eni sezon için trans- 

Y fer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da beklentileri karşılayamayan isimlerle yollarını ayırıyor. Geçen sezon Manisaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak vasat bir performans sergileyen Burak Yılmaz, Eskişehirspor'a verildi. Burak'ın kırmızı-siyahlı kulüple 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç futbolcunun yeni takımının Bolu'daki kampına katıldığı öğrenil¬ di. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon ligde sadece 6 
maçta forma giymişti. Öte 


yandan Fenerbahçe, geçen sezon Villarreal'den aldığı Josico ile de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, Futbol Federasyonumun internet sitesinde Fenerbahçe'nin 
Josico ile sözleşmesini 8 
Temmuz'da fesh ettiği belirtildi. Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşan Josico, ligde 14 maçta sarı-lacivertli formayı giymişti. Fenerbahçe daha önce de Maldonado, İlhan Parlak, Gökhan Emreciksin, Can Arat, Yasin Çakmak ve Kerim Zengin gibi isimlerle yollar ayrılmıştı. 
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) BAŞAK 


24 Ağustos - 23 Eylül 


Aşk hayatınızla ilgili mevzularda, ciddi bakış açısı olan, disiplinli ve güvenilir kişileri tercih ediyorsunuz. Devam eden beraberliğinizde ise, yine aynı bakış açısı içinde kararlar alabilir, eğer aksaklık ve sorun yaratan durumlar varsa bunları çözüme kavuşturmaya çalışabilirsiniz. 
Amaçlarınızı gerçekleştirmek için, disiplinli olmanız gerektiğinin farkındasınız. 



BALIK 


20 Şubat - 20 Mart 


İleriye yönelik hedeflerinizle ilgili mevzularda üzerinizde yoğun bir baskı var. Herkes siz¬ den başarılı olmanızı beklemektedir. Aşk hayatınızla ilgili konularda ise, fazlasıyla hassas ve kırılgansınız. Bu iki alanda olabilecek ters bir gelişme değişken kaprisli ve kimi zaman tutarsız davranmanıza neden olabilir. 
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HEMEN ARAYIN 020 8348 8315 


100 Business Card 
100 Letterhead 
100 Compliment Slip 

Only 

£99 


500 Business Card 
500 Letterhead 
500 Compliment Slip 

Only 

£149 


1000 Business Card 
1000 Letterhead 
1000 Compliment Slip 

Only 

£249 


Prınt^ 


ery 

design & print company 




a 






















Contact with children VVardship & Guardianship Declarations of parentage Guardianship Orders Supervision Orders Adoption 

Residence Legal Aid 

Surrogacy Available 


Ali Personal 
Injury Claims 


• No need to Travel 

• Only Ûuallfled solteltors will handle your matter 

Freehold sale and purchase only for prices up to £499,000 (excludes VAT & disbursements) 


Legal Aid 
Available 


Student / Marriage application Appeal to ali courts * 


Ali aspects of Civil Litigation Professional Negligence Wills & Probate disputes Consumer Disputes Debt & Insolvency Tenant Disputes 

Unfair Dismissal Legal Aid 

Discrimination Available 


Ali family & children related matters 

Property & financial Disputes 

Divorce/separation 

Domestic Violence 

Injunctions 

Child Protection 

Legal Aid 
Available 


Disability Living Allovvance Appeals Ali types of benefıt advice Housing/Council Tax Benefits Possession proceedings Homelessness 
Benefit fraud 

Disrepair Legal Aid 

Available 


Bail Applications 


Deterıtion 

07824355186 


Natura! isation 
Work Permits 


East London (Hackney) One Kingsland High Street , Dalston, E8 2JS 

West London (Harrovv) Viking House, 17-19 Peterborough Road, Harrow on the Hill, HA1 2AX Tel 020 7923 4020 Fax 020 7923 3320 Website www.duncanlewis.co.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Crime Emergency Service 07957 331 436/07956 374 988 


With över 240 staff to assist 


meseleleri 


çözümleriz 


family & child çare 


personal injury 


erime 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vvelfare benefits 


immigration 


freephone 


freephone 



























